
   

Voorganger : Ds. G.van den Berg  

Organiste  : Mevr. G. Hilverts 

M.m.v.    : Genesis 

Zondag 8 maart 2026 9.30 uur 

Hervormde Kerk te Onstwedde 

Liturgie voor de Themadienst 

Geloven in een wereld 
vol meningen, 
hoe doe je dat? 



2  

Inleidend orgelspel 

  Luiden van de klok 

Voorzang : Lied 196 : 1 en 2                          Weerklank 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen : Psalm 119 : 4 en 5                          Weerklank 

4 Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 

hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden ? 

Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 

hij zich door God en zijn gebod laat raden. 

Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 

leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 

1 Heilige Geest, Gij hemelhoge, 

die ons het licht geeft in de ogen, 

de warmte in de stem, de vreugde 

in 't hart van de verheugde, 

raak ook nu onze lippen aan, 

geef ook nu tongen te verstaan, 

wij talen naar uw woord, uw zin, 

o Geest, woon bij ons in. 

 

2 Heilige Geest, Gij eensgezinde, 

wij tasten allen in den blinde, 

sinds Babel gaan wij eigen wegen, 

o tolk kom Gij ons tegen. 

Wees de gids naar de ene stad, 

wijs de weg, wijs het steile pad, 

wees hartveroverend en spoor 

ons aan en ga ons voor. 
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Schriftlezing door Heidi Migchels en Sanne Meesters 

De Tien Geboden in dichtvorm door Stijn Schaap 

Zingen : Psalm 119 : 3                                  Weerklank 

3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 

U wil ik, die de allerhoogste zijt, 

in alles volgen, niets voor U verhelen. 

Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 

Gebed 

 Mattheüs 13 vers 1 t/m 9  

5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 

opdat geen zonde daar kan binnendringen. 

Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. 

Leid mij in 't licht van uw verordeningen. 

Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 

het hoge recht van uw verbond bezingen. 

De zaaier  

1 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. 

2 En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij  

   in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. 

3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen.  

   Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 

4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg;  

   en de vogels kwamen en aten dat op. 

5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel 

   aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte 

   van aarde had. 

6 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het;  

   en doordat het geen wortel had, verdorde het. 

7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op 

   en verstikten het. 
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Daniël 1 vers 1 t/m 19  

Daniël aan het hof van Babel  

1 In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning  

   van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel,  

   naar Jeruzalem en belegerde het. 

2 En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand,  

   en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij    

   bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. 

   Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn god. 

3 Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn  

   hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten  

   komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, 

4 jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven 

   in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, 

   en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de  

   koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften 

   en de taal van de Chaldeeën. 

5 De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de  

   gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij 

   dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het    

   einde daarvan in dienst konden treden van de koning. 

6 Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël  

   en Azarja. 

7 Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël 

   noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, Misaël Mesach en 

   Azarja Abed-Nego. 

8 Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten 

   met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. 

   Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich 

   niet zou hoeven te verontreinigen. 

9 God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van  

   de hovelingen. 

10 Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël:  

8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht,  

   het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. 

9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 



 5 

   Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en  

   uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien  

   dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere 

   jongemannen van uw groep?  

   U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. 

11 Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de  

   hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël  

   en Azarja: 

12 Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons 

   plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water,  

   zodat we dat drinken. 

13 En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het  

   uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van  

   de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren 

   naar wat u ziet. 

14 Hij luisterde naar hen in deze zaak.  

   Tien dagen stelde hij hen op de proef. 

15 Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk 

   knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de  

   jongemannen die van de gerechten van de koning aten. 

16 Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten,  

   en de wijn die zij moesten drinken, wegnam en dat hij hun 

   plantaardig voedsel gaf. 

17 Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand  

   van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht 

   in allerlei visioenen en dromen. 

18 Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat 

   men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen 

   hen bij koning Nebukadnezar komen. 

19 De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand 

   gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden 

   in dienst van de koning. 

  Thema : Geloven in een wereld vol meningen, hoe doe je dat? 

  De preek is opgebouwd in vier onderdelen:  

    1) Geloof                                       

    2) Daniël en zijn vrienden  

    3) Babel lijkt méér op Nederland dan je denkt  

    4) Concrete lessen 
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  Genesis zingt : Ik heb U nodig                  opwekking 763 

Heer, ik kom en beken,  

nu ik hier dicht bij U ben:  

zonder U val ik uiteen;  

leid mijn hart door stormen heen. 

 

refrein: 

O mijn Heer, ik heb U nodig;  

elk moment, zo nodig.  

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  

O God, ’k heb U nodig. 

 

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.  

U vergeeft en reinigt mij.  

Waar U bent, daar ben ik vrij;  

woon in mij en heilig mij. 

 

refrein 

 

Leer mijn lied de weg naar U  

als verleiding mij omgeeft.  

Als ik niet kan staan, leun ik op U.  

Jezus, hoop die in mij leeft! 

 

(gemeente mag meezingen) 

refrein 2x 

 

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.  

O God, ‘k heb U nodig.(2x) 

  Genesis : Herstel mijn eerste liefde  

Vader in de hemel 

die zoveel om mij geeft 

dat U in Uw genade 

Uw Zoon gegeven heeft 

Dank U voor Uw liefde 

Uw eindeloze trouw 

dat ondanks al mijn falen 

U zegt: "Ik hou van jou". 
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refrein: 

 

Herstel mijn eerste liefde 

die ik ooit had voor U 

want ik wil van U houden 

nog zoveel meer dan nu. 

Mijn hart moet weer gaan branden 

zoals het heeft gedaan 

vol vuur en vol van hartstocht 

die nooit meer weg zal gaan. 

 

De drukte van het leven 

trok mij met zich mee. 

De liefde die vervaagde 

de passie die verdween. 

Ik was U niet vergeten 

maar nam de tijd niet meer 

om in uw woord te lezen 

bij U te zijn o Heer  

 

refrein  

 

Vader in de hemel 

met eerbied vraag ik nu 

of U mij wilt vergeven. 

Ik kan niet zonder U 

Dank U voor Uw liefde 

Uw eindeloze trouw. 

 

En Vader, ik wil zeggen 

dat ik zoveel van U hou. 

  Genesis zingt met gemeente : Huis van vrede           Sela 

1 Wat ik zo nodig heb 

boven alle dingen; 

wat echt belangrijk is, 

is bij U te vinden. 

In alles wat ik zocht 

was ik steeds op zoek naar U. 

2 Wie kent mijn hart als U? 

De tranen die ik huilde; 

in uw aanwezigheid 

mag ik altijd schuilen. 

U roept mij dichterbij. 

In uw armen ben ik thuis. 

Genesis Gemeente en Genesis 
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  Verkondiging 

refrein: 

Liever één dag bij U 

in dit huis van vrede, 

dan duizend dagen leven 

zonder uw liefde, Jezus. 

Ik geef alles aan U: 

heel mijn hart en mijn ziel 

zijn voor U alleen. 

3 Ook als het niet meer gaat, 

als ik geen rust kan vinden, 

dan ben ik niet alleen. 

Ik zal blijven zingen, 

dat ik bij U mag zijn; 

heel mijn leven dicht bij U. 

Wat ik zo nodig heb 

boven alle dingen; 

wat echt belangrijk is, 

is bij U te vinden. 

In alles wat ik zocht 

was ik steeds op zoek naar U. 

De weg van waar Daniël en zijn vrienden vanuit Judea  

zijn gereisd en in ballingschap gevoerd.  

Gemeente en Genesis 

Genesis 

Gemeente en Genesis 

Gemeente en Genesis 2 x 

1 x 
heel mijn hart en mijn ziel 

zijn voor U alleen. 

Liever één dag bij U 

in dit huis van vrede, 

dan duizend dagen leven 

zonder uw liefde, Jezus. 

Ik geef alles aan U: 
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  Samen zingen o.l.v. Genesis : Wij blijven geloven OTH 220 

1 Wij blijven geloven  

dat onder miljoenen, 

de Heer van de schepping  

een plan met ons heeft, 

waarin zich zijn heil  

en mijn twijfels verzoenen 

en dat aan elk leven  

betekenis geeft. 

2 En ook dat zijn boodschap  

de mens kan bevrijden 

hoe vast ook verstrikt  

in het web van de tijd, 

nog steeds kan vertroosten,  

verlichten, bevrijden, 

wanneer hier de levensbaan  

uitzichtloos lijkt. 

3 En dat Hij ons telkens  

de durf wil geven, 

ook nu in een wereld  

van steen en metaal, 

om buiten onszelf  

voor de ander te leven; 

ons kleine begin van zijn  

groot ideaal. 

4 Dat werkelijkheid wordt  

als het oog van de volken 

zich niet meer vergeefs  

naar de horizon richt 

en ’t morgenrood rijst  

dat zijn komst met de wolken 

verkondigt in duizenden 

kleuren van licht. 

God van liefde, God van trouw, 

U die alles schiep 

mij ook maakte, mij hier ziet 

mij in ’t leven riep 

In de stilte, in de storm 

bent U om me heen 

God van liefde, God van trouw 

U bent nooit alleen 

  Genesis zingt : God van liefde, God van trouw  

                                                             The Psalm Project 

God van vrede, God van recht 

van gerechtigheid 

U die mij beschermt, vergeeft 

mij van schuld bevrijdt 

Slaan de golven om mij heen 

Heer u bent erbij 

God van liefde, God van trouw 

U ziet om naar mij 
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Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.  
 

2x 
 

Sterk in uw kracht,  

Gerust in uw bescherming.  

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.  

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.  
 

2x  
 

Toch rijst in mij   

Een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

  Genesis zingt : Ik bouw op U                  opwekking 124 

God van liefde, God van trouw, 

U die alles schiep 

mij ook maakte, mij hier ziet 

mij in ’t leven riep 

In de stilte, in de storm 

bent U om me heen 

God van liefde, God van trouw 

U bent nooit alleen 

In de stilte, in de storm 

bent U om me heen 

God van liefde, God van trouw 

U laat nooit alleen 

In de stilte, in de storm 

bent U om me heen 

God van liefde, God van trouw 

U bent nooit alleen 

  De gemeente mag meezingen 
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Dankgebed en voorbede 

Uitleidend orgelspel 

Heenzending en zegen 

Na de dienst is er koffiedrinken in d’Ekkelkaamp. 

Iedereen is van harte welkom! 

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven. 

Zou ik nog bang zijn voor de duisternis? 

Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven. 

Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is? 

Toen ik werd aangevallen hield ik stand; 

mijn tegenstanders beten in het zand. 

Al smeedt een machtig leger een complot, 

ik weet mij veilig in de hand van God. 

Zingen : Psalm 27 : 1                                   Weerklank 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.  
 

2x 
 

Sterk in uw kracht,  

Gerust in uw bescherming.  

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.  

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.  
 

2x  
 

Toch rijst in mij   

Een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwe naam. 

 

A-men, A-men 
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