
. 
 
 

 

 

Thema: 
 

 

Wie Uw Naam kennen, 
zullen op U vertrouwen 

(Psalm 9 vers 11a)
 

 

Hand-out bij de verkondiging  
over HC Zondag 36 en 37, vr. & antw. 99-102 

 

Datum: Zondag 1 februari 2026 

Dienst: 9.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 36 en 37, vr. & antw. 99 t/m 102 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

 

99. Wat gebiedt God in het derde gebod?   
 

Dat wij niet alleen met vloeken of met valsen eed, maar 
ook met onnodig zweren de Naam van God niet lasteren 
of misbruiken. En ook niet door stilzwijgen en toezien 
deelgenoot worden van deze  verschrikkelijke zonden.  
Maar dat wij de heilige Naam van God niet anders dan met 
eerbied en ontzag gebruiken, opdat Hij van ons recht 
beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken 
geprezen worde. 
 

100. Is het dan zo grote zonde, om Gods Naam met zweren en 
vloeken te lasteren, dat God Zich ook over diegenen vertoornt, die, 
zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen te 
weren en verbieden?  
 

Ja absoluut! Want er is geen groter zonde, en er ook geen 
andere zonde die God méér vertoornt, dan de lastering van 
Zijn Naam. Daarom heeft God ook bevolen (aan Israël) 
om deze zonde met de dood te bestraffen.  
 

101. Maar mag men ook gelovig bij de Naam van God een eed 
zweren? 
 

Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins 
ook in nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te 
bevestigen, en dat tot Gods eer en tot heil van de naaste is. 
Het zweren van zo’n eed is in Gods Woord gegrond, en 
daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe 
Testament recht gebruikt geweest.  
 

102. Mag men ook bij de heiligen, of bij enige andere schepselen een 
eed zweren?  
 

Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat 
Hij, als Degene Die alléén het hart kent, van de waarheid 
getuige wil zijn en mij straffe, indien ik valselijk zweer. 
Deze eer komt geen ander schepsel toe. 
 

 

99. Wat gebiedt God in het derde gebod?   
 

Dat wij Zijn Naam niet lasteren door vloeken of 
een valse eed, en de ontheiliging van Zijn Naam 
bestrijden.  
 
Hij wil dat we Zijn heilige Naam alleen eerbiedig 
gebruiken en prijzen in al onze woorden en daden. 
 
 
 

100. Is het lasteren van de Naam van God dan zo’n 
grote zonde?   
 

 
 
Ja, want er is geen zonde die God meer tot toorn 
verwekt. In Israël kreeg men de doodstraf. 
 
 
 

101. Mag je een eed afleggen?  
   
 

Ja, als de overheid dat vraagt. Om te bevestigen 
dat ik de waarheid spreek, tot eer van God en tot 
heil van de naaste.  
 
 
 
 

102. Mag je ook bij ‘heiligen’ of bij anderen een eed 
afleggen? 
 

Nee, want alleen God kent ons hart. Die eer 
komt alleen aan Hem toe.   
 
 
 

 
 

Schriftlezing: 
 

 

Exodus 33 vers 14 t/m 19 — Exodus 34 vers 5 t/m 9   
 

  



 
 

Citaat uit ‘Eén houvast’, van Dr. Wim Verboom  
 
 

 
 

 

De HEERE – Namen hebben bij ons nauwelijks betekenis. Vaak vernoemen we kinderen of we 
geven hen zomaar een naam. Omdat we die mooi vinden klinken. In de Bijbel is dat anders. 
Daar hebben namen vaak een speciale betekenis. Er zit soms een hele geschiedenis aan vast.  
   God heeft ook een Naam. Een bijzondere Naam. Zijn Naam is HEERE. Met die Naam heeft 
Hij Zich bekend gemaakt aan Mozes bij de brandende doornstruik, in de stilte bij de berg 
Horeb. Dat gebeurde toen God Mozes naar Egypte stuurde, omdat Hij het volk ging verlossen 
uit de slavernij. Dan vraagt Mozes naar de Naam van God en dan zegt God: Mijn Naam is 
HEERE. Die Naam betekent: Ik zal zijn, Die Ik zijn zal, of: Ik ben, Die Ik ben. Zo heet God en 
zo is Hij. Hij is, die Hij is. Je kunt op Hem aan. Hij verandert nooit in Zijn trouw. HEERE is 
daarom de verbondsnaam van God.  
   Ook wij mogen God HEERE noemen. Daarmee belijden we dat Hij ook voor ons niet 
verandert in Zijn trouw. Het wonder is dat Hij Zijn Naam, déze Naam, verbonden heeft met 
onze naam. Dat gebeurde al toen we gedoopt werden.  
 

 
 
 
 

 
 

 


