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Thema: ‘Knielen voor de Koning'

Kinderen en leiding zingen bij binnenkomst:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht

1. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mij.

2. Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
Of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn

Samenzang:
Komt allen tezamen

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren,
komt laten wij aanbidden (3x)
Die Koning.

3. OKind ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan.
U, Die ons liefhebt, U behoort ons harte,
komt laten wij aanbidden (3x)
Die Koning.

Welkom en Gebed - door Lizanne Trenning

Bijbelverhaal 1: Nadine Bruggers, Marriét Huiting, Sanne Wubs
“Moet je kijken! Heb je die ster daar al gezien? Dat is geen gewone ster, maar die heeft iets
bijzonders te betekenen!”

Opgewonden staan een paar mannen te wijzen en druk te praten met elkaar. Het zijn geleerde
mannen, sterrenkijkers, die geloven dat de sterren hen vertellen wat er op aarde gebeurt. “O,"
zegt de één, “Ik weet het al! Deze ster moet wel betekenen dat er een heel bijzondere Koning is
geboren!”

“Ja,” zegt een ander, “weet je wat ik denk? Deze ster zegt ons dat de Koning van de Joden is
geboren!”

De mannen knikken. Ja dat moet het zijn! “Maar als Hij nu eindelijk is geboren, dan wil ik naar
Hem toe! Hij is de belangrijkste Koning Die er is en ik wil Hem gaan zien en aanbidden!”

Gelijk maken ze hun plannen. Het is een hele reis naar Jeruzalem. Ze zullen weken onderweg zijn
en moeten dus heel wat meenemen. Als ze alles geregeld hebben, klimmen ze op hun volgeladen
kamelen en beginnen de reis. Ze hebben er veel voor over, want het is geen gemakkelijke tocht.
In de woestijnen is het overdag vaak erg heet, terwijl het er in de nacht enorm koud kan zijn.
Maar ze hebben het er allemaal voor over, want ze willen naar de geboren Koning.



Hoe weten ze zo zeker dat Hij is geboren en waar ze moeten zijn? Kennen ze de profetie van
Bileam, die meer dan duizend jaar geleden in hun land woonde en die heeft gezegd dat er een
ster zal voortkomen uit Jakob? Hebben ze nog iets van de profetieén van Daniél, die meer dan
vijfhonderd jaar geleden in ballingschap in hun land woonde? Hoe het ook is, de Heere gebruikt
het teken van de ster om deze wijze mannen het verlangen in hun hart te geven om naar de
geboren Koning te gaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat in Israél de herders naar Hem gingen door
de boodschap van een engel en nu zorgt Hij er door een ster voor dat er ook heidenen zullen
gaan knielen voor Zijn Zoon

Jongste groep zingt:
Een Koning is geboren
1. Een koning is geboren
Een koning, een koning
Een koning is geboren
Heb je 't al gehoord
Hij kwam op aarde wonen
Als baby'tje zo klein
Voor alle mensen, ook voor jou
Wil Hij de koning zijn

2. Waar is Hij dan geboren
Die koning, die koning
Waar is Hij dan geboren
Ik denk ineen paleis
O neg, die koning die ik ken
De machtigste van al
Die kwam niet in een mooi paleis
Maar in een arme stal

3. Hoe kan ik Hem dan vinden
Die koning, die koning
Hoe kan ik Hem dan vinden
Weet jij misschien de weg
Die koning is dichtbij je
Je hoeft niet ver op reis
Vraag Hem in 't kribje van je hart
Dan wordt het een paleis
Dan wordt het een paleis

Samenzang:
Stille nacht, heilige nacht,

1. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.



Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Bijbelverhaal 2: Noé Meinders, Noa Volders, Sanne Boels

Na een wekenlange reis komt de stoet eindelijk veilig aan in Jeruzalem. Omdat dat de hoofdstad
van het land is, gaan ze ervan uit dat het Kind daar natuurlijk geboren zal zijn. De inwoners van
Jeruzalem zien wel vaker mensen uit verre landen, maar als ze horen waar deze mannen voor zijn
gekomen, zijn ze heel verbaasd. De wijzen vragen aan de mensen die ze ontmoeten: “Waar is de
Koning van de Joden Die geboren is? Want wij hebben Zijn ster gezien in het oosten en zijn
gekomen om Hem te aanbidden.”

Vol verwondering kijken de mensen hen aan. “Een Koning geboren? Hier, in Jeruzalem? O, nee,
hoor, daar weten wij niets van!” En ze schudden beslist hun hoofd. De Koning van de Joden? In
Israél zijn de Romeinen, de vijanden, de baas. En in Jeruzalem is wel een koning, maar hij is geen
Joodse koning. En die koning Herodes is een wrede man, die zelf koning wil blijven. ledereen
waarvan hij denkt dat hij zijn troon wil nemen, doodt hij. Nee, in Jeruzalem is geen Koningskind
geboren....

ledereen praat er natuurlijk over en zo krijgt ook koning Herodes het verhaal over de wijzen te
horen. Hij schrikt enorm! De Koning van de Joden geboren? Maar als het waar is, dan loopt Zijn
troon gevaar en dat wil hij niet. Als die Koning werkelijk is geboren, moet hij zorgen dat Hij niet in
leven blijft! Wat moet hij nu doen? Hij denkt diep na. Wacht, hij weet het al. Snel stuurt hij één
van zijn knechten naar de overpriesters en schriftgeleerden, de mannen in Jeruzalem die heel
veel in de Bijbel hebben gestudeerd. Ze moeten onmiddellijk bij hem komen.

Herodes zegt: “Vertel me eens, waar de Christus geboren zou worden?”

O, is dat alles? Daar hoeven ze niet lang naar te zoeken! Dat weten ze wel! “In Bethlehem,
koning, hier niet zo ver vandaan. Daar zal Hij geboren worden. De profeet Micha heeft het lang
geleden al voorzegd.”

Schriftlezing - door Gerwin de Wijk

Micha 5:1

Israél en de andere volken. Er komt een nieuwe leider.

1De Heer zegt: ‘Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal
er uit Betlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israél. Hij zal afstammen van een
heel oude familie.’

2De Heer heeft de Israélieten in de steek gelaten. Ze zijn in de macht van hun vijanden. Maar als
de nieuwe leider geboren wordt, zal daar een eind aan komen. Dan mogen de Israélieten die ver
weg leven, terugkeren naar hun eigen land.

sAls die nieuwe leider over het volk gaat regeren, zal hij goed voor de mensen zorgen. Hij zal
kracht krijgen van de Heer, zijn God. Aan hem zullen de mensen zien hoe groot en machtig de
Heer is.

Dan kunnen de mensen veilig leven. Want de nieuwe leider zal heersen over de hele wereld.

4En hij zal vrede brengen.



Middelste groep zingt:

Kerstnacht boven Bethlehem

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen

ons vandaag opnieuw omgeven.

Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein

voor de God, die zelf een kind werd?

Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Bijbelverhaal 3: Sonora Veldhuis, Judith Sterenborg, Jorinde Huiting
Koning Herodes ontvangt de wijzen vriendelijk. Geinteresseerd buigt Herodes zich naar de
wijzen en hoort het verhaal van de wijzen.

“Luister,” zegt Herodes. “lk heb het voor jullie nagevraagd. Jullie zullen de Koning vinden in het
plaatsje Bethlehem, hier niet zo ver vandaan. Ga er naar toe en zoek Hem op. Als jullie Hem
hebben gevonden, kom dan weer terug naar mij en vertel mij alles. Dan zal ik ook naar Hem toe
gaan om Hem te aanbidden.”

Wat zijn de wijzen blij! Nu weten ze waar ze zijn moeten! Ze bedanken Herodes en beloven terug
te komen. Ze weten natuurlijk niet dat Herodes alleen maar vriendelijk doet, maar er niets van
meent. Dat hij niet van plan is ook te gaan knielen voor het Kind, maar dat hij Het wil doden...



Helemaal niemand uit de grote stad Jeruzalem lijkt ook mee te willen reizen naar die geboren
Koning. Is er dan niemand die er ook naar verlangt Hem te ontmoeten en voor Hem te knielen? Is
er niemand die blij is dat de langverwachte Koning eindelijk is geboren? De wijzen begrijpen er
eigenlijk niets van. Zij hebben er die lange, moeilijke reis voor over gehad, maar het lijkt wel of er
in Jeruzalem niemand is die ook gelooft dat Hij is geboren!

Samenzang (met muzikale ondersteuning door de jongste groep):
Midden in de winternacht

1. Midden in de winternacht,
ging de hemel open;
die ons 't heil der wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

2. Zie, reeds staat de morgenster
stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver,
bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan:
herders, blaas uw fluiten aan.
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Pauze

Oudste groep zingt:

Laat het Kerst zijn

Laat het Kerst zijn

Laat het feest zijn

Jezus kwam voor jou en mij
Laat het Kerst zijn

Laat het feest zijn

Voor iedereen van groot tot klein
Zo lang de kerstboom staat
Weet dan dat het gaat

Niet om sneeuw of sfeer

Maar om zoveel meer

Jezus kwam dichtbij

Als een kind zo klein

Hij bracht kerstfeest in ons hart
Dus laat het Kerst zijn!

Dus laat het Kerst zijn!

Het is zover, de kaarsjes
Branden en de openhaard
Knettert vrolijk en ik ruik



De zoete dennegeur

En we eten iets speciaals

Het is zover,

Jingle Bells klinkt weer in de winkelstraat
Ik kon vannacht niet slapen

En toch voel ik mij supergoed

Want ik weet hoe Kerst is bedoeld

Hier heb ik zolang op gewacht:

Vandaag is de grote dag

Het feest dat Jezus kwam!

Laat het Kerst zijn

Laat het feest zijn

Jezus kwam voor jou en mij
Laat het Kerst zijn

Laat het feest zijn

Voor iedereen van groot tot klein
Zo lang de kerstboom staat
Weet dan dat het gaat

Niet om sneeuw of sfeer

Maar om zoveel meer

Jezus kwam dichtbij

Als een kind zo klein

Hij bracht kerstfeest in ons hart
Dus laat het Kerst zijn!

Een heel gelukkig Kerstmis
Dat heel speciaal en echt is
Want Jezus, die geboren is
Kwam ook voor jou

Een heel gelukkig Kerstmis
Dat heel speciaal en echt is
Want Jezus, die geboren is
Kwam ook voor jou

Een heel gelukkig Kerstmis
Dat heel speciaal en echt is
Want Jezus, die geboren is
Kwam ook voor jou

Laat het Kerst zijn

Laat het feest zijn

Laat het Kerst zijn

Laat het feest zijn

Zo lang de kerstboom staat
Weet dan dat het gaat
Niet om sneeuw of sfeer
Maar om zoveel meer
Jezus kwam dichtbij

Als een kind zo klein

Hij bracht kerstfeest in ons hart
Dus laat het Kerst zijn!
Laat het Kerst zijn!



Kerstvertelling - door Marijke Venema
Knielen voor de Koning

Bijbelverhaal 4: Liset Wolfs en Noor Brugge

En als de wijzen dan met elkaar weer verder op reis gaan, zien ze ineens de ster weer die ze in
hun eigen land ook hebben gezien. “O, kijk!” wijzen ze verrast omhoog.”Daar is de ster weer!”
Wat zijn ze blij! Nu weten ze zeker dat ze op de goede weg zijn. De ster gaat voor hen uit, de
hele weg naar Bethlehem en blijft dan staan, precies boven het huis waar de Heere Jezus woont.

Snel komen ze weer van hun kamelen af, kloppen op de deur van het huisje en stappen naar
binnen. Daar zien ze het Kind met Zijn moeder Maria. Ze hebben Hem gevonden! Wat God de
Vader al zoveel eeuwen geleden beloofde, is gebeurd. Al moet je er soms lang op wachten, Hij
doet altijd wat Hij belooft!

Wel is alles anders dan ze hadden verwacht. Geen paleis, geen rijke ouders, geen Kind in dure
koningskleertjes. Nee, een eenvoudig huisje, met arme mensen. Zo te zien een heel gewoon
Kindje, waar je niets bijzonders aan ziet. En de wijzen? Ze zijn zo blij! Vol vreugde en
dankbaarheid vallen ze languit op de grond voor dit Kind. Ze aanbidden Hem als een Koning. Ja,
nog meer, ze aanbidden Hem als God! Ja, Hij is de Koning, die uit de hemel kwam naar de aarde,
om ook voor hen te lijden en te sterven en zo ook voor hun zonden te betalen!

Als ze weer zijn opgestaan, doen ze de schatkisten open die ze bij zich hebben. Daaruit geven ze
hun geschenken voor dit Koningskind: goud, wierook en mirre. Heel dure cadeaus, om Hem te
eren.

Vol blijdschap gaan ze na hun bezoek het huis weer uit, naar een slaapplaats. Maar als ze liggen
te slapen, krijgen ze een droom. In die droom waarschuwt de Heere hen om niet via Jeruzalem
terug te reizen naar hun land, maar om een andere weg te kiezen. Zo zorgt God de Vader ervoor
dat de wijzen niet naar koning Herodes terug gaan. Maar ze hadden het toch beloofd? Dat wel,
maar koning Herodes was heel oneerlijk tegen hen geweest toen hij zei dat hij ook wilde knielen
voor het Kind.

De Wijzen reizen terug langs een andere weg. Want als je de Heere leert kennen en als je leert
knielen voor de Zaligmaker, dan wil je Hem ook gehoorzaam volgen en doen wat Hij van je
vraagt.

Samenzang:
In Bethlehems stal

1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer',
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

2. Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.

3. Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.



Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.

Kerstfilm van de oudste groep

Bijbeluitreiking - door Aike Maarsingh
- Arcode Leede
- Eliza Wubs
- Lukas Sterenborg
- Jan Sterenborg
- Mart Bruggers

Dankgebed - door Aike Maarsingh
Sluiting - door Lizanne Trenning

Samenzang:

Ere zij God (staande)

Ere zij God, ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, een welbehagen
Ere zij God in de hoge,

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen

Een welbehagen

In de mensen, een welbehagen
Een welbehagen

Ere zij God, ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, een welbehagen
Amen, Amen.
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