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1 Van U wil ik zingen                                                      JdH 912 

2 Psalm 25 : 2, 4 en 6 

Van harte welkom allen die met ons deze inmiddels 

traditionele mannenzangavond willen beleven.  

Willy Nobbe zal ons, zoals elk jaar,  

begeleiden als dirigent.  

Aike Maarsingh opent deze avond 

 Van U wil ik zingen Mag immer mijn harte 

 Wie d' eng'len omringen In vreugd en in smarte 

 Al juichend getuigend Zich leren te keren 

 Uw goedheid o Heer O God tot Uw troon 

 'k Wil loven en danken Verhoor mijn verlangen 

 Met woorden en klanken Wil leiden mijn zangen 

 En prijzen Uw goedheid Tot ‘k Vader benader 

 En liefde steeds meer Der engelen toon 

 

  Mag hier dan mijn zingen 

  Uw heem'len doordringen 

  En juub'lend zich mengen 

  Met hemelse toon 

  Tot ‘k eenmaal hierboven 

  U eeuwig mag loven 

  Als ‘k juichend zal staan 

  Bij Uw stralende troon 

2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

 Door Uw woord en Geest bekend; 

 Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

 En waarheen G' Uw treden wendt, 

 Leid mij in Uw waarheid, leer 

 IJv’rig mij Uw wet betrachten. 

 Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

 ‘k Blijf U al den dag verwachten. 
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3 Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam              Weerklank 9  

4 ‘s HEEREN goedheid kent geen palen. 

 God is recht, dus zal Hij door 

 Onderwijzing hen, die dwalen, 

 Brengen in het rechte spoor. 

 Hij zal leiden ‘t zacht gemoed 

 In het effen recht des HEEREN. 

 Wie Hem need’rig valt te voet, 

 Zal van Hem zijn wegen leren. 

 

          6 Wie heeft lust den HEER te vrezen, 

  ‘t Allerhoogst en eeuwig goed? 

  God zal Zelf zijn leidsman wezen, 

  Leren, hoe hij wand’len moet. 

  ‘t Goed, dat nimmermeer vergaat, 

  Zal hij ongestoord verwerven, 

  En zijn Godgeheiligd zaad 

  Zal ‘t gezegend aard’rijk erven. 

 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,  

 die U ons noemt door sterren, zon en maan.  

 Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 

 tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

 

  Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,  

  zeeën en land met macht te voorschijn riep.  

  Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt  

  en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 

 

 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 

 U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.  

 U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:  

 leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

 

  Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,  

  dat in ons zingt met eindeloos refrein.  

  Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 

  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 
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 God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 

 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 

 Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

  Ik lag gekneld in banden van den dood, 

  Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 

  Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 

  Maar riep den HEER' dus aan in al mijn nood: 

 

 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 

 Verheffen, U al mijn geloften brengen; 

 'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 

 In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

  

  Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

  Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 

  Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 

  Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

  U zij de glorie, opgestane Heer!  

  U zij de victorie, nu en immermeer.  

  Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,  

  heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  

  U zij de glorie, opgestane Heer!  

  U zij de victorie, nu en immermeer. 

 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  

 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  

 Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,  

 en zegt telkenkere: Christus overwint!  

 U zij de glorie, opgestane Heer,  

 U zij de victorie, nu en immermeer. 

  Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

  die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

  In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,  

  niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

  U zij de glorie, opgestane Heer,  

  U zij de victorie, nu en immermeer. 

4 U zij de glorie                                                      Weerklank 183 

5 Psalm 116 : 1, 2, 10 en 11 
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6 Op bergen en in dalen 1, 2 en 3                             Weerklank 459 

7. Christus is de ware hoeksteen                                Weerklank 274 

  Op bergen en in dalen 

  en overal is God! 

  Waar wij ook immer dwalen 

  of toeven, daar is God! 

  Waar mijn gedachten zweven, 

  of stijgen daar is God! 

  Omlaag en hoog verheven, 

  ja, overal is God! 

 

   Zijn trouwe Vaderogen 

   zien alles van nabij! 

   Wie steunt op Zijn vermogen, 

   die dekt en zegent Hij! 

   Hij hoort de jonge raven, 

   bekleedt met gras het dal, 

   heeft voor elk schepsel gaven, 

   ja, zorgt voor ’t gans heelal! 

 

 Gij, aardrijks bont gewemel, 

 al wat in ’t water leeft, 

 of onder Zijne hemel 

 hoog in het luchtruim zweeft, 

 gij, alle Zijne werken, 

 ontdekt, bij dag en nacht, 

 in ’t voeden, hoeden, sterken 

 de goedheid Zijner macht. 

Christus is de ware hoeksteen 

die ons huis tezamen houdt, 

fundament waarop de muren 

steen voor steen zijn opgebouwd. 

Sion staat voor altijd stevig 

omdat het op Hem vertrouwt. 
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- - - - - - - - - - - - - - -  pauze  - - - - - - - - - - - - - - -  
8 Heer, wijs mij Uw weg                                            Weerklank 441 

 Gij, de Gastheer in dit godshuis 

 waar wij biddend voor U staan, 

 wees als altijd ons genegen 

 met uw liefde, hoor ons aan!  

 Laat ons rijkelijk gezegend  

 nu van hieruit verder gaan. 

 

  Geef gehoor aan ons, aan ieder 

  die om uw genade vraagt, 

  die het goede vast wil houden 

  en zich aan uw liefde waagt, 

  en het vaandel van uw glorie 

  biddend naar de toekomst draagt.  

 

   Alle glorie geldt de Vader, 

   alle eer ook voor de Zoon!  

   Ook de Geest moet lof gezongen 

   die in onze harten woont: 

   lichte stralen van de ene  

   die in het verborgen troont! 

 Heer, wijs mij uw weg 

 en leid mij als een kind 

 dat heel de levensweg 

 slechts in U richting vindt. 

 Als mij de moed ontbreekt 

 om door te gaan, 

 troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
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9 Psalm 56 : 1, 5 en 6 

 Heer, leer mij uw wil 

 aanvaarden als een kind 

 dat blindelings en stil 

 U vertrouwt, vrede vindt. 

 Als mij de wil ontbreekt 

 uw weg te gaan, 

 spreek door uw Woord en 

 Geest mijn hart en leven aan. 

 

  Heer toon mij uw plan; 

  maak door uw Geest bekend 

  hoe ik U dienen kan 

  en waarheen U mij zendt. 

  Als ik de weg niet weet, 

  de hoop opgeef, 

  toon mij dat Christus heel 

  mijn weg gelopen heeft.  

  Toon mij dat Christus heel 

  mijn weg gelopen heeft. 

 Gena, o God, bescherm mij door Uw hand. 

 Zie, hoe ik ben omringd aan allen kant. 

 Zie, hoe de mens zijn boze netten spant, 

 Om mij daarin te jagen. 

 Den gansen dag is 't oog op mij geslagen; 

 Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen; 

 Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen; 

 Ontroert mijn ingewand. 

  Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 

  Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 

  'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 

  Wat stervling zou mij schenden? 

  Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 

  Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; 

  Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 

  Door ijver aangespoord. 
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10 Psalm 121: 1, 2 en 4 

11 Ere zij aan God de Vader                                     Weerklank 427 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; 

Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 

Gij hebt mijn smart verdreven. 

Uw dierbre gunst is m'altoos bijgebleven. 

'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. 

Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; 

Zo word' Zijn lof vergroot. 

                                                          1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

   Vanwaar ik dag en nacht 

   Des Hoogsten bijstand wacht. 

   Mijn hulp is van den HEER' alleen, 

   Die hemel, zee en aarde, 

   Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 

   2 Hij is al treft u 't felst verdriet, 

  Uw Wachter, Die uw voet 

  Voor wankelen behoedt; 

  Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 

  Geen kwaad zal u genaken; 

  De HEER' zal u bewaken. 

 

                                                     4 De HEER' zal u steeds gadeslaan, 

   Opdat Hij in gevaar, 

   Uw ziel voor ramp bewaar'. 

   De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan, 

   En waar g' u heen moogt spoeden, 

   Zal eeuwig u behoeden. 

Ere zij aan God, de Vader, 

ere zij aan God, de Zoon, 

eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 

de Drie-enige in zijn troon. 

Halleluja, halleluja 

de Drie-enige in zijn troon! 
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12 Lichtstad met uw paarlen poorten                      Evang. liedb. 413 

9 

 Ere zij aan Hem, wiens liefde 

 ons van alle smet bevrijdt, 

 eer zij Hem die ons gekroond heeft 

 koningen in heerlijkheid. 

 Halleluja, halleluja 

 ere zij het Lam gewijd.  

 

  Ere zij de Heer' der engelen, 

  ere zij de Heer' der kerk, 

  ere aan de Heer' der volken, 

  aarde en hemel looft uw werk! 

  Halleluja, halleluja, 

  loof de koning heel zijn kerk! 

 

 Halleluja, lof, aanbidding 

 brengen engelen U ter eer, 

 heerlijkheid en kracht en machten 

 legt uw schepping voor U neer. 

 Halleluja, halleluja, 

 lof zij U, der heren Heer'! 

Lichtstad met uw paarlen poorten 

wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde 

ooit Uw heerlijkheid aanschouwd 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

luist'ren naar Zijn liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem 

Heilig oord vol licht en glorie 

waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

door de gouden Godsstad vloeit 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

Luist’ren naar Zijn liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem 
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13 Een vaste Burcht is onze God 1, 2 en 4                Weerklank 233 

 1 Een vaste burcht is onze God, 

 een toevlucht voor de Zijnen! 

 Al drukt het leed, al dreigt het lot, 

 Hij doet zijn hulp verschijnen! 

 De vijand rukt vast aan 

 met opgestoken vaan; 

 hij draagt zijn rusting nog 

 van gruwel en bedrog, 

 maar zal als kaf verdwijnen! 

 

                         2 Geen aardse macht begeren wij, 

  die gaat welras verloren. 

  Ons staat de sterke Held ter zij, 

  dien God ons heeft verkoren. 

  Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 

  dat Hij de Christus heet, 

  Gods eengeboren Zoon, 

  verwinnaar van de troon: 

  de zeeg' is ons beschoren! 

 

                           4  Gods Woord houdt stand in eeuwigheid 

   en zal geen duimbreed wijken. 

   Beef, satan! Hij, die ons geleidt, 

   zal u de vaan doen strijken! 

   Delf vrouw en kind'ren ‘t graf, 

   neem goed en bloed ons af, 

   het brengt u geen gewin: 

   wij gaan ten hemel in 

   en erven koninkrijken! 

Wat een vreugde zal dat wezen 

straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

in het nieuw Jeruzalem 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

Luist’ren naar Zijn liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

in het nieuw Jeruzalem 
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Dankwoord door Gert Meijer 

14 Ga met God en Hij zal met je zijn 1, 2, 3 en 4    Weerklank 356  

1 Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

   jou nabij op al je wegen, 

   met zijn raad en troost en zegen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

2  Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

    bij gevaar, in bange tijden, 

    over jou zijn vleugels spreiden. 

    Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

3  Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

    in zijn liefde je bewaren, 

    in de dood je leven sparen. 

    Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

4  Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

    tot wij weer elkaar ontmoeten, 

    in zijn Naam elkaar begroeten. 

    Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

Volgende mannenzangavond in de Nicolaaskerk:  

vrijdag 13 november 2026  
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Wij stellen uw reactie, opmerking en/of 
suggestie bijzonder op prijs. 

U kunt ons dit laten weten via  
mannenzang@hervormdonstwedde.nl  

 

Wij wensen u allen wel thuis. 

Wij willen een ieder danken die samen met velen 
in deze honderden jaren oude kerk  

hun stem verhieven tot Gods eer en heerlijkheid. 
Wij zien u graag de volgende keer terug.  

mailto:mannenzang@hervormdonstwedde.nl

