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  Voorzang : Themalied HGJB 

  Votum en groet 

  Zingen : Psalm 147 : 1 en 4                       oude Berijming 

1 Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, 

 Ik zie jou. 

 Wees blij, Ik loop je niet voorbij, 

 Ik zie jou. 

 Zit je boven in de boom, 

 dan help Ik je uit de droom. 

 Sta je eenzaam aan de kant, 

 dan neem Ik je bij de hand, 

 want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. 

 Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. 

2 Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, 

 Ik zie jou 

 Wees blij, Ik loop je niet voorbij, 

 Ik zie jou 

 Zeg je: ‘Niemand denkt aan mij’, 

 dan roep Ik je: ‘Kom erbij!’ 

 Ben je bang of diep verwond 

 dan maak Ik je weer gezond, 

 want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. 

 Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. 

Refrein: 

Kom maar tevoorschijn, 

wie je ook bent. 

Hier word je gezien, 

hier word je gekend. 

Ik ben de God van liefde en trouw. 

Lang voordat jij Mij zag, zie Ik jou! 

3 Ik zie Ik zie wat jij niet ziet, 

 Ik zie jou. 

 Wees blij, Ik loop je niet voorbij, 

 Ik zie jou. 

 Weet geen mens van jouw bestaan, 

 dan noem Ik je bij je naam. 

 Spreek je in een vreemde taal, 

 jij bent deel van mijn verhaal, 

 want Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. 

 Ja, Ik zie jou, Ik zie jou, Ik zie jou. 

Refrein 

Zie de mensen om je heen 

en vertel aan iedereen: 

‘Je bent never nooit alleen, 

nee, echt never nooit alleen, 

want ik zie jou, ik zie jou, ik zie jou. 

Ja, ik zie jou ik zie jou, ik zie jou.’  



 3 

1 Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen; 

 Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 

 't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, 

 Die lieflijk zijn, en harten treffen. 

 De HEER wil ons in gunst aanschouwen; 

 Hij wil Jeruzalem herbouwen; 

 Vergâren en in vreê doen leven, 

 Hen, die uit Isrel zijn verdreven.  

4 Zingt beurtelings, en dankt den HEERE; 

 Zingt psalmen onzen God ter ere, 

 Dien God, die, voor het oog der volken, 

 De heem'len dekt met dikke wolken, 

 Die d' aarde kroont met gunst en zegen 

 En haar besproeit met vruchtb'ren regen, 

 Die 't gras door mild' en frisse droppen, 

 Doet groeien op de heuveltoppen.  

  Jong Genesis zingt : Kleuren kleuren 

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren: 

Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw. 

God bedacht die prachtige kleuren 

anders was alles zo grijs en grauw. 

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren: 

Rood, oranje, geel, groen, paars en blauw. 

God bedacht die prachtige kleuren 

anders was alles zo grijs en grauw. 

Rood met geel wordt oranje, 

blauw met geel wordt groen. 

Ja, met kleuren kun je 

heel veel dingen doen. 

  Zingen : Psalm 116 : 11                                  oude berijming 

  Geloofsbelijdenis in kindertaal 

11 Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

 Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

 Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

 Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!  
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  Gebed 

Refrein: 

Refrein: 

Alles wat God gemaakt heeft 

is door Hem gekleurd. 

En door al die kleuren 

word je opgefleurd. 

Zon en regen samen? 

Kijk dan eens omhoog, 

en zie al die kleuren in de regenboog.  

  Jong Genesis zingt : Elke dag   

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, 

Jezus woont in mijn hart. 

Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

Jezus woont in mijn hart. 

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 

Jesus lives in my heart. 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 

Jesus lives in my heart. 

Elke dag, elke dag, 

ja, Jezus woont in mijn hart. 

Elke dag, elke dag, 

ja, Jezus woont in mijn hart. 

Ev’ry day, ev’ry day, 

yes, Jesus lives in my heart. 

Ev’ry day, ev’ry day, 

yes, Jesus lives in my heart. 

Zundag, moandag, dinsdag, woensdag 

Jezus leeft in mien haart. 

Dunderdag, vrijdag, zotterdag, zundag 

Jezus leeft in mien haart 

Kleur een leuke kleurplaat, 

maak een schilderij. 

Kneed een prachtig beeld met 

mooie kleuren klei. 

Elke dag, elke dag 

Joa, Jezus leeft in mien haart 

Elke dag, elke dag 

Joa, Jezus leeft in mien haart. 
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  Bijbellezing : Psalm 147 : 1 en 7 t/m 14 

1 Prijs de Here! 

   Het is goed psalmen te zingen voor onze God. 

   Ja, dat klinkt mooi en een loflied komt Hem ook toe. 

 

7 Zing een loflied voor de Here en begeleid de psalmen die u  

   voor God zingt, met een citer. 

8 Want Hij laat de wolken langs de hemel drijven 

   en regen op aarde neerdalen. 

   Hij laat op de bergen het jonge gras uitlopen. 

9 Hij zorgt voor het voer voor onze dieren, 

   zelfs voor de jonge raven die roepen in het nest. 

10 Hij hecht geen waarde aan sterke paarden of de kracht  

   van een man. 

11 De Here hecht er waarde aan dat mensen ontzag voor Hem 

   hebben en vertrouwen op zijn goedheid en liefde. 

12 Jeruzalem, beroem u op de Here! Berg Sion, prijs uw God! 

13 Hij zorgt er immers voor dat uw poorten goed vergrendeld   

   zijn. Hij zegent de kinderen in uw stad. 

14 Hij geeft vrede in het land en zorgt voor rijke oogsten. 

15 Hij stuurt zijn bevelen de aarde rond 

  Thema :   “Zingen voor de Schepper” 

  Preek 

1.       Wie de Schepper is 

2.       Hoe Hij voor ons zorgt 

3.       Wat ik voor en door Hem mag zingen 

  Zingen : Lied 300 : 1 en 3                                           OTH 

1 Dankt, dankt nu allen God 

 met blijde feestgezangen! 

 Van Hem is 't heug'lijk lot, 

 het heil, dat wij ontvangen. 

 Hij ziet in Christus ons 

 altijd genadig aan, 

 en heeft ons dag aan dag 

 met goedheid overlaan.  

3 Lof, eer en prijs zij God 

 door aller scheps'len tongen, 

 op Zijne hemeltroon 

 aanbiddend toegezongen: 

 de Vader en de Zoon, 

 die met de Heil'ge Geest, 

 Drie-enig God, steeds blijft, 

 en immer is geweest!  
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  Zingen : Lied 495                                                        OTH 

  Jong Genesis zingt : Zie de zon Zie de maan 

God die alles maakte 

De lucht en 't zonlicht blij 

De hemel zee en aarde 

Zorgt ook voor mij 

God die alles maakte 

De lucht en 't zonlicht blij 

De hemel zee en aarde 

Zorgt ook voor mij 

God die alles maakte 

De lucht en 't zonlicht blij 

De hemel zee en aarde 

Zorgt ook voor mij 

Zie de zon, zie de maan. 

Zie de sterren in hun baan. 

Sterren ontelbaar, overal vandaan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 

Hoor de zee, hoor de wind. 

Hoor de regen als hij zingt. 

Druppels ontelbaar in de oceaan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 

Ruik een bloem, ruik een vrucht. 

Ruik de geuren in de lucht. 

Geuren ontelbaar zweven af en aan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 

Voel je hart, voel je huid. 

Voel je adem als je fluit. 

Mensen ontelbaar, overal vandaan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
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  Dankgebed en voorbeden 

  Zingen : Lied 292 :                                                      OTH 

Wij zijn blij dat jullie er waren ! 

  Jong Genesis zingt : God heeft een plan met je leven 

U die mij geschapen hebt 

U wil ik aanbidden als mijn God 

In voor of tegenspoed 

Uw liefde doet mij zingen 

U die mij geschapen hebt 

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel 

En U gehoorzaam zijn 

Heer U bent mijn doel 

U die mij geschapen hebt 

U wil ik aanbidden als mijn God 

In voor of tegenspoed 

Uw liefde doet mij zingen 

U die mij geschapen hebt 

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel 

En U gehoorzaam zijn 

Heer U bent mijn doel 

Zie ik de zon, de sterren en de maan. 

Wat een wonder dat ik mag bestaan. 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

Heer hoe heerlijk is Uw naam. 

Refrein: Dus stap uit je boot, 

 durf op water te lopen. 

 Vraag God om hulp 

 en de hemel gaat open. 

 Wees maar niet bang, 

 Hij is altijd bij jou. 

 In de storm, in de strijd, 

 in een moeilijke tijd: 

 God is trouw. 

God heeft een plan met je leven, 

je bent hier met een doel. 

Geloof het diep van binnen, 

't is meer dan een gevoel. 

Hij doet meer dan je kan bidden, 

Hij is groter dan je denkt. 

Ik weet dat Hij je helpt, 

ik weet dat Hij je kent. 

Halleluja, halleluja. 

Halleluja, halleluja.  

Refrein 

Bovenstaande 2 x gezongen 
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Schrijf hier maar op wat je 
wilt onthouden van de dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


