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                    Welkom jongens & meisjes, 
 
De Bijbel zegt dat we oude kleren moeten uittrekken 
 – niet je shirt of broek, maar je oude manier van leven! 
Dingen als boos zijn, oneerlijk zijn of alleen maar aan jezelf denken.  
 
In plaats daarvan wil God dat we nieuwe kleren aantrekken – dat betekent dat we 
leren leven zoals Jezus: vriendelijk, eerlijk, behulpzaam en vol liefde.                                                                                

 
Thema van de preek: 

 

  ………..…         …………….      …………..         …………..         …………………………..      …………..  

Zondag 26 oktober 2025 
 

Deze nieuwsbrief is van: 
 

………………………………… 

 

Ik ben in de kerk met: 
 

……………………………………………………
……………………………………………………

…………….………………………………………. 
 

De dominee heet: 
 

…………..…………………………
…………. 

 



LITURGIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF ZINGEN: 
 

Weerklank 609:  Hoger dan de blauwe luchten 

Dit lied leert groep 2 van de zondagsschool deze maand. 
Kun je in plaats van woorden de plaatjes op de juiste plek zetten? Trek lijnen. 
 
 
 
 
                                    ………………. dan de blauwe ………………. 

                                   En de ……………………….. van ……………. 

                                            Woont de Vader in de Hemel 

                                      Die van al Zijn  …………….    ………………….. 

 



BIJBEL LEZEN:                         ZOEK DE 5 VERSCHILLEN - OUDE EN NIEUWE KLEREN 
We lezen vandaag uit de Bijbelboeken E……………. en L…………. 
 
Daarin staat een belangrijke boodschap voor ons allemaal, 
omdat we leren te begrijpen hoe we ons als christenen moeten gedragen. 
 

VRAGEN OVER HET BIJBELGEDEELTE: 
  

1. Wat zegt Efeziërs 4 vers 22 over het oude leven? 
o Je moet het oude leven vasthouden 
o Je moet je oude leven met slechte gewoonten en zonden  

achter je laten 
o Je moet het oude leven een beetje aanpassen 

 
2. Wat zegt Efeziërs 4 vers 23 over je gedachten? 

o Je gedachten moeten altijd vrolijk zijn 
o Je gedachten maken niet uit 
o Je gedachten moeten vernieuwd worden door de  

Heilige Geest 
 

3. Wat moet je aantrekken volgens Efeziërs 4 vers 24? 
o Iets dat je mooi vindt 
o Je oude kleding 
o Je nieuwe zelf, dat is zoals God je bedoeld heeft,  

rechtvaardig en heilig 
 

4. Wie helpt ons om het nieuwe leven te leiden? 
o De Heilige Geest 
o Jezus 
o Onze vrienden 

 

  

Wat is de Heidelbergse Catechismus? 

Een boek dat ons helpt om te begrijpen wat het 
betekent om een christen te zijn. Het vertelt ons wat 

we moeten geloven over God, Jezus en de Heilige 
Geest. Het vertelt ook hoe we met elkaar en met God 

moeten omgaan. 

Heidelbergse Catechismus – Zondag 33 a 
Vraag: Wat is waarachtige bekering? 

Antwoord: 1. De oude mens afleggen – dat is elke dag spijt hebben van je 
zonden en ertegen vechten. 

2. De nieuwe mens aandoen – dat is met blijdschap voor God leven, volgens 
Zijn wil. 



 

OPDRACHT:         TEKENING: 
Kruis aan of het bij de ‘oude mens’ of ‘nieuwe mens’ hoort:    Maak een mooie tekening die past bij de preek. 

 

 

ABC – SCHRIJF ACHTER ELKE LETTER EEN WOORD DIE BIJ 
DE KERKDIENST PAST 

A: B: 

E: G: 

H: K: 

M: P: 

 


