
  

 

 

Nieuwsbrief voor de kinderen 
14 september 2025     

Naam: _____________________________________________ 

Naam dominee: ______________________________________ 

Naast wie zit je?: ____________________________________ 

 

 

Vandaag is het startzondag. Het is de start van het winterwerk. 

Vanaf vandaag begint het winterwerk weer. Volgende week is er 

zondagschool, yes! En catechisatie, club, vrouwenkring, etc. alles 

wat even gestopt is tijdens de zomervakantie gaat weer beginnen.  

Gezellig! Of had je nog wel wat langer zomervakantie willen 

hebben? 

Het is al bijna herfst, zie je de blaadjes al verkleuren?  

Weet je wanneer het officieel herfst is? 

☐   1 september 

☐   21 september 

☐   23 september  

Hi! 

Kom je na de dienst ook gezellig naar d’Ekkelkaamp? 
Er is ranja en fris met wat lekkers. En natuurlijk veel 
kinderen van zondagschool.  

Weet je een Bijbelwoord met de letter w?  
Maar een woordslinger! De laatste letter is de beginletter van het volgende 

woord. 

W 

 

 

 

 

Nog heel even in de vakantiestemming... Heb je wel eens een woordslinger gemaakt 
tijdens een lange autorit? Kun je dit ook met Bijbelwoorden? Tip pak je Bijbel erbij 



 

 

 

Ik ben __________________, wanneer men mij 

Godvruchtig ___________________: “Zie wij staan 

Gereed, om naar Gods __________________ te gaan. 

Kom, ga met ons, en doe als _____________.” 

Jeruzalem, dat ik bemin; 

Wij treden uwe poorten in; 

Daar staan, o Godsstad, onze _______________. 

Jeruzalem is wél gebouwd, 

Wél saamgevoegd: wie haar beschouwt, 

Zal haar voor ’s Bouwheers __________________ groeten. 

*tip kijk in de liturgie → Psalm 122 : 1 

In deze Psalm zingen we dat we blij zijn om naar Gods huis te gaan.  

Wat is Gods huis voor ons?   __________________________ 

Ben jij ook blij om daarheen te gaan? ○ Ja  ○ Nee 


