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  Inleidend orgelspel 

  Zingen o.l.v. orgel samen met Lieneke : Lied 438 weerklank 

  Welkom en afkondiging door de ouderling van dienst 

  Stil gebed 

  Votum en groet 

  Zingen : Psalm 122 : 1                              oude berijming 

  Gemeente Heerlijk is uw naam, 

 heerlijk is uw naam, 

 hoog verheven en vol van kracht. 

 Heerlijk is uw naam. 

 Jezus, Jezus. 

 Heerlijk is uw naam. 

  Lieneke Heilig Lam van God, 

 heilig Lam van God, 

 dat de zonde der wereld droeg. 

 Heilig Lam van God. 

 Jezus, Jezus. 
 Heilig Lam van God  

  Lieneke  Waardig bent U, Heer, 

  met de gemeente waardig bent U, Heer, 

 alle macht en heerlijkheid. 

 Alle lof en eer. 

 Jezus, Jezus. 

 Waardig bent U, Heer. 

  Afkondiging van overlijden 

 Ik ben verblijd, wanneer men mij 

 Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 

 Gereed, om naar Gods huis te gaan; 

 Kom, ga met ons en doe als wij." 

 Jeruzalem, dat ik bemin, 
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  Schriftlezing : Psalm 100                                        HSV 

  Gebed 

  Zingen : Psalm 135 : 3 en 8                       oude berijming 

3 God is groot; ik weet dat Hij 

 Hoger is dan alle goôn; 

 Onze God voert heerschappij; 

 Hij beheerst van Zijnen troon 

 Hemel, afgrond, zee en aard'; 

 God is aller hulde waard.  

  Wetslezing en samenvatting 

8 Van geslachte tot geslacht 

 Wordt, naar onzen duren plicht, 

 Bij het volk Uw gunst herdacht, 

 Wijl Gij zelf, o HEER, hen richt, 

 En aan hen, schoon diep in schuld, 

 Met berouw gedenken zult.  

   De HEERE is goed                               

1 Een lofpsalm 

 Juich voor de HEERE, heel de aarde; 

2 dien de HEERE met blijdschap, 

 kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. 

3 Weet dat de HEERE God is; 

 Híj heeft ons gemaakt – en niet wij –  

 Zijn volk en de schapen van Zijn weide. 

4 Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, 

 Zijn voorhoven met een lofzang; 

 loof Hem, prijs Zijn Naam. 

5 Want de HEERE is goed, 

 Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, 

 Zijn trouw van generatie op generatie. 

  Tekst : Psalm 100 : 5 

Want de HEERE is goed, 

Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, 

Zijn trouw van generatie op generatie. 

 Wij treden uwe poorten in; 

 Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

 Jeruzalem is wèl gebouwd, 

 Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

 Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.  
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  Lieneke zingt : Ik zal er zijn                     Weerklank 443 

  Thema : 

‘Groot is Uw trouw’ 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  Lieneke zingt : Als een hert dat verlangt naar water  

                                                                 Weerklank 421 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 
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U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 

aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

U bent meer dan goud en zilver, 

U de bron van mijn bestaan. 

U alleen schenkt echte blijdschap, 

ja met U wil 'k verder gaan. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 

aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U 

  Zingen o.l.v. orgel samen met Lieneke :  

                   Groot is Uw trouw o Heer        Weerklank 432 

  Gemeente Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

 Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

  Gemeente Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,

 Iedere morgen aan mij weer betoond. 

 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

  Lieneke Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

 En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

  Lieneke met  Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

   de gemeente Iedere morgen aan mij weer betoond. 

 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

  Tijdens het zingen zal er gecollecteeerd worden  

  Verkondiging 
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  Zingen o.l.v. orgel samen met Lieneke :  
 

                 Wat de toekomst brengen moge    Weerklank 471 

  Gemeente Wat de toekomst brengen moge,                     

 mij geleidt des Heeren hand; 

 moedig sla ik dus de ogen 

 naar het onbekende land. 

 Leer mij volgen zonder vragen; 

 Vader, wat U doet is goed! 

 Leer mij slechts het heden dragen 

 met een rustig kalme moed! 

  Lieneke Heer', ik wil Uw liefde loven, 

 al begrijpt mijn ziel U niet. 

 Zalig hij, die durft geloven, 

 ook wanneer het oog niet ziet. 

 Schijnen mij Uw wegen duister, 

 zie, ik vraag U niet: waarom? 

 Eenmaal zie ik al Uw luister, 

 als ik in Uw hemel kom! 

  Gemeente Laat mij niet mijn lot beslissen: 

 zo ik mocht, ik durfde niet. 

 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

 als U mij de keuze liet! 

 Wil mij als een kind behand'len, 

 dat alleen de weg niet vindt: 

 neem mijn hand in Uwe handen 

 en geleid mij als een kind. 

  Lieneke Waar de weg mij brengen moge, 

 aan des Vaders trouwe hand 

 loop ik met gesloten ogen 

 naar het onbekende land. 

  Lieneke zingt : U die mij geschapen heeft  

                                                                 Weerklank 463 
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U die mij geschapen hebt. 

U wil ik aanbidden als mijn God. 

In voor- of tegenspoed, 

uw liefde doet mij zingen. 

 

U die mij geschapen hebt, 

U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 

En U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

 

U bent mijn bestemming, Heer 

U hebt mij gemaakt om als uw kind 

In voor- of tegenspoed, 

uw liefde uit te stralen 

 

Dit is mijn bestemming, Heer 

Dienen met verstand en met gevoel 

Vanuit gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

 

U die mij geschapen hebt. 

U wil ik aanbidden als mijn God. 

In voor- of tegenspoed, 

uw liefde doet mij zingen. 

 

U die mij geschapen hebt, 

U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 

En U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

Heer, U bent mijn doel. 

  Lieneke zingt : Genade zo oneindig groot  

                                                             Op toonhoogte 182 

Genade, zo oneindig groot. 

Dat ik, die 't niet verdien 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan 'k zien. 

Genade die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook - als ik mij tot Hem keer 

dat God mij nooit verlaat. 
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De middagdienst is vanmiddag om 16.30 uur. 

Na deze dienst is er koffiedrinken en een lunch in d'Ekkelkaamp 

  Dankgebed en Voorbede 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 

  Zingen Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4                 oude berijming 

  Heenzending en zegen 

  Uitleidend orgelspel 

1 Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.  

2 De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid.  

3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.  

4 Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

Tot in het laatste nageslacht.  


