
                                                                    

                                                 NIEUWSBRIEF VOOR KINDEREN 
  Goedemorgen jongens & meisjes, Zondag 6 juli 2025 
 

 

 

                                                                  

                                                                        

        
 
 Wat fijn dat jullie vandaag in de kerk zijn!  

     
              

 ZINGEN:        
  Kun jij het bord invullen 

 met de liederen 
die we vandaag zingen? 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dominee heet: 

 

 

 

Ik ben in de kerk met: 

 

 

 

Waarom dragen we de schoenen van de 
vrede? 

A. OM hard te kunnen rennen 
B. Om Gods vrede te brengen waar 

we gaan 
C. Zodat onze voeten warm blijven 

 

 



 

 

BIJBEL LEZEN: 

Uit welk Bijbelboek lezen we vandaag? Omcirkel deze hieronder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LITURGIE: 
Zet een X door het vakje als het onderdeel in de kerkdienst is geweest. 
 

 

 

 

REBUS MET HET THEMA VAN DE PREEK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..       …………………………………………………………………………        …………………..         ………………….          ……………………………………………………… 



 

      

KRAAK DE CODE  

Vandaag gaan we samen ontdekken wat het betekent om de wapenuitrusting van God aan  

te trekken. De dominee legt het uit in drie stappen — welke dat zijn ontdek je door de  

geheime codes te kraken. 

 

 

 

1.  

 
          
  
 

 
2.     

         
 
 

 

 

3.        

      

 

 

 

INVULLEN: 

Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit de woorden hiernaast. 

 

Pak daarom de _________________ die God jullie geeft.         verdedigen  aanvalt 

Dan kunnen jullie je _____________________ tegen de __________ op de dag dat hij ______________.  aanval   duivel 

En dan zullen jullie zijn __________________ laten mislukken.        wapens 

 

 A B C D 

1 A D E H 

2 I L M N 

3 O P R S 

4 K B T U 

5 V W Y Z 

6 G H J G 

B1 C1 

 
 

 
B5 A1 B3 C1 D2 D4 A2 C4 C3 D4 D3 C4 A2 D2 D6 

 
 

              

B1 C1 

 
 

 

O3 C4 C3 A2 C6 B1 

 
 

     

D1 C1 C4 

 
 

  

D3 C4 A1 D2 B1 D1 A3 D4 B1 C1 D2 

 
 

          



 

UITLEG:                       DE WAPENUITRUSTING VAN GOD: 

In de Bijbel vertelt Paulus dat we sterk mogen zijn als we in God 
geloven. Daarvoor geeft Hij ons een speciale wapenuitrusting.  
Het is geen echte ridderkleding, maar het helpt je wel in je hart en 
gedachten. 

 
1. De Gordel van Waarheid 
De gordel is een riem die alles goed vastmaakt. 
Dat betekent: altijd eerlijk zijn en de waarheid zeggen. 

 
2. Het Borstharnas van Gerechtigheid 
Een borstharnas beschermt je hart. 
Dat betekent: doen wat goed is en luisteren naar God. 

 
3. De Schoenen om het Goede Nieuws te vertellen 
Met schoenen kun je overal naartoe. 
Dat betekent: vertellen dat God van mensen houdt. 

 

4. Het Schild van Geloof 
Een schild houdt gevaar tegen. 
Dat betekent: vertrouwen op God, ook als je bang bent 

 
5. De Helm van Redding 
Een helm beschermt je hoofd. 
Dat betekent: weten dat God je redt en altijd bij je is. 

 

 6. Het Zwaard van de Geest 
Het zwaard is Gods woord, de Bijbel. 
Dat betekent: leren wat God zegt en het gebruiken als hu 

 

Wat betekent dat voor ons? 
Als je verdrietig bent of bang, mag je bedenken: 
Ik heb de wapenuitrusting van God! 
Hij helpt je om sterk te blijven, goed te doen en te geloven dat Hij 
altijd bij je is. 

 



 

KLEURPLAAT:          WOORDZOEKER: 

 

 


