
 
 
 
                              
                              Goedemorgen jongens & meisjes, 
 
 
                               
                              Wat fijn dat jullie vandaag in de kerk zijn! 
 
 

Vandaag gaan we iets heel belangrijks leren uit de Bijbel: 
het verschil tussen trots zijn op jezelf en nederig zijn 

 

Trots Nederig 
       Ik wil de beste zijn               Ik wil anderen helpen 
       Ik denk alleen aan mezelf               Ik denk ook aan anderen 
       Ik wil aandacht voor mij               Ik geef aandacht aan anderen 

    
 

→ 
 Dit lied ken je vast wel. Kun jij de ontbrekende woorden invullen? 

 

Zoals ………….. in de hand van de pottenbakker, 

zo ben jij in Mijn  ………………., zegt de Heer. 

Zoals ……………. in de hand van de 

……………………………………., 

zo maak Ik jou een …………….. tot mijn eer. 

 

Nieuwsbrief  voor de kinderen 
Zondag 29 juni 2025 

 



Vul de ontbrekende woorden in, kies uit het rijtje
   

              De Heer vindt het ……………………………. als je                        beter 

              denkt dat je ………………… bent dan een ander,                       leugens 

             of als je ……………………. Hij vindt het afschuwelijk               vrienden 

             als je bij de rechter …………………….. over anderen               afschuwelijk      

            verteld, of als je ervoor zorgt dat …………………………            liegt 

            ruzie met elkaar krijgen. 

 
- Jezus leert ons om trots te zijn.                                                                       

- God ziet het hart, niet alleen wat we zeggen.                                           

-  Nederigheid betekent dat je weet dat je God nodig hebt.                  

- Trots helpt ons om dichter bij God te komen.                                        

 
1. Ik ben de Zoon van God, maar ik deed heel gewoon, 

Ik kwam niet als koning, maar diende gewoon. 
Ik waste voeten, ik hielp en ik gaf, 
Ik droeg een kruis – zelfs tot in het graf.          …………………………. 
 

2. Ik draag lange gewaden en loop graag vooraan, 
ik wil dat iedereen mij ziet gaan. 
Ik zeg mooie woorden, maar doe ze zelf niet, 
mijn hart klopt van trots, zie je dat niet?       …………………………… 

 
             
                     

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
Ontcijfer de geheime woorden door de cijfers te vervangen door letters. 
 
                     1. A             6. F            11. K             16. P              21. U             26. Z 
                     2. B             7. G           12. L             17. Q             22. V 
                     3. C             8. H          13. M            18. R              23. W 
                     4. D             9. I            14. N             19. S              24. X 
                     5. E           10. J            15. O             20. T              25. Y 
 
 

1. 20 – 18 – 15 – 20 – 19  

…………………………………………………… 

(hint: iets wat God niet fijn vindt, het betekent ‘hoogmoed’) 

 

2. 12 - 9 - 5 7 5 14  

…………………………………………………. 

(hint: wat je doet als je niet eerlijk bent) 

 

3. 18 – 21 – 26 – 9 – 5           13 – 1 – 11 – 5 - 14 

………………………………………………….. 

(hint: wat je doet als je boos bent) 

 
 

 
 

  

 



 

De trotse haan en het wijze lammetje 

Op een zonnige ochtend liep een haan trots over het erf.  

Hij riep luid: 
“Kijk naar mij! Ik ben de mooiste en de beste! Zonder mij zou de zon niet eens opkomen!” 

Alle dieren schrokken een beetje van zijn grote woorden. 

Even verderop stond een lammetje stilletjes te luisteren. 
Het zei zachtjes: 

“Ik ben niet de beste, maar ik doe mijn best. En als ik iets niet weet, vraag ik het gewoon aan de Herder.” 

De haan lachte: 
“Pff! Jij? Wat weet jij nou!” 

Maar toen kwam er plotseling een harde wind en de haan viel van het hek.  

Het lammetje liep naar hem toe en hielp hem weer overeind. 
 “Gaat het?” vroeg het lammetje vriendelijk. 

De haan keek een beetje beschaamd. 
“Dank je... Ik dacht dat ik alles zelf kon. Maar ik heb hulp nodig, net als iedereen.” 

 

Belangrijk om te onthouden  na vandaag: 

- Doe niet alsof je beter bent dan anderen. 
- Jezus was de grootste, maar Hij werd de kleinste. 

- Wil je groot zijn in Gods ogen? Wees dan klein en behulpzaam. 

 


