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Thema: 
 

 

Brood en wijn brengen 
ons samen met/bij Christus

 
 

Hand-out bij de verkondiging  
over HC Zondag 28, vr. & antw. 75-77 

 

Datum: Zondag 15 juni 2025 

Dienst: 9.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 28, vr. & antw. 75, 76 en 77 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

 

75. Hoe wordt u in het Heilig Avondmaal onderwezen en 
verzekerd dat u aan het eenmalige offer van Christus aan het 
kruis volbracht, en aan al Zijn goed, gemeenschap hebt?  
 

Dat gebeurt als volgt, namelijk door dat Christus mij 
en alle gelovigen bevolen heeft om tot Zijn 
gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van 
deze drinkbeker te drinken, 
én daarbij ook beloofd heeft:  
1. dat Zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis 

geofferd en gebroken is, 
en Zijn bloed voor mij vergoten is, 

als dat ik met mijn ogen het brood van de Heere 
gebroken zie worden en de drinkbeker aan mij 
aangereikt en met mij gedeeld wordt; 

2. Maar ook heeft Hij beloofd dat hij Zélf mijn ziel 
met Zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zó 
zeker tot het eeuwige leven voedt en verkwikt,  

als dat ik het brood en de drinkbeker van de 
Heere (als garantiebewijzen van het lichaam en 
bloed van Christus) uit de hand van de dienaars 
ontvang en met de mond geniet.  

 
76. Wat betekenen de woorden ‘het gekruisigde lichaam van 
Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken’?  
 

Dat betekent niet alleen met een gelovig hart het hele 
lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor 
vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen, 
maar daarnaast betekent het ook dat wij door de 

Heilige Geest, Die in Christus èn in ons woont, alzo 
met Zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer één 
worden, dat wij –ook al is het dat Christus in de hemel 
is en wij hier op de aarde zijn– nochtans vlees van Zijn 
vlees en been van Zijn gebeente zijn, en dat wij door 
één Geest (zoals de leden van een lichaam door één 
ziel) eeuwig leven en geregeerd worden. 
 
77. Waar heeft Christus beloofd dat Hij de gelovigen zonder 
enige twijfel zó met Zijn lichaam en bloed wil te eten geven en 

 

75. Hoe leert en verzekert het Avondmaal je dat Christus zijn 
offer voor jou heeft gebracht?  
 
 

Zo zeker als ik zie dat het brood voor mij wordt 
gebroken, zo zeker is Zijn lichaam verbroken voor mij. 
En zo zeker als ik zie dat mij de wijn wordt gegeven, 
zo zeker is Zijn bloed vergoten voor mij.  
Mijn geloof wordt versterkt door mijn Heiland als ik 
het brood en de wijn ontvang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76. Wat houdt het in dat we aan het Avondmaal het gekruisigde 
lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken?  
 

We delen in de vergeving van zonden als we zijn offer 
gelovig ontvangen. En we ervaren door de Heilige 
Geest de band met Christus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. Waar heeft Jezus dat beloofd?  
 
 



verkwikken, als zij van dit gebroken brood eten en van deze 
drinkbeker drinken?  
 

Dat is terug te vinden in Jezus woorden die Hij sprak 
bij de instelling van het Avondmaal, zoals beschreven 
in de Evangeliën alsook zoals Paulus daarover schrijft 
in 1 Korinthe 10 vers 16 en 17. 
   

 

 
 

 
Toen Hij het Avondmaal instelde en zei: ‘Neemt, eet, 
dit is Mijn lichaam dat voor u wordt gebroken; doet 
dat tot Mijn gedachtenis.’ En: ‘Deze drinkbeker is het 
nieuwe verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo vaak als u 
daaruit drinkt, tot Mijn gedachtenis.” 
 

 

 
 

Schriftlezing: 
 

 

Lukas 22 vers 14 t/m 20 ~ Handelingen 2 vers 41 t/m 47 
 
 
 

Citaat uit ‘De catechismus voor jou’, van Ada Schouten – Verrips  
 
 

 
 

 

Ben jij er al eens bij geweest, als voorin de kerk de tafel van de Heere gedekt stond? En dat toen 
de dominee de kinderen van de Heere* uitnodigde om van het brood te eten en van de wijn 
te drinken? Je zag het brood door de dominee gebroken worden en vervolgens uitgedeeld 
worden. En je zag dat de dominee wijn in de beker goot en dat de wijn uitgedeeld werd zodat 
de kinderen van de Heere daarvan een slokje konden nemen.  

 

Maar waarom doen ze dat?  
Een kind van God zegt: Als ik deel neem aan deze maaltijd, dan denk ik aan de Heere Jezus. 
Hij heeft deze maaltijd ingesteld en gegeven en daarbij gezegd: ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis.’ 
Dat gold niet alleen voor Zijn discipelen toen, maar ook voor ons nu.  

 

Maar wat betekent dat dan? 
Zoals het brood door de dominee gebroken wordt… zó is het lichaam van Christus voor mij 
verbroken aan het kruis. En zoals de wijn in de beker wordt gegoten… zó heeft Christus Zijn 
bloed voor mij vergoten op Golgotha.  
En dat kleine stukje brood en dat kleine slokje wijn verzekeren mij ervan dat Jezus voor mij 
zorgt. Dat deed Hij toen Hij stierf op Golgotha en dat doet Hij ook vandaag en dat zal Hij ook 
morgen doen. Want ik mag geloven dat Christus voor mij gestorven is. Hij vergeeft mij al 
mijn zonden en Hij geeft mij het eeuwige leven. En Hij zorgt door Zijn Heilige Geest en door 
Zijn Woord en door de tekenen van brood en wijn ervoor dat ik in Hem geloof en steeds 
meer op Hem ga lijken. Zo vriendelijk en liefdevol als Hij is, zó wil ik ook zijn. Zo bereidwillig 
om mij al mijn zonden te vergeven, zó bereidwillig wil ik ook zijn om anderen te vergeven.  
 

*) Om onduidelijkheid te voorkomen: met ‘kinderen van de Heere’ wordt bedoeld, iedereen die met zijn/haar 

hart oprecht gelooft in de Heere Jezus Christus. Daarbij geldt de regel dat je belijdend lidmaat dient te zijn.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 


