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                                                                              Pinksteren  
We denken dan aan iets heel bijzonders dat  
lang geleden gebeurde. Op die dag stuurde  
God de Heilige Geest naar de mensen.  

 
Dat zorgde voor iets wonderlijks: iedereen kon  
ineens over God horen in zijn eigen taal!  
Alsof iemand tegen jou praat in Nederlands,  
tegen een ander in Frans, en weer iemand  
anders in Engels – allemaal tegelijk!  
 

                  Zo kon iedereen horen hoe groot en krachtig God is.  
 

Zondag 8 juni 2025 
 

Deze nieuwsbrief is van: 
 

………………………………… 

 

Ik ben in de kerk met: 
 

……………………………………………………
……………………………………………………

…………….………………………………………. 
 

De dominee heet: 
 

…………..…………………………
…………. 

 

Vandaag is het: 
1e 
2e 

Pinksterdag 
 



BIJBEL LEZEN         DE LITURGIE: 

Weet je nog dat Jezus naar de hemel was gegaan? Zijn vrienden,   Zet een kruisje door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is 
de leerlingen, waren een beetje verdrietig en bang. Maar Jezus    geweest 
had iets heel moois beloofd: de Heilige Geest zou komen om  
hen te helpen. En toen kwam de grote dag... Pinksteren! 
 
We lezen vandaag uit de Bijbelboeken: 

o L…………………………………………………….. 

o H……………………………………………………… 

 
VRAGEN OVER HET BIJBELGEDEELTE 
 
1. Wanneer gebeurde het verhaal in Handelingen 2?    4.    Wie kwam er op dat moment bij de leerlingen wonen? 

o Met Pasen          O   Een engel 
o Op de dag van Pinksteren       O   De Heilige Geest 
o Op een gewone maandag       O   Mozes 
 

2. Wat hoorden de leerlingen toen ze samen waren?    5.    Wat begonnen de leerlingen te doen na het ontvangen van de Heilige 
o Een klok die luidde               Geest? 
o Een geluid als een harde wind       O   Dansen 
o Een trompet         O   In andere talen spreken 

O   Boeken schrijven 
3. Wat verscheen er boven de hoofden van de mensen? 

o Regenboog         6.    Wie stond er op om uit te leggen wat er gebeurde? 
o Regen          O   Petrus 
o Kleine vlammetjes van vuur       O   Johannes 

O   Paulus 
 

 



ZOEK DE ZEVEN VERSCHILLEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREKEN IN VREEMDE TALEN 
In het Pinksterverhaal praten mensen in verschillende talen.     
Normaal kun je elkaar dan niet verstaan, tenzij je de taal kent.  
Maar met Pinksteren gebeurt het dat de mensen elkaar toch  
kunnen verstaan. Ze weten wat er gezegd wordt door de discipelen.  
Hoe goed ben jij in talen? Hoe zeg je “Jezus houdt van jou” in 
 verschillende talen? Probeer de met elkaar te verbinden.   
 
 

 

 

 

Nederlands 

Duits 

Frans 

Engels 
Jesus liebt dicht 

Jesus loves you 

Jésus t’ aime 

Jezus houdt van jou 



OPDRACHT 
Maak vuur op de hoofden door het volgen 
van de stippellijnen. Kleur de plaat mooi in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WOORDZOEKER 


