
                                       ZINGEN: 

  

 

 

  

    

   

  

  

                                                                                                          

Hoor jij op school of in de kerk weleens iets over de ‘eindtijd’ of over ‘het 

einde van de wereld’? Waar moet jij dan aan denken? Aan allerlei rampen 

die over de wereld komen of aan de wederkomst van de Heere Jezus? Best 

spannend allemaal, maar weet je… er is er maar Eén die precies weet hoe 

het zit en hoe het in de toekomst zal gaan: de Heere God zelf. Hij is immers 

de Schepper van hemel en aarde. In Zijn Woord - de Bijbel - lezen we over 

Zijn plannen en wat er in de toekomst gaat gebeuren. 

THEMA VAN DE DIENST REBUS: 

   

 

 

          …………….     ……………………    ……………        ………………        …………….        ……………..        …………..         …………………………….        ………………       ……………… 

 

We zingen vandaag:         

Psalm …..  …..  …… 

Weerklank …..  …..  ….. 

Nieuwsbrief voor de kinderen, 
Zondag 6 april 2025 



  

  

 

 

 

 

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN: 

  

 

 

                                                                                                                                                                     BIJBEL LEZEN: 
                                                                                                                                                                     Kun jij de Bijbelboeken verder aanvullen?  

                                                                                                                                                       Kies uit de letters: A-E-I-O 

                                                                                                                                                                      Z….f……nj…… 2: 3 – 7 

                                                                                                           …..p…..nb……r…ng: 6: 12 - 17 

   

                                                                                                                                 VUL DE ONTBREKENDE WOORDEN UIT ZEFANJA 2: 3 IN: 

                                                                                                                       Zoek de ……………….., alle zachtmoedigen van het …………., 

                die Zijn ……………. uitvoeren. ………………… gerechtigheid, 

                                                                                                                                zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen 

                                                                                                                               worden op de …………….. van de …………………. van de Heere. 



                           

 

 

KLEURPLAAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachtmoedigheid is een moeilijk woord hè. Het betekent 
dat je vriendelijk, geduldig en rustig bent, ook als je boos 
bent. Zachtmoedigheid in de Bijbel gaat niet over zwakte, 
maar over kracht door liefde en respect voor anderen. Het 
is het leren om zacht te reageren in situaties, zoals Jezus dat 
deed, zelfs wanneer anderen gemeen of onaardig waren. 

 



WOORDZOEKER:                                                                                        VRAGEN OVER ZEFANJA 2: 3-7 

 

  

 

  

  

1. Zefanja noemt een aantal landen en steden. Kun je een paar 

van die namen opschrijven? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Zefanja spreekt over het "zoeken naar de Heer". 

 Wat betekent dat voor jou, om naar God te zoeken? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Wat zegt Zefanja over de mensen die trouw blijven aan God? 

Wat zal er met hen gebeuren? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Waarom zou het belangrijk zijn om anderen te helpen en 

goed te zijn, zoals Zefanja zegt? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 


