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Thema: 
 

 

Alles beslissende sleutels 
(deel I)

 
 

Hand-out bij de verkondiging  
over HC Zondag 31, vr. & antw. 83a-84  

 

Datum: Zondag 30 maart 2025 

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 31, vr. & antw. 83-84 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

 

83. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? 
De verkondiging van het heilig Evangelie 
en de Christelijke ban of uitsluiting uit de Christelijke 

 gemeente, 
door deze twee  
wordt het hemelrijk voor de gelovigen opengedaan  
en de ongelovigen toegesloten. 
 
 
84. Hoe word het hemelrijk door de prediking van het heilig 
Evangelie ontsloten en toegesloten?  
Op de volgende manier, namelijk, 
wanneer volgens het bevel van Christus, 

aan de gelovigen, 
allen en een ieder, 
verkondigd en openlijk betuigd wordt, 
dat hun, 
zo dikwijls als zij de beloften van het Evangelie 
met een waar geloof aannemen, 
waarachtig al hun zonden van God, 
om de verdiensten van Christus wil, 
vergeven zijn; 

daarentegen 
alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, 
verkondigd en betuigd wordt 
dat de toorn van God 
en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, 
zolang als zij zich niet bekeren; 

naar dit getuigenis van het Evangelie zal God 
oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. 
 

 

83. Wat zijn de twee sleutels van het hemelrijk?  
De verkondiging van het Evangelie en de 
kerkelijke tucht. Met deze sleutels gaat het 
hemelrijk voor de gelovigen open en voor de 
ongelovigen dicht.  
 
 
 

 
 
 

84. Hoe gaat het hemelrijk open en dicht door de 
verkondiging van het Evangelie?  
Het hemelrijk gaat open voor allen die het 
Evangelie met een waar geloof aannemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar het hemelrijk gaat dicht voor allen die 
het Evangelie niet geloven en zich niet 
bekeren. 
 
 
 
Overeenkomstig dit getuigenis zal God (Wie 
alléén het oordeel toekomt) ieder mens 
oordelen.  
 

 
 

Schriftlezing: 
 

 

Mattheüs 16: 13 t/m 24 ~ Openbaring 1: 10 t/m 18 
 
 

Citaat uit ‘Eén houvast’ van Dr. W. Verboom 
 

 
 

 

“Vandaag staan we stil bij de eerste sleutel waarmee Jezus het Koninkrijk van God opent. Het is 
de prediking van het Evangelie. Daarvoor moet je toch echt in de kerk zijn. Daar wordt namelijk 
aan de gemeente verkondigd dat Jezus in de Wereld gekomen is gekomen om zondaren zalig 
te maken. De theoloog dr. J. Koopmans zei het zo: In de kerkdienst wil Jezus met zondaren 

 
 
 
 



samen zijn. Een preek is daarom een bijzondere manier van spreken. Het is maar geen verhaaltje, 
al wordt er soms wel een verhaal in de preek verteld. Het is ook geen betoog, al wordt er wel iets 
betoogd. Maar een preek is bediening van het Woord van God. Het Koninkrijk van God wordt 
daardoor in naam van Christus opengezet. Opdat een ieder die het Evangelie hoort en gelooft, 
naar binnen mag gaan.  
    En als je het Evangelie niet gelooft? Dan doe je de deur dicht. Er valt dus onder de prediking 
van het evangelie een beslissing voor de eeuwigheid. Als het goed is, word je door de prediking 
van het Evangelie ‘vrijgepreekt’, zegt dr. Ph. Théron uit Zuid-Afrika. Daarom is het niet om het 
even of je wél of niét naar de kerk gaat en of je het evangelie wél of niét gelooft. Een mevrouw 
in Zeeland zei eens na de kerkdienst: ‘k ê toch zó magge luustere, éé. Ze had in het geloof 
geluisterd. Dat is wat de catechismus bedoelt. ” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


