
              NIEUWSBRIEF VOOR DE KINDEREN 
                               Zondag 16 maart 2025                    Rachab hangt een scharlaken koord  
           uit het raam. Scharlaken is een mooie, felrode  
           kleur. Kun jij het koord rood kleuren? 
 

 

 

 

 

 

 

            

                

                     

              Welkom in deze dienst! Wat fijn dat je er bent! 

 
Vandaag luisteren we naar het Bijbelverhaal over Rachab. 

Dit kunnen we lezen in het Bijbelboek: ……………………………….. hoofdstuk …….. 

Rachab is een bijzondere vrouw van wie wij veel kunnen leren. 

Ze verstopt 1 / 2 / 3 Israëlitische spionnen op het dak van haar huis, 

ook al weet ze dat dat gevaarlijk is. Als dank beloven de spionnen om  

haar en haar familie te redden. Hiervoor moet een bruin / rood / blauw 

touw uit haar raam hangen als Israël de stad binnenvalt.  
 

                                                                                                       Welke liederen zingen we vandaag? 
                                                                                                        Kun jij het hieronder invullen? 
 

  



VRAGEN OVER HET BIJBELGEDEELTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEK DE 20 VERSCHILLEN: 
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KLEURPLAAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



MAAK EEN MOOIE TEKENING DIE BIJ DE PREEK PAST: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOEILIJKE WOORDEN DIE JE VANOCHTEND GEHOORD HEBT: 
Vraag papa of mama na de kerk om uitleg. 


