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1 Wees stil voor het aangezicht van God          Opwekking 464 

2 Psalm 42 : 1, 3 en 5                                      Oude Berijming 

Wees stil voor het aangezicht van God 

Want heilig is de Heer 

Aanbid Hem met eerbied en ontzag 

en kniel nu voor Hem neer 

Die zelf geen zonde kent 

En ons genade schenkt 

Wees stil voor het aangezicht van God 

Want heilig is de Heer 

Wees stil want de heerlijkheid van God 

Omgeeft ons in dit uur 

Wij staan nu op heilige grond 

Waar Hij verschijnt met vuur 

Een eeuwigdurend licht 

Straalt van zijn aangezicht 

Wees stil want de heerlijkheid van God 

Omgeeft ons in dit uur 

Wees stil want de kracht van onze God 

Daalt neer op dit moment 

De kracht van de God die vergeeft 

En ons genezing brengt 

Niets is onmogelijk 

Voor wie gelooft in Hem 

Wees stil want de kracht van onze God 

Daalt neer op dit moment 

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

 Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

 Van de frisse waterstromen, 

 Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Iedereen die hier met ons is samengekomen,  

van harte welkom op deze mannenzangavond.  

 

Willy Nobbe zal ons, zoals vertrouwd, als dirigent  

begeleiden deze avond.  

 

Opening door Aike Maarsingh 
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3 Daar is kracht in het bloed 1, 3 en 4               Opwekking 446 

 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

 God des levens, ach, wanneer 

 Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

 In Uw huis Uw naam verhogen?  

3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

 Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

 Voed het oud vertrouwen weder; 

 Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

 Want Gods goedheid zal uw druk 

 Eens verwiss'len in geluk. 

 Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

 Want ik zal Zijn naam nog loven.  

5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 

 Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

 'k Zal in dit vertrouwen leven, 

 En dat melden in mijn lied; 

 'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

 Zingen, daar ik Hem verwacht; 

 En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

 Tot den God mijns levens heffen.  

1. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?  

 Daar's kracht in het bloed!  

 Daar's kracht in het bloed!  

 Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.  

 Daar's kracht in het bloed van het Lam.  

Refrein: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,  

 in het bloed van het Lam.  

 Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht  

 in het dierbaar bloed van het Lam.  

3. Wilt gij de macht van de boze ontvliên?  

 Daar's kracht in het bloed!  

 Daar's kracht in het bloed!  

 Wilt gij de Heiland in glorie eens zien?  

 Daar's kracht in het bloed van het Lam.  

Refrein 
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4 Voorwaarts Christenstrijders 1, 2 en 3       Joh. de Heer 106 

5  Psalm 108 : 1 en 2                                       Oude Berijming 

4. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.  

 Daar's kracht in het bloed!  

 Daar's kracht in het bloed!  

 Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.  

 Daar's kracht in het bloed van het Lam.  

Refrein 

1. Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor. 

 Met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor. 

 Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof; 

 Toont, hoe bang 't u worde, in Zijn woord geloof. 

 Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor; 

 Met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.  

2. 't Was Zijn woord bij 't scheiden: "Volg Mij onvervaard, 

 Ook u wordt verdrukking, smaadheid niet gespaard. 

 Maar Ik heb verwonnen 's werelds vorst; zijn macht 

 zal uw trouw beproeven; Waakt, strijdt in Mijn kracht." 

 Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor; 

 Met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.  

3. Voorwaarts, opwaarts, broeders, Werpt zijn sterkten neêr; 

 Velt, wie tegenstreve, 't geldt uws Konings eer. 

 Hij heeft overwonnen, heet op 's Vaders troon, 

 Strijdt, volhardt ten einde. 't geldt Zijn eer, uw kroon. 

 Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor; 

 Met Zijn heil'ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.  

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

 Is tot Uw dienst en lof bereid. 

 'k Zal zingen voor den Opperheer; 

 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

 Gij, zachte harp, gij schelle luit, 

 Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 

 'k Zal in den dageraad ontwaken, 

 En met gezang mijn God genaken.  

4 
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6 Vaste Rots van mijn behoud 1, 2, 3 en 4      Joh.de Heer 283 

2. Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 

 Uw roem den volken doen verstaan; 

 Want Uwe goedertierenheid 

 Is tot de heem'len uitgebreid; 

 Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

 Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

 Verhef U boven 's hemels kringen, 

 En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.  

1. Vaste rots van mijn behoud, 

 als de zonde mij benauwt, 

 laat mij steunen op uw trouw, 

 laat mij rusten in uw schauw, 

 waar het bloed door U gestort, 

 mij de bron des levens wordt.  

2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 

 niet het werk door mij volbracht, 

 niet het offer, dat ik breng, 

 niet de tranen, die ik pleng, 

 schoon ik ganse nachten ween, 

 kunnen redden, Gij alleen.  

3. Zie, ik breng voor mijn behoud 

 U geen wierook, mirre of goud; 

 moede kom ik, arm en naakt, 

 tot de God, die zalig maakt, 

 die de arme kleedt en voedt, 

 die de zondaar leven doet.  

4. Eenmaal als de stonde slaat, 

 dat dit lichaam sterven gaat, 

 als mijn ziel uit de aardse woon 

 opklimt tot des rechters troon, — 

 Rots der eeuwen, in uw schoot 

 berg mijn ziele voor de dood.  
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 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 

 Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft 

 In Zijn God’lijk wezen is mijn glorie groot 

 Niets heb ik te vrezen in leven en dood 

 

                          ( tussenspel ) 
 

    Glorie aan God, glorie aan God Glorie aan God, glorie aan God 

 

 Kondigt het aan, door de kracht van Zijn naam: 

 Heel de aard' wordt vervuld van Zijn glorie! 

 Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 

 Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 

 Jezus is Heer, Redder en Heer! 

 Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn 

 Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

 Hij is de hoogste Heer! 

 

    Glorie aan God, glorie aan God Glorie aan God, glorie aan God 

 

 Heersen met Hem op de troon en Zijn stem, 

 spreekt van liefde, vervult ons met glorie 

 Heilig en vrij alle tranen voorbij 

 Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 

 waardig het Lam, waardig het Lam! 

 Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn 

 Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

 Hij is de hoogste Heer! 
  

     ( vertragen, doorzingen ) 

Ere zij God, ere zij God In de hoge, in de hoge, in de hoge  
 

                                                                    ( doorzingen ) 
 

U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer 

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af  

Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf 

U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer 

7. Gloria Medley 

Want U alleen bent waardig, Wij prijzen U voor eeuwig, 

     Want U alleen bent waardig,  Wij prijzen U voor eeuwig, 

          Want U alleen bent waardig,   Wij prijzen U voor eeuwig, 

               o Koning    o Koning                
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 - - - - - - - - - - - - - - - -  pauze  - - - - - - - - - - - - - - - -  

9 Daar is uit ’s werelds duistre wolken 1, 2 en 3  Weerklank 17 

8 Op U mijn Heiland blijf ik hopen 1, 2 en 3    Weerklank 112 

1. Op U mijn Heiland blijf ik hopen 

 Verlos mij van mijn bange pijn 

 Zie heel mijn hart staat voor u open 

 En wil o Heer uw tempel zijn 

 O Gij wien aard' en hemel zingen 

 Verkwik mij met uw heil'ge gloed 

 Kom met uw zachte glans doordringen 

 O zon van liefde mijn gemoed 

2.O, werd mijn hart door U verkoren! 

Gij weet, hoe U mijn ziel bemint 

en in uw liefde als verloren 

bij U een veil'ge schuilplaats vindt. 

Dan werd mij heerlijkheid gegeven, 

dan kwam een eind aan mijne smart. 

Wil, Jezus, om met mij te leven, 

geboren worden in mijn hart!  

3. Vervul o Heiland het verlangen 

 Waarmee mijn hart uw komst verbeidt 

 Ik wil in ootmoed U ontvangen 

 Mijn ziel en zinnen zijn bereid 

 Blijf in uw liefde mij bewaren, 

 waar om mij heen de wereld woedt. 

 O, mocht ik uwe troost ervaren: 

 doe intocht, Heer, in mijn gemoed!  

1. Daar is uit 's werelds duist're wolken 

 Een Licht der lichten opgegaan 

 Komt tot Zijn schijnsel alle volken 

 En gij mijn ziele bid het aan 

 Het komt de schaduwen beschijnen 

 De zwarte schaduw van de dood 

 De nacht der zonde zal verdwijnen 

 Genade spreidt haar morgenrood 

2. Wat heil een Kind is ons geboren 

 Een Zoon gegeven door Gods kracht 

 De heerschappij zal Hem behoren 

 Zijn last is licht Zijn juk is zacht 

 Zijn naam is 'Wonderbaar' Zijn daden 

 Zijn wond'ren van genaad' alleen 

 Hij doet ons hoe met schuld beladen 

 Verzoend voor 't oog des Vaders treên 
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10 Ik wil zingen van mijn Heiland 1, 2, 3 en 4     Joh. de Heer 657 

3. O Vredevorst Gij kunt gebieden 

 De vreed' op aard' en in mijn ziel 

 Doe alle volken tot U vlieden 

 Dat al wat ademt voor U kniel 

 Des Heren ijver zal bewerken 

 Dat Hij de zetel U bereid 

 Met recht en met gericht zal sterken 

 Hem zij de lof in eeuwigheid 

1. Ik wil zingen van mijn Heiland 

 Van Zijn liefde, wondergroot 

 Die Zichzelve gaf aan 't kruishout 

 En mij redde van de dood 

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 

Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

2. 'k Wil het wonder gaan verhalen 

 Hoe Hij op Zich nam mijn straf 

 Hoe in liefde en genade 

 Hij 't rantsoen gewillig gaf 

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 

Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 

Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

3. 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen 

 Spreken van Zijn grote kracht 

 Hij kan overwinning geven 

 Over zond' en satans macht 
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11 Psalm 122 : 1 en 3                                    Oude Berijming 

12 Jeruzalem, o stad van goud   

Zing, o zing van mijn Verlosser 

Met Zijn bloed kocht Hij ook mij 

Aan het kruis schonk Hij genade 

Droeg mijn schuld en ik was vrij 

4. Ik wil zingen van mijn Heiland 

 Hoe Hij smarten leed en pijn 

 Om mij 't leven weer te geven 

 Eeuwig eens bij Hem te zijn 

1. Ik ben verblijd, wanneer men mij 

 Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 

 Gereed, om naar Gods huis te gaan; 

 Kom, ga met ons en doe als wij." 

 Jeruzalem, dat ik bemin, 

 Wij treden uwe poorten in; 

 Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

 Jeruzalem is wèl gebouwd, 

 Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

 Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.  

3. Dat vreed', en aangename rust, 

 En milde zegen u verblij'; 

 Dat welvaart in uw vesting zij, 

 In uw paleizen vreugd' en lust. 

 Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 

 "De vrede zij en blijv' in u; 

 Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 

 Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 

 Waar onze God Zijn woning houdt, 

 Zal ik het goede voor u zoeken."  

 De held’re lucht boven de bergen, de geur van ceder hout 

 Wordt door de zachte wind gedragen, daar op die stad van goud 

 

 De stenen liggen koud te rusten, zij zien al eeuwen lang 

    hoe mensen deze stad begeren, de pelgrim droomt hiervan 

9 
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13 Lichtstad met uw paar’len poorten 1, 2 en 4 Evang. Liedb. 413  

  Jeruzalem, o stad van goud 

  De stad die God hersteld en bouwt 

  Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten 

  Jij bent van mij 

 

 Het water stroomt weer uit de bronnen, de pleinen zijn gevuld 

 Je hoort de sjofar bij de tempel, hier word God's woord vervuld 

 

 Kom neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de dode zee 

 Langs Jericho daar in de verte, dalen we af, daar heen 

 

  Jeruzalem, o stad van goud 

  De stad die God hersteld en bouwt 

  Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten 

  Jij bent van mij 

 

 Oh, er zijn er veel die jou bezingen, Ik ben maar een van hen 

 Toch wil ook ik mijn liefde tonen, aan jou met hart en stem 

 

 Als ik je naam hoor, ga ik stralen, oh, mooiste woonstad ooit 

 Ik mag mijn rechter hand vergeten,  maar jou vergeet ik nooit 

 

  Jeruzalem, o stad van goud 

  De stad die God hersteld en bouwt 

  Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten 

  Jij bent van mij 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd 

 Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd 

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem 

 Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem  

2. Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit 

 En de stroom van levend water door de gouden godsstad vloeit. 

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem 

 Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem  

4. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem 

 In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem. 

 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem 

 Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem   
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Dankwoord door Gert Meijer 

15 Ga met God en Hij zal met je zijn 1, 2, 3 en 4 Weerklank 356  

14 Psalm 150 : 1 en 3                                      Oude Berijming  

1. Looft God, looft Zijn naam alom; 

 Looft Hem in Zijn heiligdom; 

 Looft des HEEREN grote macht, 

 In den hemel Zijner kracht; 

 Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

 Looft Hem, naar zo menig blijk 

 Van Zijn heerlijk koninkrijk, 

 Voor Zijn troon en hier beneden.  

3. Looft God, naar Zijn hoog bevel, 

 Met het klinkend cimbelspel; 

 Looft Hem, op het schel metaal 

 Van de vrolijke cimbaal; 

 Looft den HEER; elk moet Hem eren, 

 Al wat geest en adem heeft; 

 Looft den HEER, die eeuwig leeft; 

 Looft verheugd den HEER der heren!  

1.Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

 jou nabij op al je wegen, 

 met zijn raad en troost en zegen. 

 Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

 bij gevaar, in bange tijden, 

 over jou zijn vleugels spreiden. 

 Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

 in zijn liefde je bewaren, 

 in de dood je leven sparen. 

 Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

 tot wij weer elkaar ontmoeten, 

 in zijn Naam elkaar begroeten. 

 Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
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Uw reactie, opmerking en of suggestie 
zien wij graag tegemoet via  

mannenzang@hervormdonstwedde.nl  
Wij wensen u allen wel thuis. 

Mogen we u allen danken voor uw komen naar,  
en zingen in, deze eeuwenoude kerk  

tot Gods eer en heerlijkheid. 
Graag tot een volgende keer.  

mailto:mannenzang@hervormdonstwedde.nl

