
                                            Nieuwsbrief voor kinderen  
  
     Welkom jongens & meisjes, 

Het verhaal van vandaag staat niet zomaar in de Bijbel. Jezus heeft dit verhaal 
verteld. De wijngaard is de wereld. God is de eigenaar van deze wereld. Jezus 
is de zoon van God. De wereld is van God en van Jezus. Wij mogen genieten op 
deze wereld. We mogen druiven plukken en eten. Maar we mogen nooit vergeten  
dat de wereld van God is. En niet van ons. Met wat we krijgen moeten we doen  
wat God fijn en goed vindt.  
 
In Hem geloven, God bedanken en met andere mensen delen wat Hij ons geeft. 
 

 
  
                
 

 

 

 
 
Rebus: 
Thema van de preek:  

 

Oplossing: …………………………………………………………………… 

                        …………………………………………………………………… 

Zondag 22 december 2024 
 

Deze nieuwsbrief is van: 
 

………………………………… 

 

Ik ben in de kerk met: 
 

……………………………………………………
……………………………………………………

…………….………………………………………. 
 De dominee heet: 

 
…………..…………………………

…………. 
 

Het is vandaag de: 
 

1e / 2e / 3e / 4e  
adventszondag 

 
 



Liturgie:           Kleurplaat:  

 

  



 
Bijbel lezen:            Zingen: 
Omcirkel de Bijbelboeken waar we vanochtend uit lezen:     Welke liederen zingen we vandaag? 

 

 

 

 

 

 
Vragen: 

1. Wie wordt bedoeld met de wijngaard in dit verhaal? 
o God 
o De wereld 
o Jezus 

 
2. Wie zijn de knechten die in de wijngaard werkten? 

o Profeten 
o Israëlieten 
o Kanaänieten 

 
3. Wie wordt bedoeld met de zoon die gedood werd? 

o Profeet 
o Priester 
o Jezus 

 

HOEVEEL DRUIVENTROSSEN ZIJN IN DEZE KINDERNIEUWSBRIEF VERSTOPT? …………………………………………. 

  



 

Woordzoeker:              Doolhof: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Zoek de verschillen: 


