
  

 

 

Hoeveel kaarsjes branden er 
op de tweede adventzondag? 

                     

Nieuwsbrief voor de kinderen 
8 december 2024     

Mijn naam:  

Dominee: 

 

 

Zo, dat was me een week! Heb je ook Sinterklaas gevierd? Op school en 
thuis… En heb je toen ook een cadeautje gekregen?  

Het is vandaag tweede adventsdag. Met advent gedenken we dat Jezus 
naar de aarde kwam voor jou en iedereen die in Hem geloven wil, omdat 
Hij ons vergeven wil al onze fouten en ons het eeuwig leven wil schenken! 

Dat is het grootste cadeau dat we ooit kunnen ontvangen 😊  

 

 

 

Volg de peilen en vindt de juiste zin: 
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Wat vind jij het fijnst aan familie? 
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Vandaag lezen we uit  

☐ Johannes    

☐ Mattheüs   

☐Petrus 

 

Dit staat in het: 

☐ Oude testament   

☐ Nieuwe testament 

 

Het gaat vandaag over de stamboom 

van de Heere Jezus. Kun jij alle namen 

van Jozef tot Abraham (Alle 

voorvaders van Jezus) vinden in de 

woordzoeker?  

 

Weet jij wat een stamboom is? Op de 

volgende bladzijde staat een 

stamboom. Maar deze is leeg! Je kunt 

hem invullen voor je eigen familie.  

 

 

 



  

   



17Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien 
geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten. 

 

M
ij

n
 f

am
il

ie
st

am
bo

om
 


