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Thema: 
 

 

Welke plaats hebben ‘de goede werken’ 
in het christenleven? 

 

Hand-out bij de verkondiging  
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Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 24, vr. & antw. 62-64 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

 

62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de 
gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?  
Daarom, dat de gerechtigheid 
die voor Gods gericht bestaan kan, 
totaal volkomen  
en in alles overeenkomstig Gods wet moet zijn, 
en dat ook onze beste werken in dit leven, 
alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. 
 

63. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, 
die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen?  
Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit 
genade. 
 
64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?  
Neen zij;  
want het is onmogelijk, dat,  
zo wie Christus door een oprecht geloof ingeplant is, 
niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.  
 

 

62. Kun je niet door je eigen werken rechtvaardig voor 
God zijn?  
Nee, want dan moesten mijn werken 
volmaakt zijn. Dat zijn ze niet. Ze zijn met 
zonden bezoedeld.  
 
 
 
 
63. Beloont God goede werken dan niet?  
Ja, maar niet omdat ik die beloning verdien. 
Het gebeurt uit genade. 
 
 

64. Maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen?  
Nee, want als je oprecht in Christus gelooft, 
breng je ook vruchten van dankbaarheid 
voort. Dat zijn de goede vruchten. 
 
 

 
 

Schriftlezing: 
 

 

Markus 10 vers 17 t/m 31 en Hebreeën 12 vers 1 en 2 
 

 
 

Citaat uit ‘Eén houvast’ van Dr. Wim Verboom 
 

 
 

 

“We zijn maar niet zomaar klaar met de vraag of we alleen uit genade, zonder onze werken 
behouden worden. Want in de Bijbel staat duidelijk ook dat God goede werken beloont. Is het 
dan toch zo dat we met onze goede werken iets kunnen verdienen? In Psalm 19 lezen we zelfs 
dat ‘in het houden van Gods geboden groot loon ligt.’ En we lezen in de Bijbel ook dat God 
mensen zegent omdat ze rechtvaardig zijn. Als dit zo is, dan klopt het toch niet dat we met onze 
werken niets bijdragen?   
   De vraag is over wat voor soort beloning het gaat, waarover we in de Bijbel lezen. Is het 
beloning uit verdienste of uit genade? Stellig dat laatste! Iemand vergeleek het eens met een 
kind dat moeder helpt met het stoffen van de kamer. Ze mag de tafel doen. Het doet goed zijn 
best. Klaar!, roept het kind. Dan pakt moeder de koektrommel en geeft het kind iets lekkers. 
Hier, zegt ze, dat is je beloning. Vervolgens pakt moeder de stofdoek en gaat ze de tafel 
overdoen. Ze beloont haar kind, niet uit verdienste, maar om het aan te moedigen. Zo beloont 
de Heere ook onze goede werken.” 

 
 
 
 

 

https://www.heidelbergse-catechismus.nl/verlossing/zondag-23/vraag-60
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/verlossing/zondag-23/vraag-61


Moet je wel of niet goed je best doen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je herkent het wel. Mamma heeft een mooie nieuwe 
trui voor je gekocht. Je bent er erg blij mee. Maar wat 
gebeurt er: tijdens het spelen komt er een vlek op. 
Oei, daar baal je van! Niet alléén voor jezelf, maar ook 
voor mamma. Wat doe je? Je probeert zelf de vlek 
schoon te poetsen. Maar in plaats van dat de vlek weg 
gaat, wordt hij alléén maar groter! Hoe goed je ook je 
best doet, het lukt je niet. Als je thuis komt ziet mamma gelijk wat er gebeurd is. Geef je trui 
maar aan mij, dan zal ik die wassen. Mamma krijgt je trui gelukkig wel weer mooi schoon!  
 
Zo is het ook met ons leven voor God. We doen allemaal wel eens verkeerde dingen. Maar we 
hebben de nijging om die verkeerde dingen weg te poetsen door goede dingen in ons leven op 
te noemen. Als je vooral op de goede dingen let, dan lijkt het met de verkeerde dingen nog wel 
mee te vallen. Maar God ziet gelijk dat het niet goed zit. Hij alléén kan ons reinigen van onze 
zonden. 
 

Maar als je met ‘je best te doen’ het 
dan toch niet goed kan maken met 
God, heeft het dan nog wel zin om 
‘goede dingen te doen’? Daarover 
gaat het vanmiddag in de preek.  
 
Als je in de Heere Jezus gelooft en 
dus van Hem houdt, dan móet je geen 
goede dingen doen maar dan wíl je 
graag goede dingen doen. Niet om 
het daarmee goed te maken met God, 
maar juist omdat Hij het goed 
gemaakt heeft. Daarom verlang je 
ernaar om ‘goed te doen’. Uit liefde tot 
God wil je doen wat Hij wil. In de Bijbel 
heet dat ‘vrucht dragen’. Vruchten 
van dankbaarheid.   
 
Opdracht: zoek in Galaten 5 vers 22 
op welke vruchten er daar genoemd 
worden en kleur ze in de volgorde 
zoals ze in Galaten 5 genoemd 
worden hiernaast in.  

 


