
  

 

 

  

Nieuwsbrief voor de kinderen 
20 oktober 2024     

Mijn naam:  

Dominee: 

Je hebt er vast wel eens wat over gehoord, misschien wel van papa en mama, 
op school of bij het jeugdjournaal. Sinds 7 oktober vorig jaar is er oorlog in 
Israël. Dit is niet de eerste keer dat er oorlog is met het volk Israël. In deze 
kerkdienst gaan we het hebben over de oorlog in Israël . Over eerdere 
oorlogen met Israël  en de oorlog nu met Gazaa, Hamas, Hezbollah en Iran.  

- Wat zegt de bijbel over oorlog en over deze oorlog?  

- Waarom gebeurt dit nu toch allemaal?  

- En wat moeten wij hier nu van vinden? 

 Helaas is er op veel plekken oorlog. Ken jij iemand die gevlucht is voor oorlog?  

☐ ja  ☐ nee 

Bid je wel eens voor vrede? De Heere hoort je gebed altijd. 

Help jij deze kinderen zich hier thuis te voelen?  

 

Weet je wat nu mooi is, als Jezus terugkomt zal alles goedkomen. Lees maar 
wat er staat in de Bijbel: 

“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer 
zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. “ 

 

 

Esther verstuurde een brief met ijlboden op snelle 

paarden. Dit moest snel, zodat de joden niet vermoord 

zouden worden.  

Hoe zou jij een boodschap zo snel mogelijk versturen? 

___________________________________________________

___________________________________________________  



 

  
Vandaag lezen we uit Esther en uit…. 

☐ 1 Koningen ☐ 1 Samuël  ☐ Deuteronomium  

 

In dit boek gaat het over koning 

☐ David  ☐ Saul  ☐ Ahasveros 

 

Esther luistert doet wat God van haar vraagt. Doet Saul dit 

ook? 

☐ Ja   ☐ Nee 

 
 
Ook lezen we uit Esther, in dit hoofdstuk lezen we dat er een brief 
wordt verstuurd naar alle gewesten. Wie een gat graaft voor een 
ander…. valt er zelf in. 

Waarom zorgde God ervoor dat Hamans plan mislukte? 

 

 Waarom krijgt satan het (nu) niet voor elkaar om het Joodse volk uit 

te roeien?  

Prijs den HEER met _______________; 

Gij, mijn ziel, hebt _______________; 

'k Zal, 

zo lang ik _______________, mijn psalmen 

Vrolijk wijden aan Zijn lof; 

'k Zal, zo lang ik 't _______________, 

Hem verhogen in _______________. 

Psalm 146 : 1 

Verbind de ballonnen hieronder met de juiste regels hierboven 

blijde galmen 

Schriftlezing 

rijke stof 

leef 

licht geniet 
mijn lied 

Antwoord: God heeft het volk gered omdat hij wist dat Jezus nog moest komen (geboren uit het volk Israël). 
De 1ste komst van Jezus als baby op aarde 

Antwoord: Omdat er nog twee van Gods laatste beloften moeten gebeuren voordat Jezus weer 
terugkomt. God staat er Zelf voor in dat ook die beloften vervuld zullen gaan worden! 



 

  

Bij Jezus ben je veilig.  
Zal mij dan niets ergs gebeuren? Nee, er kan iets gebeuren dat je erg 
verdrietig maakt, alleen, bang of boos. Maar weet da t Jezus je altijd 
helpt. Bij Hem mag je schuilen, Hij wil je beschermen in Zijn burcht. 

H
oe

ve

el paarden tel jij in deze nieuw
sbrief?



uw God, te offeren, maar het overige hebben wij met de ban geslagen. 

 

Verbind de getallen met elkaar en kleur de kroon mooi in! 


