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Thema: 
 

 

…en ik geloof het eeuwige leven! 

 

Hand-out bij de verkondiging  
over Zondag 22  vr. & antw. 58  

uit de Heidelbergse Catechismus 
 

Datum: Zondag 13 oktober 2024 

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 22, vr. & antw. 58 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

 

58. Wat troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven?   
 

Dat, aangezien ik nu reeds het beginsel der eeuwige 
vreugde in mijn hart gevoel,  
ik straks, na dit leven, 
volkomen zaligheid bezitten zal, 
die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, 
en in geen mensen hart is opgeklommen, 
en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen.  
 

 

58. Welke troost put je uit het artikel over het eeuwige leven? 
 

Nu al voel ik in mijn hart een begin van de 
eeuwige vreugde, die ik na dit leven volmaakt zal 
ontvangen.  
Het is de vreugde om God eeuwig te prijzen. 
  

 
 

Schriftlezing: 
 

 

Johannes 17 vers 1 t/m 10 ~ 1 Johannes 5 vers 1 t/m 13 
 
 

Samengestelde citaten uit ‘Een glimlach door de tranen heen’ van Ds. H.G. Abma (*1917 - †1992) 
 

 
 

 

“Wat is nu ‘het eeuwige leven’? Pure vreugde! Daarom zegt God: Ga in, in de vreugde van uw 
Heer. Nu reeds is het er. Een vleugje, een aanloopje, een voorsmaak van die onbepaalde 
blijdschap in het hart. Een hartelijke vreugde in God, door Christus. Geen geforceerde 
opgewektheid, maar een rustige, bescheiden, innerlijke vreugde. Geen gemaakte, maar een 
geschapen vreugde. Het is zo. En dat begin dat in ons is, dát garandeert hiernamaals en wel ná 
de jongste dag geheel en al een allervolmaakste zaligheid. Het zal zijn: ongezien, ongehoord, 
ongedacht. Daar zal God werkelijk ons één en ál zijn. Daar zullen we geheel oog en oor en hart 
voor God alléén zijn en onze mond vól lof voor Hem.” 
 

“Wilt u nu en straks in dit geluk delen? Daar is moed voor nodig. 
Daarvoor is nú het heilige lef nodig om terug te gaan tot onze hemelse 
Vader, om Hem onze zonden te belijden in Zijn biechtstoel. Daarvoor 
is nodig dat we resoluut onze zonden de rug toedraaien, want God 
werpt ze achter Zich in de diepe zee. Gaat dat dan zomaar? Een vette 
streep door de zonde en daarvoor in de plaats eeuwige gelukzaligheid? 
Ja, dat gaat voor ons zomaar, om Christus’ wil. Wat het Hém gekost 
heeft, daarvoor verwijs ik u naar Golgotha. Op koste van Zijn offer 
geldt voor ons: wie zijn zonde belijdt, zál barmhartigheid en vreugde 
verkrijgen. De moordenaar die eveneens op Golgotha aan het kruis 
naast Jezus hing, hij kan er over meepraten. Hij had de heilige moed 
en ontving hangend in zijn ongeluk zomaar het eeuwige geluk: “En 
Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het 
paradijs zijn.” 

  

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Het eeuwig leven… daarover gaat het vanmiddag in de preek. Daarover gaat 

het ook in de laatste zin van de Twaalf Artikelen van het christelijk geloof. Maar wat wordt er 
eigenlijk mee bedoeld? Waar denk jij aan als je de woorden “en ik geloof het eeuwige leven” 
hoort? Schrijf hieronder vier dingen op die volgens jou met ‘het eeuwige leven’ te maken hebben. 

 
 

 
• __________________________________ 

 

• __________________________________ 
 

• __________________________________ 
 

• __________________________________ 
 

1. Kleur de Bijbeltekst 

hiernaast zo mooi 

mogelijk in; 

2. Knip ‘m daarna uit 

en hang ‘m op boven 

je bed of op de WC; 

3. Leer ‘m uit je hoofd!  


