
Nieuwsbrief voor de kinderen,  
Zondag 6 oktober 2024 

Beste jongens en meisjes,  

Wat fijn dat je in de kerk bent! 

 

Ochtenddienst:  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De papa en mama van Evelien, Jordi en Rosa zeggen     .  
Luister maar goed of je het kunt horen. 
Maar waarom zeggen ze dat? 
Ze beloven bijvoorbeeld dat ze hun kinderen over God en 
Jezus vertellen en hen leren over Hem uit de Bijbel. 

Het is belangrijk om met papa of mama te praten over Jezus 
en God. Samen lezen in de Bijbel helpt je om God beter te 
leren kennen. Doe jij dat ook? 

 

 

 

 

 

 

Beloven betekent 

dat je iets zegt wat 

je daarna echt gaat 

doen.  

Als je iets belooft, 

vertrouwt de ander 

erop dat je je aan je 

woord houdt. 

 
Lezen in de bijbel met papa en mama. Dat is fijn. 

Dit is mijn naam: 

 

………………………………………. 

 

Stel dat je tegen je vriend of vriendin zegt,  
"Ik beloof dat ik morgen mijn bal meeneem om 
 samen te spelen."  
Dan verwacht je vriend/vriendin dat je morgen echt de bal 
meeneemt, omdat je dat hebt beloofd. 

 

 



Vul jij het ontbrekende woord in?  (kijk in de liturgie) 

Psalm 87:4 God zal ze Zelf bevestigen en schragen, 
en op Zijn rol, waar Hij de 

…………….. schrijft, 

Psalm 134 : 4 Dat 's HEEREN ………………….. 
op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 

 

Beloofd is beloofd 

In het verhaal van Koningin Esther moest Esther 

haar volk, de Joden, helpen. Ze had kunnen 

weglopen, maar ze beloofde dat ze hen zou 

beschermen. Zelfs toen het moeilijk was, deed ze wat 

juist was. Dat laat zien dat "beloofd is beloofd" 

betekent dat je je aan je belofte houdt, net zoals 

Esther voor haar volk zorgde. 

 

We lezen uit de bijbel 

Bingo:  Welke woorden hoor je tijdens het lezen uit de bijbel? 

Esther 8 : 1 – 17a 

Joden Koning 

provincies Ahasveros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther bij de Koning. Zoek de verschillen. Kun jij er 8 vinden? 



KRAAK DE CODE 

 

Voorbeeld 

 
 
Thema: De koning stak opnieuw zijn 

gouden scepter naar …………… uit. 

A5 D3 D4 B3 A5 D2 

 
 

     

 

Wie kreeg de zegelring van de Koning? 

C3 C5 D2 A5 A3 B3 A1 B4 

     
 

   

 

Hij kreeg hierdoor veel 

C3 A1 A3 B3 D4 

 
 

    

 
Wie kreeg een gouden kroon? 

C3 C5 D2 A5 A3 B3 A1 B4 

     
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Zie jij de (gouden) scepter? 

 

Esther knielt voor de Koning. 

Waarom doet ze dat? 

 

 1 2 3 4 5 

A a b c d e 
B f g h i j 
C k l m n o 
D p r s t u 
E v w x ij z 

D4 A5 D3 D4 

t e s t 



 Preek 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze 

letters? (Hoor je ook lange woorden?) 

B. ………………………………………………………………… 

D. ………………………………………………………………… 

E. ………………………………………………………………… 

G. ………………………………………………………………… 

H. ………………………………………………………………… 

J. ………………………………………………………………… 

M. ………………………………………………………………… 

N. ………………………………………………………………… 

R. ………………………………………………………………… 

S. ………………………………………………………………… 

T. ………………………………………………………………… 

W. ………………………………………………………………… 

 

Maak een tekening die bij de preek past 

 

 

 


