
                                                               

                           

                                                                                                                   Is in de kerk een zondag waarop gemeenten 

                                                                                                                                                                ‘vieren’ dat het kerkelijk seizoen weer start.  

  

Wat fijn dat jij er bent!  
 
Dit weekend ‘vieren’ we als gemeente de start van het winterwerk. 
Daarom werden er gisteren verschillende activiteiten georganiseerd.  
Misschien heb je ook wel mee gedaan aan de wandel- en fietstocht  
of heb je lekker gegeten tijdens de barbecue bij ‘d Ekkelkaamp?  
 
        De start van het winterwerk betekent ook dat volgende week  
        zondag 15 september de zondagsschool weer begint. 
        We hopen jullie daar allemaal (weer) te zien! 
 
En met de start van het winterwerk is het ook weer tijd voor een  
wekelijks wisselende kindernieuwsbrief! We proberen met nieuwe energie  
elke week weer een fijne kindernieuwsbrief voor jullie te maken,  
passend bij het thema van de dienst. We hopen dat jullie op deze manier  
extra veel mogen onthouden over het woord van God. 
 
     

Wie preekt er vanmorgen?    Ds.…………………………………………………………………… 
We lezen vandaag met elkaar uit het Bijbelboek: ……………………………………… 
Welke psalm/lied uit de liturgie vind jij het mooist? ………………………………………….. 

Met wie ben je in de kerk vandaag?: ………………………………………………………..…. 
 

 

 

Nieuwsbrief voor de kinderen, 
Zondag 08 september 2024 



LITURGIE:  

Zet een kruisje door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BOODSCHAP: 

Vul de ontbrekende woorden in. 

 

Jezus roept Zijn ……………………….. op om in Hem te blijven,                         Ken je het lied: Lees je Bijbel bid elke dag? Dit lied past erg goed bij het thema van  

zodat ze …………………………….. mogen dragen.              dit winterwerkseizoen. Dit mag je vandaag ook samen met Josien Bakker meezingen! 

Zo mogen ook wij elkaar ………………………. om dicht bij Hem te blijven. 

Door gebed en …………………………………… en zodoende mogen we groeien en  

vrucht gaan dragen. 

 

WAT MOGEN WE LEREN (ÉN ONTHOUDEN) VAN DIT THEMA: 

- We mogen ontdekken dat we vanuit Jezus mogen leven. 

- Het is nodig om dicht bij Jezus te blijven om te groeien in het geloof. 

- Hoe zou jij vrucht kunnen dragen? 

 

 

 

Extra uitleg: 

Jezus vergelijkt de groei van een christen met de groei van een 

druivenplant. Mensen proberen op allerlei manieren gelukkig te worden en 

te groeien. Sommige mensen denken dat ze dat alleen kunnen als ze veel 

spullen of speelgoed of geld of kleren hebben. Maar Jezus laat ons zien dat 

het helemaal niet zo moeilijk is. Je hoeft alleen maar dicht bij Hem te 

blijven. Hoe? DOOR GOED TE ONTHOUDEN WAT HIJ ZEGT EN STEEDS TE 

DENKEN AAN ZIJN LIEFDE VOOR ONS. Dan blijft Zijn blijdschap in ons hart, 

wat er ook gebeurt, en zullen anderen aan ons zien dat we bij Jezus horen. 

Het is belangrijk voor ons om dicht bij Jezus te blijven in Woord en gebed. 

Dan kunnen we blijven GROEIEN. 



     WOORDZOEKER:                 KLEURPLAAT: 

 
 


