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Thema: 
 

 

 De Trooster die eeuwig bij mij blijft
 

 

Hand-out bij de verkondiging over vr. & antw. 53  
van de Heidelbergse Catechismus 

Datum: Zondag 26 mei 2024 

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 20, vr. & antw. 53 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

 

53. Wat gelooft u van den Heilige Geest?    
 

A) Allereerst dat Hij samen met de Vader en de Zoon 
waarachtig en eeuwig God is. 
 

B1) Ten andere dat Hij ook mij gegeven is,  
opdat Hij mij door een waar geloof 
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, 
 

B2) mij troost, 
 

B3) en voor eeuwig bij mij blijft. 

 

53. Wat geloof je van de Heilige Geest?     
 

Dat Hij samen met de Vader en de Zoon 
waarachtig en eeuwig God is. 
 

Op het Pinksterfeest is Hij uitgestort te Jeruzalem. 
Hij is ook mij gegeven, en werkt het geloof in mijn 
hart. Hij schenkt mij zijn vruchten en gaven.  
 

Hij troost mij  
 

en blijft eeuwig bij mij. 
 

 
 

Schriftlezing:  Johannes 14: 15 t/m 26 ~ Johannes 16: 13 t/m 15 
 
 

Citaat I: Dordtse Leerregels, hfdst. 5, par. 6 

 
 

 

 “Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt overeenkomstig Zijn onveranderlijke besluit, 
de Heilige Geest nooit helemaal van de Zijnen weg, ook niet als zij op droevige wijze in zonden 
vallen. Hij laat het niet toe dat zij zó diep in de zonde vallen, dat ze de genade van de 
aanneming tot kinderen… én het wonder dat zij door God gerechtvaardigd zijn, kwijtraken. 
Ook laat Hij niet toe dat ze zondigen tot de dood of tegen de Heilige Geest. Want dan zouden 
ze helemaal door God verlaten worden en zichzelf in het eeuwig verderf storten.”  

 

 
 
 
 

 
 

Citaat II: uit ‘Wat geloof ik van de Heilige Geest?’, door Ds. J. Belder 

 
 

 

Levenslang 

“Het is de Heilige Geest niet slechts te doen om een mens te ontdekken aan zijn zonden en de 
nood van zijn leven. Zijn oogmerk is een zondaar tot Christus te leiden en hem met Christus 
te verenigen. Hij leidt ons dus niet alléén tót Christus, maar ook ín Christus en Hij brengt 
Christus in ons. Daar doelt Paulus ook op als hij aan de Romeinen schrijft over wie nu eigenlijk 
kinderen van God zijn. Dat zijn zij die wandelen aan de hand van de Heilige Geest en daarmee 
dus ook wandelen aan de hand van het Woord. Zoals kinderen en blinden leiding nodig hebben, 
zó ook Gods kinderen. Van beiden geldt: aan zichzelf overgelaten loopt het helemaal mis. We 
hebben Zijn leiding nodig ~ we moeten geleid worden. Van ogenblik tot ogenblik, van stap tot 
stap. Een kind van God weet en belijdt dat ook. Hij vertrouwt zichzelf niet aan zichzelf toe, 
maar aan Christus en Zijn Geest toe. Een kind van God weet dat het zich schromelijk vergist 
als de keus hem gelaten wordt. Daarom vraagt hij ook dagelijks om de leiding van Gods Geest 
in zijn leven. Jacqueline van der Waals het ooit dichtte: ‘Laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik 
mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als U mij de keuze liet.’ Alléén zij die 
door Gods Geest geleid worden zijn kinderen van God. Zij alléén, maar die ook állen!”  
 

 
 
 
 

 



Hoi! Fijn dat je er ook weer bent. Het gaat vanmiddag, op deze 

zondag ná Pinksteren, opnieuw over de Heilige Geest. Hopelijk 

leer jij ook weer méér over God de Heilige Geest.  

Jezus noemt de Heilige Geest in het Johannesevangelie 4x  

‘Trooster’. Dat doet Hij in de woorden die geschreven staan in 

hoofdstuk 14 t/m 16. Zoek in deze hoofdstukken de verzen op 

en vul ze hieronder in:   

1. Johannes 14 vers  __________________________ 
 

2. Johannes 14 vers  __________________________ 
 

3. Johannes 15 vers  __________________________  
 

4. Johannes 16 vers  __________________________ 

 

  

 

 

De Heilige 

Geest wordt in 

de Bijbel niet 

alléén Trooster 

genoemd. In de 

preek noemt de 

dominee ook 

nog andere 

namen van de 

Geest. Vul nog 

vier andere 

namen in de 

vlammen boven 

de hoofden van 

de mensen op 

de tekening. 


