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Inleidend orgelspel 

Luiden van de klok  

Voorzang: Psalm 139 vers 10, Weerklank               
 

10. O God, hoe diep verwonderd ga 
ik Uw volmaakte wijsheid na. 
Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
Hoe kostelijk in overvloed 
zijn Uw onpeilbare gedachten, 
ik overdenk die al mijn nachten. 

 

Stil gebed 
 

Votum en groet  
 

Zingen: Lied 139 vers 1, 3 en 4, Weerklank               
 

1. Alles wat over ons geschreven is,  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 

3. Jezus, de haard van Uw aanwezigheid,  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
Gebed 
 

  



Schriftlezing: Johannes 13 vers 1 t/m 7   
 

1. En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn 
uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar 
de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die 
Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. 2. Toen dan de 
maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van 
Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, 3. stond 
Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen 
gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God 
heen ging, 4. op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam 
een linnen doek en deed die om Zijn middel. 5. Daarna goot 
Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen 
te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn 
middel had. 6. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen 
Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? 7. Jezus 
antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, 
maar u zult het later inzien. 
 
 

Verkondiging 
Thema: Een woordeloze prediking vol inhoud 

  

Zingen: Psalm 51 vers 1 en 4 
 

1. Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed, 
verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden, 
delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 
Ai, was mij wel van ongerechtigheid: 
mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden! 
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, 
en reinig mij van al mijn vuile zonden. 
 

4. Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 
dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 



Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd: 
laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen! 
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
en in mijn geest de ware rust herboren. 

 

Verkort formulier om het heilig Avondmaal te houden  

In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus 
“Doet dit tot Mijn gedachtenis”, mogen wij op deze avond 
waarop Jezus met Zijn discipelen de paasmaaltijd vierde en het 
Avondmaal heeft ingesteld, ook gedenken dat Hij door de 
Vader in deze wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, maar opdat Hij haar zou behouden. Gedenken hoe 
Hij als de Goede Herder Zijn leven heeft gesteld voor de 
schapen; Zich heeft laten binden, opdat Hij ons zou ontbinden; 
ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te 
schande zouden worden; onschuldig ter dood veroordeeld is, 
opdat wij zouden worden vrijgesproken; de vloek van ons op 
Zich geladen heeft, opdat Hij ons met Zijn zegen vervullen zou; 
Zich aan het kruishout met lichaam en ziel heeft vernederd tot 
in de aller diepste versmaadheid en angst der hel, toen Hij met 
luide stem riep “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten”, 
opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem 
verlaten zouden worden; en ten laatste hoe Hij in Zijn 
offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening heeft 
besloten toen Hij het uitriep “Het is volbracht”. 
 

Opdat wij nu vast zullen blijven vertrouwen in Zijn hartelijke 
liefde en overwinnende genade, heeft Christus aan ons het 
Avondmaal gegeven. Hij nam in de nacht voor Zijn sterven het 
brood, dankte, brak het, gaf het aan Zijn discipelen en zei: 
“Neemt, eet, dit is Mijn lichaam dat voor U gegeven wordt.” Daarna nam 
Hij de drinkbeker der dankzegging en sprak: “Drinkt allen daaruit, 
want dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot 
vergeving van zonden.”  



Zo betuigt en verzegelt ons het heilig Avondmaal, dat het 
eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is van 
onze hoop. Want in Zijn dood heeft Christus de toorn van God 
tegen de zonde weggedragen en heeft Hij ons de 
levendmakende Geest verworven, door Wie wij met Hem 
waarachtige gemeenschap hebben. Door dezelfde Geest 
worden wij ook met elkaar als lidmaten van één lichaam in 
waarachtige broederlijke liefde verbonden. Zoals de apostel 
spreekt: “Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam.” Deze 
eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de 
daad jegens elkaar bewijzen. 
 

Daar komt bij dat het aanzitten aan de maaltijd van onze Heere 
Jezus Christus ons het verlangen levend houdt en doet uitzien  
naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van 
het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk, wanneer 
God zal zijn alles in allen. 
 

Laten wij dan ook nu aan de maaltijd van onze Heere Zijn dood 
gedenken, Zijn opstanding belijden en Zijn toekomst 
verwachten. Maranatha! 

 

Viering van het heilig Avondmaal   
 

Zingen woorden van lofprijzing en dankzegging:  
Lied 469 vers 1, 2, 3 en 5, Weerklank                               

 

1. Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen Uw naam! 
 

2. Voor Uw woord van genade, dank U wel. 
Voor Uw woord van genade, dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 



In Uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen Uw naam! 
 

3. Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met Uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen Uw naam! 
 

5. Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen Uw naam! 

 

Dankgebed  
 

Zingen: Lied 144 vers 1, Weerklank                               
 

1. Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
de Zoon van God als mensenzoon.  
Hij diende ons als een knecht  
en heeft zijn leven afgelegd.  

Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht,  
Hij heeft zijn leven afgelegd.  
Zijn voorbeeld roept tot het dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd' en macht. 

 
 

Heenzending en zegen 

Uitleidend orgelspel 
 
 


