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eindtijd God dienen
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• Waar komen de engelen eigenlijk vandaan? 

Antwoord: Ze zijn geschapen door God. Dat blijkt o.a. uit 

Genesis 2:1 en uit Kolossenzen 1:16, waar staat dat door 

God “alle dingen geschapen zijn, zowel de dingen die in de 

hemel zijn alsook de dingen die op aarde zijn, die zichtbaar en 

die onzichtbaar zijn.” De engelen horen bij de onzichtbare 

dingen die God geschapen heeft. 

• Hoe zijn zij geschapen? Op dezelfde manier als wij?   

Antwoord: Ja, op dezelfde manier. In Johannes 1:3 staat 

dat “alles door het Woord ontstaan is en dat er zonder het 

Woord van God niets is ontstaan van wat bestaat.” En in Psalm 

33 lezen we dat “door het Woord van de HEERE de hemel is 

gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.”  

• Wanneer zijn de engelen dan geschapen? 

Antwoord: Uit Genesis 2:1 en Job 38 kunnen we opmaken 

dat de schepping v.d. engelen plaatsvond vóór de 

schepping van de aarde en van de mens, want in Job 38 

lezen we hoe de engelen toekeken toen God de wereld 

schiep. 

• Hoe zien engelen er eigenlijk uit? Lijken ze op ons 

mensen? Hebben ze allemaal vleugels?  

Antwoord: Engelen zijn geesten. Ze hebben dus niet een 

lichaam zoals wij. Daarom kunnen wij engelen normaal 

gesproken ook niet zien. Engelen kunnen echter, als God 

dat wil, zich wel zichtbaar maken. Er zijn verschillende 

geschiedenissen in het Oude & Nieuwe Testament waaruit 

dat duidelijk blijkt. Soms worden ze herkent als ‘engelen’, 

maar soms ook niet. In het laatste geval verschijnen ze in 

het uiterlijk van een mens. 

De engelen die op de ark van het verbond staan 

afgebeeld, heten Cherubs. Cherubijnen zien er anders uit 



dan ‘gewone engelen’. Zo hebben cherubijnen 

bijvoorbeeld 2 of 4 vleugels (zie Ezechiël 1:6). 

• Waarom heeft God eigenlijk engelen geschapen? Als 

God dat nu niet had gedaan, dan was de satan er ook 

niet geweest en dan had er misschien ook géén 

zondeval plaatsgevonden. 

Antwoord: Over deze vraag is goed nagedacht! Echter 

gaan we met dit soort vragen wel een grens over. In ieder 

geval de grens van wat ons is geopenbaard in de Bijbel. 

Wat we wél kunnen zeggen is dat God de engelen met 

hetzelfde doel geschapen heeft als ons mensen, namelijk 

om Hem te dienen. Engelen dienen God door bevelen van 

Hem uit te voeren en door Hem te loven en te prijzen.  

En ja, net zó goed als God wist dat wij mensen in zonde 

zouden vallen, zó ook wist Hij dat er engelen zouden zijn die 

tegen Hem in opstand zouden komen. Toch heeft dat God 

in Zijn eeuwige wijsheid er niet van weerhouden om 

engelen én mensen te scheppen.   

• Er zijn nu dus ‘slechte engelen’ die bij de duivel (ook 

een ex engel van God) horen, en er zijn ‘goede engelen’ 

die God trouw gebleven zijn. Maar was er voor de 

engelen die zondigden dan geen ‘vergeving’ mogelijk? 

Antwoord: Weer een vraag waar goed over nagedacht 

is! Hier zegt de Bijbel wel iets over. In de Hebreeënbrief 

(2:16) lezen we dat er voor engelen geen vergeving is. Er 

staat letterlijk: “God ontfermt Zich niet over engelen, maar wel 

over het zaad van Abraham.”  

Dat is niet omdat zondige mensen minder zondig zijn dan 

zondige engelen, want beiden zijn zij ongehoorzaam 

geworden.  



Toch ontfermt God Zich wel over zondige mensen, maar 

niet over zondige engelen. 
  

• Waarom dit verschil?  

Antwoord: Daar vinden we in de Bijbel geen antwoord op. 

God maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Daar 

heeft Hij redenen voor die wij niet kennen. Tegelijk 

onderstreept dit nog eens, hoe bijzonder het is dat God óns 

Zijn genade aanbiedt. En daarom: wat ben je oliedom als 

je niet op dit aanbod ingaat! Want dan zal met jou 

hetzelfde gebeuren als met de gevallen engelen…   
 

• Hoeveel engelen telt het engelenleger van God?  

Antwoord: dat weten we niet precies. Uit Openbaring 5:11 

wordt duidelijk dat het er miljoenen zijn, want daar lezen 

we: “En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom 

de troon. En hun aantal bedroeg tienduizenden 

tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.” 

  



In Openbaring 7:1 gaat het over “de vier hoeken van de aarde”. 
Het is een vergelijkbare uitdrukking als die wij kennen, wanneer 
we zeggen ‘tot in alle uithoeken van het land’. Letterlijk wordt er 
met de uitdrukking “de vier hoeken van de aarde” bedoeld: ‘in 
het oosten en westen, in het noorden en zuiden’. De aarde wordt 
zoals je hieronder kunt zien, ook wel in vier delen ingedeeld. Als 
je dat uitvouwt, heb je ‘vier hoeken’.   

 
 

 

  



Inleidend orgelspel 

Luiden van de klok  

Afkondiging door de ouderling van dienst  

Samenzang: Psalm 134 vers 3, Zondagschool, Groep A      

3. Dat ‘s HEEREN zegen op u daal', 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren HEER’!  

 

Stil gebed 
 

Votum en groet  
 

Samenzang: Psalm 34 vers 3 en 7, Weerklank    
 

1. Een arme riep in nood. 
De Heere hoorde naar zijn stem, 
God, die in al zijn angsten hem 
uitzicht en redding bood. 
Rondom Gods knechten staat 
des Heeren engel als een wacht. 
Hij weert des vijands overmacht 
en redt hen van het kwaad. 
 

7. Wie God roept hoort Hij aan 
en Hij verlost wie is benard. 
Hij zal gebrokenen van hart 
in gunst terzijde staan. 
Wie 's Heeren recht betracht 
vindt in de wereld droefenis, 
maar God, die zijn verlosser is, 
blijft op zijn heil bedacht. 

 
 



Wetslezing + samenvatting 
 

Samenzang: Psalm 103 vers 10   
 

10. De HEER heeft Zich, als d' allerhoogste Koning, 
een troon gevest in Zijne hemelwoning. 
Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond. 
Looft, looft, den HEER, gij Zijne legermachten, 
gij eng'len, die Hem dient met heldenkrachten, 
en vaardig past op 't woord van Zijnen mond.

 

Gebed 
 

Schriftlezing: Openbaring 7 vers 1 t/m 10  
 

1. Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de 
aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er 
geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige 
boom. 2. En ik zag een andere engel opkomen vanwaar de zon 
opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide 
stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde 
en de zee schade toe te brengen, 3. en zei: Breng geen schade 
toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat 
wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld 
hebben.  
4. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 
honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle 
stammen van de Israëlieten. 5. Uit de stam Juda waren er 
twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er 
twaalfduizend verzegeld, uit de stam Gad waren er 
twaalfduizend verzegeld, 6. uit de stam Aser waren er 
twaalfduizend verzegeld, uit de stam Naftali waren er 
twaalfduizend verzegeld, uit de stam Manasse waren er 
twaalfduizend verzegeld, 7. uit de stam Simeon waren er 
twaalfduizend verzegeld, uit de stam Levi waren er 
twaalfduizend verzegeld, uit de stam Issaschar waren er 



twaalfduizend verzegeld, 8. uit de stam Zebulon waren er 
twaalfduizend verzegeld, uit de stam Jozef waren er   
twaalfduizend verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 
twaalfduizend verzegeld.  
 

9. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen 
kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de 
troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en 
palmtakken in hun hand. 10. En zij riepen met een luide stem: 
De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het 
Lam!  

 

Genesis zingt:  

✓ Wat hou ik van Uw huis / Psalm 84, Opwekking 715     

Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee 
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 
 

Een vogel is er thuis 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 
 

De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven. 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd, 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de Hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 

Wat hou ik van Uw huis! 
 
 



✓ Mijn toevlucht / Psalm 91, Sela    

De Heer is je Schild en Bevrijder, 
de Redder die niet van je wijkt. 
Onder Zijn vleugels ben je veilig, 
Zijn wieken beschermen, 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 

In Gods nabijheid is geen angst meer 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen 
en zie dat het kwaad vergaat. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer:  
Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U; 
mijn Toevlucht mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U! 
 

Als je mag wonen bij de Hoogste, 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen, 
je zult je niet stoten, 
maar vertrapt de tegenstand. 
 

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in zijn schaduw, 
zegt tegen de Heer:  
Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U; 
mijn Toevlucht mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U! 
 

Ik bevrijd wie Mij liefheeft 
en bescherm wie Mij kent. 
Roep je mij aan, Ik geef antwoord; 
in de nood ben Ik bij je 
en bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven, 
Ik zal je redding zijn, 
Ik zal je redding zijn! 



Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U; 
mijn Toevlucht mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U! 

 
 

Collecteren + samenzang o.l.v. Genesis: Lied 500, 
 Weerklank             

 

 

1. Bescherming is er bij de Heer,  
beschutting voor de nacht.  
Hij is een toevlucht en een burcht,  
houdt over hen de wacht  
 

2. De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt,  
brengt hen in veiligheid. 
Zijn vleugels spreidt Hij om hen heen,  
Hij geeft geborgenheid.  
 

3. Al is er moeite en verdriet,  
al doet het leven pijn. 
De Allerhoogste is een schild,  
Hij zal er voor hen zijn.  
 

4. Zijn engelen waken over hen,  
God laat hen niet alleen.  
Waar zij ook zijn, Hij is nabij  
beschermend om hen heen.  
 

5. En roept een mens, hij vindt gehoor 
God is er in zijn nood.  
Het leven wordt door Hem verhoogd,  
is sterker dan de dood. 

 
Verkondiging n.a.v. Openbaring 7 vers 1 t/m 3   

 



Genesis zingt:  

✓ U leert mij lopen op het water, Opwekking 789             

1. U leert me lopen op het water  
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten;  
daar vind ik U, en ik twijfel niet. 

Refrein: En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op Uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U, en U van mij. 
 

2. De diepste zee is vol genade,  
Uw sterke hand die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand. 

Refrein: En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op Uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U, en U van mij. 
 

Brug: Geest van God leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen. 
Te gaan waar U mij heen leidt, 
leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op Uw genade, 
want ik ben in Uw nabijheid. (3x) 

 

Refrein: En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op Uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U, en U van mij. (2x) 

 
  



✓ In de hemel is de Heer, Op Toonhoogte 215              

In de hemel is de Heer 
en Zijn glans is als kristal. 
Hij is de Heilige van God 
en Hij heerst over’t heelal. 

Er is kracht in Zijn Woord 
als de water'n bruist Zijn stem! 
als de zon op de zee zo blauw 
zo is de rijkdom van Zijn trouw 

En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer, 
en de lof, want U regeert! 
 

Miljoenen in gereedheid, 
staan de engelen om Zijn troon. 
Verbijsterend Zijn sieraad 
en de schoonheid van Zijn troon. 

Er is kracht in Zijn Woord 
als de water'n bruist Zijn stem! 
als de zon op de zee zo blauw 
zo is de rijkdom van Zijn trouw 

En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer, 
en de lof, want U regeert! 
En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer, 
en de lof, want U regeert! 

U regeert in onze harten, 
U regeert over ’t heelal, 
U regeert in onze levens, 
U regeert overal. (2x) 



Er is kracht in Zijn Woord 
als de water'n bruist Zijn stem! 
als de zon op de zee zo blauw 
zo is de rijkdom van Zijn trouw 

En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer, 
en de lof, want U regeert! 
En aan U alle macht, 
alle heerlijkheid en kracht. 
En aan U is de eer, 
en de lof, want U regeert! 

 

Samenzang o.l.v. Genesis: Lied 223, Weerklank     

1. Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder 
water en zonder brood. 

Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 

2. Nu ben je soms nog alleen. 
Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 
kun je haast nergens heen. 

Refrein: 
 

3. Nu heb je nooit genoeg. 
Nu blijf je steeds iets missen 
en in het ongewisse 
of je ooit krijgt wat je vroeg. 

Refrein: 



4. Daar is geen zon en geen maan. 
Daar zal God ons verlichten. 
Daar zullen alle gezichten 
vol van zijn heerlijkheid staan. 

Refrein: 
 

5. Daar is geen dorst of verdriet. 
Daar zal God ons omgeven. 
Daar is gelukkig leven 
en het eindigt niet. 

Refrein: 
 

6. Zing voor de eeuwige dag. 
Zing voor zijn komst en zeg Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen. 
daar al van eeuwigheid zag. 

Refrein: 

 
Dankgebed en voorbede 

 

 

Samenzang: Psalm 46 vers 4       

4. De HEER, de God der legerscharen, 
Is met ons, hoedt ons in gevaren; 
De HEER, de God van Jacobs zaad, 
Is ons een burcht, een toeverlaat. 
Komt, wilt op 's HEEREN daden merken; 
Aanschouwt des Hoogsten grote werken: 
Zijn macht, die nooit te stuiten is, 
Maakt d' aarde tot een wildernis. 

 

  



Heenzending en zegen 
 

Uitleidend orgelspel 

 
Na de dienst zijn alle jongeren van 12 jaar en ouder hartelijk 

welkom in d’Ekkelkaamp om na te praten over de preek. 

Natuurlijk drinken we daar ook gezellig wat met elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het kan zijn dat u naar aanleiding van de dienst vragen hebt  

of ergens over wilt doorpraten. Die mogelijkheid bieden wij u graag. 
Onze predikant is hiervoor bereikbaar. U kunt met hem contact 

zoeken per e-mail predikant@hervormdonstwedde.nl  
of telefonisch 0599-331212. 

mailto:predikant@hervormdonstwedde.nl

