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Thema: 
 

 

 Die geleden heeft… 
 

 

Hand-out bij de preek over vr. & antw. 37 
van de Heidelbergse Catechismus. 

Datum: Zondag 28 januari 2024 

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 15, vr. & antw. 37 Eigentijdse weergave door 
dr. W. Verboom 

 

 

37. Wat wordt er bedoeld met het woord: ‘Geleden’?   
 

Dat Christus aan lichaam en ziel,  
gedurende de gehele tijd van Zijn leven op aarde,  
maar in het bijzonder aan het einde van Zijn leven, 
de toorn van God tegen de zonde van de totale mensheid gedragen heeft, 
opdat Christus met Zijn lijden,  
als met het enige zoenoffer,  
ons lichaam en onze ziel van het oordeel van de eeuwige rampzaligheid 
(verdoemenis) verloste,  
en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve. 
 

 

37. Waarom heeft Jezus heel zijn 
leven en vooral aan het eind ervan 
geleden?    
 

Om de toorn van God tegen 
het hele menselijke geslacht te 
dragen.  
Om mij te verlossen van de 
eeuwige straf en het eeuwige 
leven te geven. 
 

 

Schriftlezing: 2 Korinthe 5:11 t/m 2 Korithe 6:2 
 
 

Bewerkt citaat van dr. A.A. van Ruler (*1908 - †1970), “Ik geloof” – n.a.v. de woorden ‘die geleden heeft’ . 

 
 

 “Het blijft één van de merkwaardigste dingen in het evangelie. Wij geloven in Hem, die geleden heeft. 
Hij heeft het lijden aanvaard. Hij heeft de zonde en daarmee alle kwaad in het leven en de wereld gedragen, 
bedekt, verzoend. Hij die dat deed, was God de Zoon in het menselijke vlees. Daarom is dit het typische 
van de christelijke kerk: daar wordt over het lijden, namelijk over het lijden van Jezus, gezongen dat het 
een lieve lust is. De uitvoering van de Matthäus-Passion is zelfs een nationale en Europese gebeurtenis. 
 

In de christenheid is het lijden, het kwaad niet iets, wat men alléén maar weg wil hebben. Dat leert de Islam. 
Evenmin wordt in de christenheid het lijden ervaren als het eigenlijke van het bestaan. Dat leert het 
Boeddhisme. Maar in de christenheid beleeft men het lijden als iets, wat erbij gekomen is, maar dat ook 
ten volle aanvaard en gedragen dient te worden. Als schuld en als toorn van God over onze zonden. (…) 
En het diepste wat door een levende christenen geloofd wordt is, dát wat Jezus doet en gedaan heeft in 
Zijn heilig lijden en sterven. Hij heeft God, Die de oordelende Rechter is over de wereld, tot het einde toe 
gelijk gegeven. Zó heeft Hij de straf gedragen, die ons de vrede aanbrengt. In die erkenning heeft Hij de 
hele wet volbracht. En zó heeft Hij verzoening tot stand gebracht. Verzoening door voldoening. Hij lost 
het diepste probleem van de rampzaligheid op: nl. het probleem van de schuld. Die verzoent Hij. Hij heeft 
verzoening teweeg gebracht! Wie zou dáár nou niet van gaan zingen?” 

 
 
 
 

 
 

Uitspraken om ná de dienst verder over na te denken en/of om samen over door te praten…   
1. “Jezus leed door onze zonden, voor onze zonden.”     

2.  “Nadenken over Jezus’ lijden is heilzaam. Wel ernstig, maar ten diepste niet deprimerend.”  

3. “Niet de spijkers hielden Jezus aan het kruis, maar Zijn liefde voor ons.” 

4. ds. Jodocus van Lodestein (1620-1677) schreef eens: “Gisteren een begin gemaakt met de 
prediking over het lijden van Jezus Christus. Dat is toch een zaak waaraan wij gemakkelijk 
ons hele leven zouden kunnen besteden om die te overdenken.” 

 



 

 

 


