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 Wat fijn dat jullie vandaag in de kerk zijn! 

          vandaag mogen wij getuigen zijn van de doop van een kindje uit onze gemeente. 
 

 

 

Maria en Jozef gaan met Jezus naar de tempel 
 Vandaag gaat de Bijbel weer open: 
 We horen hoe Jozef en Maria Jezus meenemen 

Naar de tempel. Rond de 40e dag na de 
geboorte ging een moeder voor het eerst 
weer naar de tempel om God te danken Voor 
haar kind. Ze namen Jezus mee om Hem aan 

 God te laten zien. 
 

Vandaag zien wij hoe Henri en Henriëtte hun 
zoon bij god brengen. Ook hij mag, door Jezus, 
bij God horen. 
 
Het water bij de doop verwijst naar het 
bloed van jezus. Zijn bloed wast onze zonden 
af, zodat we rein (‘schoon’) zijn voor God. 

  

Welkom in deze Het kindje dat gedoopt wordt heet: 

 

R………………………………….. 

 

 

 

 

 

Mijn naam is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dominee heet: 

 

 

 

Ik ben in de kerk met: 

 

 

 

Waarom is het vandaag een bijzondere 
dienst? 

 

 



 

ZINGEN:  

Kun jij het bord invullen met de liederen die we  

vanochtend zingen? 
 

 

 

 

 

 

 

Dit lied ken je vast, we zingen het vanochtend 

ook. Het is Weerklank lied ………….. 

 

 

 

 

 

BIJBEL LEZEN: 

We lezen vandaag uit drie verschillende bijbelboeken, omcirkel deze hieronder: 

   



 

KRAAK DE CODE THEMA VAN DE DIENST 

 

 

Door het thema van deze dienst mogen we denken aan onze allergrootste 
Vriend aller tijden. Denken aan wat Hij deed voor jou/ons! Is de vriendschap ook  
wederzijds? 
 
BINGO: 
Welke woorden hoor je tijdens het lezen uit de bijbel? Krijg je de 3 kaarten vol? 

 
Exocus 13 

 
 

 

 

Numeri 3 

 

   

 

Lukas 2 

Jezus herders reiniging 

Jeruzalem tortelduiven moederschoot 

 A B C D 

1 A D E I 

2 J L N O 

3 P S T U 

4 V W Y Z 

A2 C1 D4 D3 B3 

        
 

B1 D1 C1 

 
 

  

D1 C2 

 
 

 
D2 C2 D4 C1 

 
 

   

A3 B2 A1 A1 C3 B3 

 
 

     
B4 D1 B2 

  
   

  

B3 C3 A1 A1 C2 

 
 

    

eerstgeborenen heilig baarmoeder 

zoon offer Heere 

gemeenschap zorg dragen zonen 

priesterambt dienst Mozes 

Zondagsschool 

Ná de dienst krijgen de kinderen en leiding van de zondagsschool 

de gelegenheid om de doopouders een hand te geven en de kerk 

als eerste te verlaten, zodat de zondagsschool op tijd kan 

beginnen. 



 

 

BIJ DE PREEK:   



DOOP VAN RUBEN 

 

VUL DE ONTBREKENDE WOORDEN IN:     Vader 

De ………doop…… laat ons Gods liefde zien.    bestaan 

God de ……………… roept je bij je ……………… en zegt:   Geest 

je bent van Mij! Hij …………………. dat Hij als een Vader    zonden 

voor je ……………… wil.  God de Zoon belooft dat Hij   verbond  

al je ………………. wil vergeven, omdat Hij de ………………   straf 

daarvoor aan het ………………. gedragen heeft. God   leven             WOORDZOEKER:    

de Heilige ………………….. wil in je hart wonen om je te   zorgen 

leren …………………….. zoals God het wil. In de doop    kruis 

maakt God een vaste afspraak met jou, die altijd   belooft 

blijft ……………………. De bijbel noemt die afspraak een   naam 

………………………..       doop 

 

 

  



 

MAAK EEN MOOIE TEKENING VOOR BABY RUBEN (EN ZIJN OUDERS EN ZUS) en overhandig deze bij het feliciteren voor in de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemaakt door: ……………………………………………………………. 
 



 


