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Inleidend orgelspel 
 

Luiden van de klok  
 

Afkondiging door de ouderling van dienst  
 

Samenzang o.l.v. Genesis: Vrolijk kerstfeest iedereen  

1. Won-der-ba-re Raadsman ~ Wonderbare Raadsman 
Ster-ke God ~ Sterke God 
Eeu-wi-ge Va-der ~ Eeuwige Vader 
Vre-de-vorst ~  Vredevorst 
  Refr.: Een Kind is ons gebo-ren. 
  Een Zoon is ons ge-ge-ven 
  En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 
  Vrolijk kerstfeest iedereen! 

 

2. Vre-de voor de we-reld ~ Vrede voor de wereld 
heeft Hij ge-bracht ~ heeft Hij gebracht 
Vrij-heid voor de vol-ken ~ Vrijheid voor de volken 
Licht in de nacht ~ Licht in de nacht 
  Refr.:  
 

Vre-de voor de we-reld ~ Vrede voor de wereld 
heeft Hij ge-bracht ~ heeft Hij gebracht 
Vrij-heid voor de vol-ken ~ Vrijheid voor de volken 
Licht in de nacht ~ Licht in de nacht 
  Refr.: Een Kind is ons gebo-ren. 
  Een Zoon is ons ge-ge-ven 
  En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 
  Vrolijk kerstfeest iedereen! (3x) 

 
Stil gebed 

 

  



Votum en groet  
 

Samenzang: Lied 47 vers 1 en 2, Lofzang van Maria, 
 Weerklank 

 

1. Mijn ziel maakt groot de Heer,  
mijn geest verheugt zich zeer,  
want God heeft mij, geringe,  
die Hem, als dienstmaagd dien,  
goedgunstig aangezien;  
en deed mij grote dingen. 
 

2. Van nu aan, om wat Hij,  
de Sterke, deed aan mij,  
zullen mij zalig prijzen  
alle geslachten saam,  
want heilig is Zijn naam,  
Hij zal Zijn trouw bewijzen. 

 

 

Geloofsbelijdenis 
 

Samenzang: Lied 277 vers 1 en 5, Weerklank 
 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 



Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer.  
 
 

Gebed 
 

Schriftlezing: Lukas 2 vers 16 t/m 20    
 

16. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het 
Kindje liggend in de kribbe. 17. Toen zij Het gezien hadden, 
maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind 
verteld was. 18. En allen die het hoorden, verwonderden zich 
over wat door de herders tegen hen gezegd werd. 19. Maar 
Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 
20. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden 
God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen 
gesproken was. 

 
Genesis gaat zingen… 

 

✓ Licht in de nacht 
 

Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
Stralend breekt die held're morgen aan. 
 

Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam  
 
 



Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 

Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. 

 

✓ Als alles duister is   
 

Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft, 
Een vuur dat nooit meer dooft. 

 
 

Collecteren + samenzang o.l.v. Genesis: 
Eeuwenlang geleden, OTH 404 

 

Eeuwenlang geleden, in een donker dal 
zochten herders naar een kindje, in een arme stal. 
Nog maar pas geboren, al zo lang verwacht 
en er zongen engelenkoren door de nacht 
  Ze zongen: Gloria, gloria, 
  voor het kindje klein en teer. 
  Gloria, gloria, voor de allerhoogste Heer 
 

Eeuwenlang geleden, was ik er niet bij 
Maar het wonder is gebleven, ook voor jou en mij. 
Want datzelfde kindje, uit die arme stal 
eren wij nu als de Koning van 't heelal 
  Wij zingen: Gloria, gloria 
  voor het kindje klein en teer 
  Gloria, gloria, voor de allerhoogste Heer. (2x) 



Verkondiging n.a.v. Lukas 2 vers 19  
“Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.” 

 Thema: Leven uit het Evangelie van Kerst     
 

 

 

 

 

 
 

Samenzang: Psalm 56 vers 5                             

5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord, 
wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 

 
Genesis gaat zingen… 
 

✓ Een Kind is ons geboren  
 

Want een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op zijn schouders. 
 

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst. 



✓ Kerstnacht boven Bethlehem  
 

In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. 
 

Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen 
samen. 
 

Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 
 

Ere zij God, hoog in de hemel. Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, engelen en mensen samen. 

 

Dankgebed 

 

  



Samenzang o.l.v. Genesis: Midden in de winternacht, 
OTH 93 

 

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 

4. Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  
Christus is geboren! 

 

 

Heenzending en zegen 

 

Uitleidend orgelspel 
  



 
 


