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Goedemorgen! Heb je weleens gehad dat je ergens bent en je je niet 

helemaal thuis voelt?  Zo voelt de gemeente zich waar Petrus een 

brief aan schrijft. Maar ze voelen zich wel thuis bij de Heere Jezus! 

Luister maar goed!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is: ___________________________________________________ 

Ik ben in de kerk met: 

□ Papa  □ Mama   

□ Opa   □ Oma    

□ Broer(je)  x  ___  □ Zus(je) x ___ 

Waar zou je de Heere God voor willen danken? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



  

  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Misschien denk je nu: 

poeh! Je hoort zoveel en 

weet niet goed hoe het 

moet. Je wilt de Wet wel 

houden en God 

liefhebben boven alles, 

maar het lukt maar niet. 

Los de puzzel op. De 

tekst is geschreven in 

geheimtaal. Ontcijfer jij 

wat er staat? Schrijf de 

eerste letter op van elk 

plaatje hiernaast. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jij mag ook bij Jezus komen 

Wijs de schaap de weg naar de goede Herder 

Samen zijn we gemeente: broers en zussen.   



 


