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Thema: 
 

 

 De kwalificaties & prestaties van onze 
Messias belijden én roemen

 

Hand-out bij de verkondiging over vr. & antw. 31 
van de Heidelbergse Catechismus 

Datum: Zondag 20 augustus 2023 

Dienst: 14.30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 12, vr. & antw. 31 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

 

31. Waarom is Hij ‘Christus’, dat is een Gezalfde, genaamd?  

 

Omdat Hij van God de Vader verordineerd is, en 
met den Heilige Geest gezalfd,  

- tot onzen hoogste Profeet en Leraar, Die ons 
den verborgen raad en wil Gods van onze 
verlossing volkomen geopenbaard heeft; 

- én tot onzen enige Hogepriester, Die ons met 
de enige offerande Zijn lichaam verlost heeft, 
en voor ons met Zijn voorbidding steeds 
tussen treedt bij den Vader; 

- én tot onzen eeuwigen Koning, Die ons met 
Zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de 
verworven verlossing beschut en behoudt. 

 

 

 

31. Waarom heet de Zoon van God ook Christus? 
 

De naam Christus betekent Gezalfde. Jezus is gezalfd 
met de Heilige Geest 

- tot Profeet om ons Gods heilsplan te leren; 
- tot Priester om voor ons het offer van Zijn leven te 

brengen en om voor ons te bidden; 
- tot Koning om ons te regeren en om ons bij onze 

verlossing te bewaren. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Schriftlezing: 
  

Johannes 4 vers 4 t/m 30 
 

 
 

Ter voorbereiding op … en ter nabespreking van de verkondiging  
 

 

We staan stil bij de drie ambten en daarbij behorende titels die Jezus draagt. Maar is het nu zo 
belangrijk om dat allemaal uit te werken en te weten? Ja! Allereerst omdat Gods Woord op deze 
manier over Jezus spreekt. God wil dat wij Zijn Zoon leren kennen zoals Hij is. Niet zonder 
reden! Want waar wij Hem zo leren zien, zorgt dat voor evenwicht in ons persoonlijk 
geloofsleven. Een gezond geloofsleven is er alleen als Jezus dé Profeet en Leraar is Die ons Gods 
wil doet kennen,  dé Priester is Die onze schuld verzoent, en dé Koning is Die ons leven regeert.  
Ook is het belangrijk te weten dat Jezus niet iets méér het één, en iets minder het ander is.  Hij 
is voluit Profeet en Leraar, voluit Priester en voluit Koning. Alle deze drie ambten van Jezus 
willen zich even sterk doen laten gelden in ons leven. Waar dat gebeurt, voorkomt dat 
eenzijdigheid en onevenwichtigheid. Hoe functioneert dat in uw/jouw leven? Gelooft u dat Jezus 
stierf voor uw zonden? Prachtig! Maar is er dan ook het verlangen om steeds weer en steeds 
meer van Hem te leren over God, uzelf en de wereld? En dient u Hem dan ook zo getrouw 
mogelijk? Leeft u als Zijn onderdaan? Of, dat kan ook, concentreert u zich misschien wel volledig 
op dit laatste, maar vergeet u ondertussen te leven uit Jezus’ offer? Waar ligt het zwaartepunt? 
Blijf in evenwicht! Lúister naar Hem als de hoogste Profeet en Leraar, Priester en Koning! Denk 
ook nooit ‘nu weet ik het wel’ als het bijvoorbeeld gaat om Jezus’ offer. Want elke dag hebben 
we Zijn offer weer nodig. Dat is nu juist leven van genade! Maar leven van genade, zonder aan 
Zijn voeten te zitten als leerling of zonder voor Hem te buigen als Koning, dat gaat ook niet. 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

Let goed op!  Vrijwel aan het begin van de preek 
noemt de dominee een voorbeeld. De gegevens 
die in het tabel hiernaast staan, horen daarbij. 

 

Ga pas nadat de dominee dit voorbeeld genoemd 
heeft verder met de vraag / opdracht die 
hieronder staat.   

 
 

 

Vraag: Vul of kleur aan de hand van de aanwijzingen en/of aan de hand van wat je uit de preek 
hoort de onderstaande tabel in. Eén antwoord is alvast voor je ingevuld…    

 

 

 

Leeftijd: ________________________________________________ (zie Jesaja 53: 8) 
  
Dubbele nationaliteit / herkomst:   1. _________________________ (zie Johannes 6: 53) 

 

2. _________________________ (zie Lukas 2: 11 en 15) 
 

Functie / ambten: _________________________________________(zie HC, antw. 31) 
 

Positie: Tussenpersoon / Middelaar tussen God en mensen________________ 

 
 

Rating 
Wijsheid en kennis (Profeet en Leraar) 
 

 
Kwaliteit en doeltreffendheid van Zijn offer (Priester) 

 
Macht en kracht (Koning) 

Heere Jezus Christus 
Hemel der hemelen  
Koninkrijk van God  

___% 

___% 

___% 


