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OCHTENDDIENST 

                                      

  Mijn naam is…                     De dominee heet…                   Ik ben in de kerk met.. 

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat vandaag over een belangrijke naam; Jezus. 

Het jongetje dat gedoopt wordt heeft ook een naam: 

(schrijf hem op met mooie letters) 



Ps 139 gaat er 

over dat God 

ons helemaal 

kent  

Ps 119 gaat over de 

wet van God Welke zin hoort bij welke Psalm / lied? 

           

‘k Zal U mijn schepper altoos (altijd) loven   ●   ● Lied 150 

Van mij was niks voor U verholen (verborgen) ●   ● Psalm 139:8  

Mijn pad ten licht om ’t donker op te klaren(helder/ lichter maken) ● ● Psalm 119:53 

Hoort mijne stem  ●       ● Psalm 139: 7 

Jezus, om Uw lijden groot   ●     ● Psalm 116:1  

Vraagt gij Zijn Naam zo weet, dat Hij de Christus heet  ●  ● Lied 233:2 

God zal ze zelf bevestigen en schragen*  ●    ● Psalm 87: 4 

Looft looft dan aller Heeren Heer ●     ● Psalm 134: 3  

Gezalfde Christus, hoge Naam ●     ● Lied 377 

 

 

 

SCHRIFTLEZING  

We lezen meerdere stukjes uit het Nieuwe Testament.  

Evangelie van Johannes 11: vers 47 – 53  

De overpriesters en de Farizeeën besluiten om Jezus te doden. Ze zijn bang dat heel 

het volk Jezus zal volgen. Dit zal niet goed zijn voor hun eigen positie.  

Evangelie van Mattheüs 26: vers 57 en 59 – 66   

Jezus wordt gevangen genomen. Ze brengen Hem bij Kajafas, de hogepriester. Ze 

willen Hem laten veroordelen, maar kunnen geen beschuldiging vinden waarvoor Hij gedood 

zou moeten worden. Als er valse beschuldigingen komen, zegt Jezus niks. Kajafas stelt dan 

een belangrijke vraag: bent U de Christus, de Zoon van God?  

Wat is het antwoord van Jezus? ………………………………………………………………………….. 

Brief aan de Hebreeën 7 vers 20 – 26  

Kajafas was maar voor een tijdje hogepriester. Jezus is dat voor eeuwig, voor altijd. En Zijn 

taak als priester gaat niet over van de ene priester op de andere. Jezus is de Hogepriester 

met een hoofdletter, Hij alleen kan volkomen zalig maken omdat Hij zichzelf als offer heeft 

gegeven voor onze zonden.  

 

Verhalenpuzzel: Zoek de dikgedrukte woorden op in de puzzel.  

 
 



We horen in de preek een paar belangrijke namen met belangrijke betekenissen!  

Schrijf op wat je gehoord hebt over:  

                  JEZUS      KAJAFAS 

 

                                                                                                                         priester 

                          Christus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREEK                             

Bingo streep de woorden weg die je hoort tijdens de preek  

discipelen volk zaligmaker 

priester getuigen Christus 

zoon kerk geloof 

 

Hoor je nog meer woorden?  

A …………………………..         D …………………………………. G ………………………………….. 

  J ……………………………….  K ………………………………… 

M ………………………..   R …………………………………… S …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitkomst vertelt je alvast iets over de preek        
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BIDDEN & DANKEN  

Waar wil jij voor danken?  Waar wil jij voor bidden?  
 
 
 
 
 
 
 

Waar dankt de dominee voor?  
 
 
 
 
 
 

Waar bidt  de dominee voor?  

 

DOOLHOF 

  Volgende week is het … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


