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Thema van vanochtend: 

Wat doe jij met Gods Genadebrood? 
 

 
 
  

Mijn naam is: 

________________________________________________________________ 

Ik ben in de kerk met: 

□ Papa □ Mama □ Oma □ Opa □ Broer(je) x ___ □ Zus(je) x ___ 

□ Anders, namelijk _______________________________________________ 

 

Zingen 
We zingen voor de dienst een lied dat 
ook op de zondagsschool geleerd wordt.  
 
Dat is Lied …… vers ……… 
 
Ga jij ook naar de zondagsschool? In 
welke groep zit jij?  
 
Groep …… 
 
 

 

 In de preek gaat 

het vanochtend 

over de Heere 

Jezus die op reis 

gaat van Israël 

naar Syro-Fenicië. 

Hiernaast zie je 

twee kaarten 

waarop je kunt 

zien waar dit is. 

Welke liederen zingen we vandaag nog meer? 
 
Psalm ………… vers ………… (OB) 
 
Lied ………… vers ………, ………… en ………… (WK) 
 
Psalm ……… vers …………, ………… en ………… (WK) 
 
Psalm ………… vers …………… (OB) 
 
Psalm ………… vers …………… en …………… (OB) 
 
 

 

 



Voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal 
 
Vanmorgen is de voorbereiding 
op het Heilig Avondmaal. 
Volgende week zondag vieren 
we het Heilig Avondmaal. 
Vandaag horen we er al iets 
over.  
 
De woordzoeker hiernaast gaat 
ook over het Heilig 
Avondmaal. Kun jij alle 
woorden vinden? 

APOSTELEN     AVONDMAAL      BELOFTE 
BLOED      BROOD       DANKBAAR 
DRINK      DRINKBEKER      EET 
GEBROKEN     GEDACHTENIS      GELOVEN 
GELOVIGEN     GENADE      HART 
HULP      JEZUS       LICHAAM 
LIEFDE      NAASTE      PAULUS 

TROOST     WIJN       ZONDE 

We lezen vandaag uit Mattheüs 15 en Markus 7. Dat is twee keer hetzelfde Bijbelverhaal, maar 

toch zijn er een paar kleine verschillen in de tekst. Kan jij ze vinden in deze verzen? 

Onderstreep ze maar! 

   

Mattheüs 15:21-28 

26 Hij antwoordde echter en zei: Het is niet 

behoorlijk het brood van de kinderen te 

nemen en naar de hondjes te werpen. 

27 Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten 

ook van de kruimels die er vallen van de tafel 

van hun bezitter. 

 

Markus 7:24-30 

27 Maar Jezus zei tegen haar: Laat eerst de 

kinderen verzadigd worden, want het is niet 

behoorlijk het brood van de kinderen te nemen 

en naar de hondjes te werpen. 

28 Maar zij antwoordde en zei tegen Hem: Ja, 

Heere, maar de hondjes eten toch ook onder de 

tafel van de kruimels van de kinderen. 

 



 


