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Hand-out bij de behandeling van de Heidelbergse 
Catechismus, Zondag 7, vr. & antw. 21 

Datum: Zondag 29 januari 2023 

Dienst: 14:30 uur, Hervormde kerk te Onstwedde 

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 7, vr. & antw. 21 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

 

21. Wat is een waar geloof?  
Een waar geloof is 
niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor 
ik alles voor waar houd wat God ons in Zijn 
Woord geopenbaard heeft, 
maar ook een vast vertrouwen,  
dat de Heilige Geest  
door het Evangelie in mijn hart werkt,  
dat niet alleen anderen, maar ook mij  
vergeving van zonden, eeuwig gerechtigheid en 
zaligheid van God geschonken is,  
uit louter genade,  
alleen om de verdienste van Christus wil. 
 

 

 

21. Wat is geloven?  
Dat ik zeker weet  
 
dat het Woord van God waar is  
 
en er vast op vertrouw  
 
 
dat ik vergeving,  
gerechtigheid en redding ontvang,  
 
alleen uit genade, om Jezus’ wil.  
 

 
 

Schriftlezing:  1 Johannes 5 vers 1 t/m 13 
 
 

 

Citaat: uit ‘Een goed woord’, fragmenten uit preken van prof. dr. G. de Kruijf  (*1952 - †2013)  
  

“We zeggen wel over een land: je moet er geweest zijn om te weten hoe het er is. Zo is het 
ook met het evangelie. Over vergeving kan ik alleen spreken als ik zelf vergeving ervaren heb. 
In het geloof gaat het nooit om een theorie, een stelsel, maar altijd om een persoonlijke 
kwestie tussen God en mens. (…) Als het gaat om geloof, dan gaat het om behoud. Wat voor 
behoud? Om dé redding, oog in oog met God. Ons leven heeft gewicht en wordt daarom 
ook gericht! Maar als we het zo gaan bekijken: wie kan dán bestaan? Ieder die gelooft!  
Wat gelooft? Dat het antwoord dat wij God schuldig moeten blijven, door Jezus gegeven is. 
Dat is de kern van het Evangelie (…). De Rechter treedt op als Redder. Geloven is dat Jezus 
het antwoord is. Hét antwoord ons van God gegeven. Het enige antwoord, waardoor wij 
behouden worden. Het antwoord dat wij aan God mogen en moeten geven, als Hij ons vraagt 
wat er van ons leven terechtgekomen is. Hoe nodig we dát antwoord hebben, dat gaan we 
naar mate we méér voor Gods ogen leven steeds dieper beseffen.” 

 

 

 

Z.o.z. 
 



 
Er klinken vanmiddag héél wat vragen in de preek. We beginnen met twee 

‘openingsvragen’. Hieronder is ruimte om de ‘openingsvragen’ op te schrijven.  
 

Openingsvraag 1: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Openingsvraag 2: ______________________________________________ 

 

Om de lijn tijdens de verkondiging goed te kunnen volgen, staan hieronder de 

‘vervolgvragen’ genoteerd. Wellicht kunnen die ook als kapstokken functioneren 
om na de dienst verder over de preek na te denken. Er is ruimte bij elke vraag 
om tijdens de preek ook wat aantekeningen te maken. 
 

  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

 


