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Thema: 

  
 

Hand-out bij de behandeling van de Heidelbergse 
Catechismus, Zondag 7, vr. & antw. 20 

Datum: Zondag 15 januari 2023 

Dienst: 14:30 uur, Hervormde Gemeente Onstwedde  
Predikant: ds. G. van den Berg 

 

HC, zondag 7, vr. & antw. 20 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals 
(op dezelfde manier als dat) zij in Adam verdoemd zijn? 
 
Nee niet alle mensen, maar alléén degenen, die Hem 
door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn 
weldaden aannemen. 

 

Worden dan alle mensen door Christus verlost?  
 
 
Nee, alléén die in Hem geloven. 
 

 
 

Schriftlezing:  Handelingen 4: 1 t/m 20 ~ Romeinen 3: 9 t/m 28  
 
 

 

Citaat: overgenomen uit ‘Reformatie.nu’, geschreven door: ds. J.C. Schuurman 

  

“Typerend voor Luther is de betrokkenheid van het geloof op het Woord van God. Geloven 
is zoiets als zien met het oor. Het geloof richt zich op Gods beloften, zodat ons géloven enkel 
en alleen rust op Zijn béloven. Kenmerkend voor Luther is ook dat het geloof door het 
Woord wordt gewerkt, en dat niet los van de Heilige Geest. Geloven is nooit onze eigen 
prestatie maar altijd genadegave van God, zodat het geheim in Zijn gratie ligt. ‘Er is geen 
andere weg om tot het geloof te komen dan door het Evangelie te horen, te leren en te 
overdenken.’ Dat geeft een vaste zekerheid, want ‘de enige troost van het geloof is dat het 
weet dat Gods Woord niet liegt en bedriegt.’ Zo grijpt het geloof Christus aan en klemt het 
zich aan Hem vast. Maar al te vaak is het bij Luther een aangevochten geloof dat dwars tegen 
de eigen beleving ingaat. ‘Door het geloof alleen! Dat betekent ook: zonder en desnoods tegen 
alle eigen ervaringen in. Buiten onszelf in Christus.’  
 

 

Na de dienst - om thuis (samen) te zingen…  
Lied 372 vers 1 en 2 uit Weerklank.  (melodie JdH 543 ~ ’k Heb geloofd en daarom zing ik) 

 

1 Adam sleepte allen mede  
in zijn val in duistre nacht,  
maar niet elk deelt in de vrede  
van het licht dat Christus bracht. 
Voor de rank slechts is er leven,  
in geloof Hem ingeënt,  
voor wie al wat Hij wil geven,  
als zijn levensbron erkent. 
  

 

2 In geloof mag ik het weten,  
zeker weten: het is waar,  
al wat God heeft uitgemeten,  
in zijn Woord geopenbaard.  
Daarom mag ik vast vertrouwen,  
Geest van God, U spelt het voor,  
sterkt mij als ik ga verflauwen,  
werkt het in mij door Gods Woord. 
 

 



 


