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  Goede God, 

  Vandaag horen we over Jezus als kind. 

  Hij is een kind zoals wij, 

  maar tegelijk ook heel bijzonder. 

  Jezus groeit op,  

       Hij wordt steeds verstandiger en wijzer. 

    Zo wijs dat hij de leraren in de tempel les geeft. 

  Iedereen is er verbaasd over. 

    Iedereen leert van hem nieuwe dingen over God. 

    Help ons vandaag ook iets nieuws over u te leren. 

  Amen. 

       
 

 

THEMA-REBUS: 

 
     -n                         k = j     +     -b   +e         +je   k = z         -k             -n                -s 
…………..          …………….           ………………………….       ……………...     ………..      ……..         …………………… 
 
 

 

Deze nieuwsbrief is van: 
 

 
 

Ik ben ……. jaar oud: 
 

 
 
 

Ik ben een: 
 

 
 
 

Ik voel me: 

 
 

Ik ben in de kerk met: 

O  Papa    O Mama   O ……x broer   O …… x zus 
O  Opa     O Oma      O Anders, …………………. 

4 5 6 7  8 …

. 

10 9 



BIJBEL LEZEN:  
Omcirkel het Bijbelboek waar we vanochtend uit lezen:

 

     
VRAGEN BIJ HET BIJBELGEDEELTE: 
Vul de onderstaande tekst verder in. Kies de woorden uit het vakje. 
 

Vers 43: Waar bleef het Kind Jezus achter?   …………………………………………….. 

Vers 44: Wat dachten Jozef en Maria?    …………………………………………….. 

Vers 45: Jozef en Maria keerden terug naar   …………………………………………….. 

Vers 46: Na …………….. dagen vonden zij Hem in de   …………………………………………….. 

  De leraars ……………………… naar Hem en stelden ………………………………………………………… 

Vers 48: Wat zei zijn moeder tegen Hem?   ……………………………………………. 

Vers 49: Jezus antwoordt: ‘waarom hebt u Mij ……………………………………………………………………….? 

  ‘Wist u niet dat ik moet zijn in dingen van mijn …………………………………………………………? 

Vers 50: Maria en Jozef begrijpen …………….. niet. 

Vers 51: Wat deed Maria wel? Zij ……………………………… al deze dingen in haar hart. 

  Wanneer dachten wij ook aan deze woorden? ………………………………………………………….. 

Vers 52: Jezus nam toe in ………………………… en in …………………… bij God en de mensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREEK: 
Luister goed naar de preek en zet een streepje onder het goede plaatje. 

 

 

 

 

 

 
 

bewaarde – woord – Jezus – wijsheid 2x – vragen – 

Jeruzalem 2x – Uw vader en ik hebben u met angst 

gezocht – gezocht – reisgezelschap – zat – 

zondagsschoolkerstfeest – genade 2x – Pascha – 3 dagen – 

leraars – Vader – tempel - luisterden 



WOORDZOEKER: 
Zoek de onderstaande woorden op in de puzzel. 

w e r a m a r i a 

v a d e r t o j b 

g e v o n d e n a 

j g b r j o z e F 

v e r b a a s d t 

j e r u z a l e m 

a b g s m l p a v 

e w ij s h e i d g 

p t r j e z u s o 

v r a g e n m b d 

g e n a d e z a o 

s a o t e m p e l 

 

DOOLHOF: 

Help Jozef en Maria Jezus te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEK DE 14 VERSCHILLEN: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tempel 
Jeruzalem 
Wijsheid 
Genade 
Maria 
Vader 
Jozef 
God 

Verbaasd 
Gevonden 

Jezus 
Vragen  



KLEURPLAAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 12-jarige Jezus in de tempel 


