
 

 

 

We horen vanmorgen heel vaak het getal 6!  

Let maar eens goed op wat er allemaal over 

het getal 6 wordt verteld. Kun jij ook een 

verhaal bedenken met 6 woorden? 

……………………………………………………… 

………………………………………………………
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Psalm /lied 

Ps 33: 7 en 5● 

Lied 149● 

Lied 129  ● 

Ps 90: 1 ● 

Ld 124  ● 

Ld 128 ● 

 

 

Welke zin hoort bij welke Psalm/lied?  

• Hoor, de engelen zingen de eer, van de 

nieuwgeboren Heer 

• In den beginne was het Woord 

• Kom laten wij aanbidden die Koning 

• Duizendmaal o Heer, zij U daarvoor dank en eer 

• Zijt Gij de God die eind noch oorsprong heeft  

(God was er altijd en zal er altijd zijn) 

• Zijn Goddelijk almacht spreekt en het is er 

(God is zo machtig, Hij hoeft het maar te zeggen 

en het is er.) 
 

 

Ik ben in de kerk met… 

 

 Wat ga je de komende week 

doen? 

De dominee heet…. 

Mijn naam is…. 



 

 

SCHRIFTLEZING  

We lezen vanmorgen het kerstevangelie uit Mattheüs/ Lukas/ Johannes. 

Hoofdstuk 1, Vers 1 t/m 18.  

Dit gedeelte lijkt niet op de andere kerstverhalen. Het gaat niet over  

Jozef en Maria, een stal en een Kind. Het gaat over de  

Zoon van God die op de aarde gekomen is als mens.  

Er staan een paar hele belangrijke woorden in dit gedeelte:  

 

1. Woord:  ‘in het begin was het Woord’   

Hier gaat het over Iemand die het ‘Woord’ wordt genoemd. Wie zou dit zijn? 

……………………….. 

2. Licht: ‘en het licht schijnt in de duisternis’  

Hier gaat het weer over een persoon. Wie noemde zichtzelf ‘Ik ben het licht 

van de wereld’? ………………………………………………………. 

3. Johannes: ‘een mens door God gezonden’.  

Gaat het hier over Johannes de discipel of Johannes de Doper? 

……………………………………………… 

4. Vlees: ‘en het Woord is vlees geworden’. 

Dit is niet het vlees wat ’s avonds op je bord ligt        Wat wel? ………………… 

5. Genade: ‘uit de volheid van Jezus hebben wij genade op genade 

ontvangen’.  

Wat is genade?................................................................  

6. Waarheid: ‘vol van genade en waarheid’.  

Jezus zegt van zichtzelf: Ik ben de Weg,  

de ………………………………… en het Leven!  

 

 

 

 

 Je hebt straf verdiend,  

maar je krijgt vergeving 



 

 

 

THEMA 

 

 1 2 3 4 5 

A h e o g c 

B d r t s z 

C w k n a p 

D ! l i v f 

 

A1 A2 B3  C2 A2 B2 B4 B3 - 

          

 

A2 D4 C4 C3 A4 A2 D2 D3 A2  D3 C3 

            

 

B4 D2 A2 A5 A1 B3 B4 

       

 

B5 A2 B4  C1 A3 A3 B2 B1 A2 C3 D1 

            

 

PREEK                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat heb  je gehoord over de geboorte van de Heere Jezus vanmorgen?   

 
 

  



 

 

 
Kerstpuzzels voor de kinderen ( uit het kerkblad van december) 

Lees Lukas 2 vers 1 – 7 

Vul de puzzel in en je leest van boven naar beneden wat belangrijk was voor Jozef en  

Maria, maar ook belangrijk is voor ons. 

  
1. Er ging een gebod uit van ……… Augustus. 

2. Uit welke plaats moesten Jozef en Maria vertrekken?  

3. In welke landstreek ligt dat dorpje? 

4. Hoe heette de stadhouder? 

5. Naar welke stad moesten ze gaan? 

6. Ze stamden af van …………… David. 

7. Hoe heet de man die op reis ging? 

8. Naar welke landstreek moesten ze? (Micha 5: 1) 

9. en zij baarde haar ………………. Zoon.  

10. Zijn eerste wiegje. 

11. Waar was geen plekje voor hen?  

12. De vrouw die op reis ging heet ………… 

13. Voor hen was geen ………… in de herberg. 

14. Ze wond het kindje in …………… 

 

 



 

 

 

De stal is nog leeg! Maak jij hem af?   

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lever je puzzel in voor 1 januari bij fam Huiting (Dorpsstraat 20) en ontvang een leuk prijsje!  


