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Ochtenddienst, zondag 11 december  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZINGEN: 
We zingen vanochtend de volgende liederen. Kun jij het verder aanvullen?  

 

WK 115: vers ………            Het is vandaag de 

Psalm ……: vers 15            …e adventszondag 

Gezang 3: vers ……  

WK ……: vers …………….. 

Psalm 132: vers ……………. 

WK …… 

Psalm 97: vers ……. 
 

 

SCHRIFTLEZING: 

Uit dit Bijbelboek komt het onderwerp van de preek: 

............................................................................. 

Hoofdstuk: ………………….   Verzen: ……………………… 

 

Zoek het Bijbelboek hieronder op en omcirkel het: 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is 

van: 

………………………………… 

 

Ik ben in de kerk met: 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………….………………………………………. 

 

Het leukste van de 

afgelopen week was: 
 

…………..…………………………………

…. 

 



HUSSELWOORDEN: 

Zet de letters in de goede volgorde. Wat staat er dan? 

 

OODRB    KERBE 

……………..    ……………… 

 

NWIJ     ZSUEJ 

……………..    ……………… 

 

     FLEAT       MALADVAON 

         ……………..    …………………………. 

 

HEILIG AVONDMAAL 

Jezus viert met zijn discipelen het Pascha. Tegelijkertijd geeft Hij tijdens deze 

laatste maaltijd voor altijd ook een herinnering aan Zijn lijden en sterven. In de 

kerk denken we hier nog steeds, tijdens het Heilig Avondmaal aan terug.  

 

 Welke van onderstaande plaatjes horen bij het Pascha? Kleur de rand van de 

plaatjes geel. 

 Welke plaatjes horen bij het Heilig Avondmaal? Kleur de rand van deze 

plaatjes rood. 

 

  

 

 

 

 

 

 

LETTERPUZZEL: 

Begin bij 1, schrijf de bijbehorende letters van links naar rechts op. Ga dan naar 2 en 

doe daar hetzelfde. Ga zo verder. Welke zin uit Lukas 22 ontdek je hier? 

 

      ………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………. 

  



HERDERS HOREN HET GOEDE NIEUWS 

Vragen over het Bijbelgedeelte: 

 

1. Wat betekent ‘Zaligmaker’? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

2. Wat een bijzondere geboorteaankondiging! Geen geboortekaartje, maar een groep 

engelen. Aan wie vertellen zij als eerste het nieuws dat Jezus is geboren? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Weet jij met welke woorden de engelen God loofden? 

Zoek het anders maar op in Lukas 2:14 

……………………………………………………………………………………………………… 

.....…………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Geloofden de herder de engelen? Wat zeggen ze tegen elkaar? 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
                     

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenvoudige herders 

Het zijn niet de belangrijke mensen van Jeruzalem, de overpriesters en schriftgeleerden, de mensen die 

dagelijks in de wetten lezen. God gaat andere wegen. Het zijn mensen die niet eens in de tempel mogen 

komen, die niet kunnen lezen en schrijven. Het zijn herders. Hun namen zijn onbekend. We horen verder 

nooit meer van hen, maar bij God zijn ze bekend. Dat is het belangrijkste. Wie je ook bent, wat je ook 

doet, Jezus wil in jouw leven binnenkomen. Hij aanvaardt je zoals je bent. 



 

 

REBUS: 

        

  ......................................... 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

 
 
 
 
WOORDZOEKER 
 

 
  



PUZZEL: 
De dominee begint de preek door samen met ons de volgende puzzel op te lossen. 
Doe je mee? 
 

Dorp/stad ‘Bijnaam’ Plaatsnaam 

 
 

 
 

De diamant 
van 

Westerwolde 

 

 

 
 
 

Hofstad 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Groot loug 

 

 

 
 
 

Domstad 
 

 
 

 

 

 
 

Venetië  
van het 
noorden 

 
 

 

 
 

 
 

Lichtstad 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Sleutelstad 
 

 

 
 

 
 
 

Geuzenstad 

 

 

 
 
 

Stad van David 
 
 

 
 

 

 
TEKENING: 
Maak een mooie tekening wat past bij de preek van vanochtend: 
 
 

 

 

 

 

 

 


