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Thema:  
 

Hand-out bij de behandeling van de Heidelbergse 
Catechismus, Zondag 5 en 6, vr. & antw. 12 t/m 19 

Datum: Zondag 27 november 2022  
Dienst: 14:30 uur, Hervormde Gemeente Onstwedde  

Predikant: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 5 en 6, vr. & antw. 12 t/m 19 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God 
tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel 
waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot 
genade komen? 
God wil, dat aan Zijn gerechtigheid voldaan wordt; 
daarom moeten wij aan haar, óf door onszelf, óf door 
een ander, volkomen betalen. 
 
13. Maar kunnen wij door onszelf betalen? 
In generlei wijze, wij maken de schuld dagelijks meer. 
 
 
14. Kan ook ergens een ander schepsel gevonden worden, dat voor 
ons betaalt? 
Nee; want ten eerste wil God aan geen ander schepsel 
de schuld, die de mens gemaakt heeft, straffen; ten 
andere zo kan ook geen enkel schepsel de last van de 
eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en 
andere schepselen daarvan verlossen. 
 
15. Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser 
zoeken? 
Zo’n één, Die waarachtig en rechtvaardig mens is, maar 
tegelijk ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook 
tegelijk waarachtig God is. 
 
16. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? 
Omdat de rechtvaardigheid van God eist, dat de 
menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde 
betaalde; en dat een mens, die zelf zondaar is, niet voor 
anderen kan betalen. 
 
17. Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn? 
Opdat Hij, uit kracht zijner Godheid, de last van den 
toorn van God, aan Zijn mensheid zou kunnen dragen, 
en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen 
verwerven en teruggeven. 
 
18. Maar wie is deze Middelaar, die tegelijk waarachtig God en 
een waarachtig rechtvaardig mens is? 

 

12. Kun je van je ellende verlost worden?  
Ja, als mijn schuld bij God wordt betaald. 
 
 
 
 
 
 

 

13. Kun je zelf je schuld betalen? 
Nee, door mijn zonden maak ik mijn schuld elke 
dag groter. 

 
14. Kan iemand anders je schuld betalen? 
 

Nee, mijn schuld is zó groot, dat niemand die kan 
betalen. 
  Het zou ook niet eerlijk zijn als iemand anders 
voor mijn schuld zou moeten boeten. 
 
 
15-17 Hoe word je dan van je ellende verlost? 
 
Door een Middelaar, die mens is om mijn straf te 
dragen en ook God is om mijn straf te kúnnen 
dragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Wie is onze Middelaar? 



Onze Heere Jezus Christus, Die ons van God tot 
wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, en tot 
een volkomen verlossing geschonken is. 
 
19. Waaruit weet u dat? 
Uit het Heilig Evangelie, welk God zelf voor het eerst 
in het Paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de 
heilige Aardsvaders en Profeten heeft laten 
verkondigen, en door de offerande en andere 
ceremoniën van de Wet heeft laten voorbeelden, en ten 
laatste door Zijn eniggeboren Zoon is vervuld. 
 

Onze Heere Jezus Christus, die wij van God 
gekregen hebben.  
 
 
19. Hoe weet je dat? 
Dat heeft God ons beloofd in de Bijbel. Het Oude 
en Nieuwe Testament staan vol van het Evangelie 
dat Jezus onze Middelaar en Verlosser is.  

 

 

Schriftlezing: Micha 6: 1 t/m 8 ~ Johannes 1: 35 t/m 43a ~ 1 Timotheüs 2: 1 t/m 7 
 
 
 

Citaat: Ds. G. Boer (1913-1973, Hervormd predikant)  
 “Als we dus goed luisteren in een preek en die preek voldoet aan de eisen van het Woord van 

God, dan horen we telkens opnieuw een deur opengaan en dichtgaan. Want in de prediking 
gebeuren geweldige dingen. Daar worden nota bene voor verbrijzelden van hart de deuren 
van het Koninkrijk van God wijd opengegooid. En voor alle onboetvaardigen wordt de deur 
dichtgesmeten. U hoort de deuren knerpen op hun scharnieren en in hun scharnieren.”  

 

 

Voor na de dienst – vragen om thuis over het verkondigde Woord verder na te denken…   
1. De straf op de zonde kan niet met geld betaald worden. Waarmee heeft Jezus dan betaald? 

2.  Waarom is het nodig dat de Middelaar tegelijk mens alsook God is?    

3.  Wat heeft het citaat van ds. G. Boer te maken met de laatste uitspraak van de preek die ging 
over ‘knielen en kruipen’?  

 

  

 

 


