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      Uitleg schriftlezingen: 

 
  PSALM 123:  

Gaat over een gebed tot God in de hemel. Het leert ons: 
Kijk omhoog naar de Heere, of Hij ons Zijn genade wil geven. 
Dát is bidden. 

 

 Mattheüs 25: 14-30 
Je talent is dat je Jezus in alles wat er op je levenspad komt 
volgt. Jezus weet wat Hij aan wie toevertrouwt. Jij weet wat 
Jezus aan jou geeft, hoe je leven is. Bid om Jezus’ Geest dat je 
daar goed en naar Zijn wil mee omgaat. 

 

1. Waar verstopt de laatste dienaar het geld? 

Waarom doet hij dat, denk je? 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

2. Jezus zegt dat je goed om moet gaan met wat God je 

te leen geeft. Kun jij iets noemen wat God jou  

gegeven heeft? Wat doe jij daarmee? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Deze nieuwsbrief is van: 
 

 
 
 

Ik ben ……. jaar oud: 
 

 
 
 

Ik ben een: 
 

 
 
 
 

Ik voel me: 

 
 

Ik ben in de kerk met: 

O  Papa    O Mama   O ……x broer   O …… x zus 
O  Opa     O Oma      O Anders, …………………. 
  

4 5 6 7

  

8 …

. 

10 9 

M
a

tt
h

e
ü

s 
2

5
: 



PUZZEL MATTHEUS 25: 
 

 

    

 

 

     
 

 

 

 

 

 

REBUS:  

 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 …………………………………….. 

 ……………………………………… 

 …………………………………….. 

 

 Zoek de 8 verschillen:  

 

 

 

 

 

 



Talenten, 
Teken het aantal talenten dat een ieder kreeg in de grijze vakjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordzoeker: 



KLEURPLAAT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


