
 Thema: Getroost leven en sterven 

 
Hand-out  bij de preek over vr. & antw. 1b en 2  

van de Heidelbergse Catechismus. 
 

Datum: Zondag 21 augustus 2022 

Dienst: 14.30 uur, Hervormde Gemeente Onstwedde 

Voorganger: ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 1, vraag 1b en 2 Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 
 

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, 
niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS 
CHRISTUS eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed 
voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit 
alleheerschappij des duivels verlost heeft, 

en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns 
hemelse Vader geen haar van mijn hoofd 
vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn 
zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook 
door Zijn Heilige Geest van het eeuwige 
leven verzekert, en Hem voortaan te leven 
van harte willig en bereid maakt. 
 
Hoe veel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in 
deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 
 

Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn 
zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik 
van al mijn zonden verlost worde. En ten 
derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal 
dankbaar zijn. 
 

 

Wat is je enige troost? 
 

Mijn enige troost is, dat ik niet van me zelf ben,  
maar van Jezus Christus. Hij heeft met zijn bloed voor mijn 
zonden betaald en mij uit de macht van de duivel verlost. 
 
 

En Hij bewaart mij, zodat zonder mijn Vader 
geen haar van mijn hoofd valt.  
Alles wat Hij doet, is goed voor mij.  
Hij verzekert mij door de Heilige Geest van het 
eeuwige leven en maakt dat ik Hem mijn leven 
lang wil dienen. 
 
 
Wat is er voor nodig om zalig te leven en te sterven? 
 

 
Drie dingen: 
1. dat ik mijn ellende ken en berouw heb over 
mijn zonde; 2. dat ik geloof in Jezus Die mij van 
mijn ellende verlost; 3. dat ik de Heere voor mijn 
verlossing dankbaar ben. 

 

Schriftlezing: Job 19 v. 23 t/m 27 ~ 1 Petrus 3 v. 13 t/m 18 
 
 

 

Een (bewerkt) citaat van dr. H.F. Kohlbrugge  (*1803 - †1875) 
 “In Hosea 13:14 staat: ,,Maar Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit de dood. 

Dood, waar zijn uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf?” Nu, luister goed! Al zie ik in mijn leven soms niets 
van de troost, waarvan de profeet hier spreekt… – dat doet niets af aan het feit dat Hij, die het belooft, trouw 
is! (…) En alleen al die wetenschap geeft Gods kinderen rust en troost, omdat zij erop vertrouwen kunnen 
dat, al komt de duivel en al lukt het hem mij te overvallen, te binden en mee te sleuren tot aan de drempel van 
de hel, dan toch zal het hem niet lukken mij over de drempel te krijgen! Want de trouwe Herder zal dat niet 
toelaten. Hij komt en neemt mij weer mee naar de kooi!” 

 

 

Voor na de dienst - om thuis over door te praten…  
1. Heeft u/heb jij wel eens verdriet over je zonde?  
2.  Wie kan u/jou dan troosten?  
3.  Hoe kun je zien dat iemand echt dankbaar is?  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesse rent snel naar zijn moeder toe. 
Hij huilt heel hard! 
Hij is gevallen met zijn fietsje. 
Zijn knie bloedt. 
Hij roept: Mama! 
Kijk eens wat zijn moeder doet. 
Zij pakt een stoel en neemt Jesse op schoot. 
Zij troost hem en… 
Jesse snikt nog een keer. 
En dan wordt hij rustig. 
Mamma heeft hem getroost. 
 
Kan dat ook bij de Heere? 
Getroost worden en rust vinden?  
Ja, dat kan. 
Daarover kun je lezen in de Bijbel en daarover 
gaat het vanmiddag in de preek.  

 
 


