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Thema: Van wie ben jij een kind? 

 
Hand-out  bij de preek over het eerste gedeelte van  

vr. & antw. 1 van de Heidelbergse Catechismus. 
 

Datum: Zondag 26 juni 2022 
Dienst: 14:30 uur, Hervormde Gemeente Onstwedde 

Voorganger: Ds. G. van den Berg 
 

HC, zondag 1, vraag 1a  Eigentijdse weergave door dr. W. Verboom 
 
Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 
 
Dat ik met lichaam en ziel,  
beide in het leven en sterven, 
niet mijn, 
maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS 
CHRISTUS eigen ben,  
  Die met Zijn dierbaar bloed 
  voor al mijn zonden volkomenlijk betaald 
  en mij uit alleheerschappij des duivels 

 verlost heeft, 
 

 
Wat is je enige troost? 
 
Mijn enige troost is,  
dat ik niet van me zelf ben,  
maar van Jezus Christus.  
  Hij heeft met zijn bloed voor mijn zonden 

  betaald  
  en mij uit de macht van de duivel verlost. 

 

Schriftlezing: 1 Joh. 2: 18 t/m 1 Joh. 3: 11 ~ 1 Korinthe 6: 12-20  
 

 

Bewerkt citaat van dr. K.H. Miskotte  (*1894 - †1976) 
 “Er kan géén feest, géén vreugdevol leven zijn, als er niet één Troost is. Deze troostgrond ligt 

niet in iets van ons, ook niet in ‘wijsgerige godsleer’ of in ‘filosofische theologie’ die door de 
eeuwen heen door bekende en minder bekende theologen is vervaardigd – hoe waardvol deze 
bijdragen ook kunnen zijn! Dat alles wordt echter door onze catechismus afgesneden en 
verworpen. Er kunnen eenvoudigweg geen andere troostgronden naast Die éne standhouden. 
Wie deze toch zoekt, toont daarmee dat hij tenslotte toch nog zelf voor zichzelf wil instaan.  
Het woordje ,,énige” in vraag 1 verhindert werkelijk alles en iedereen, opdat alléén de Éne 
overblijft! Want het gaat om God, om Gods handelen, om Gods Wezen en om Gods Hart, 
geopenbaard in Zijn Zoon, Jezus Christus. Waar dát ons alles is, daar is er alle reden voor 
feest en vreugde, omdat Gods Hart klopt te midden van de geslagen mensheid en schepping; 
omdat het Lam -dat mij vrijkocht en alle rechtsmacht van de satan over mij gebroken heeft- 
het Lam van Gòd is! Het Lam door God verkoren en aangewezen; het Offer waarin God zelf 
tegenwoordig en werkzaam, machtig en heilig, Zichzelf gééft, Zichzelf is.” Dit Lam, dit Offer 
alléén… is de troostgrond voor de jubel die gaat over het van-Christus-zijn!  

 

 
Om thuis over door te spreken…  
1. Heeft u / heb jij Jezus echt als ‘Trooster’ nodig in dit leven? Waarom dan? 
2. Hoe is Jezus voor ieder die in Hem gelooft daadwerkelijk een Trooster? 
 

 



Hoi! Wie ben jij? Naam: ________________________ 

Waar woon je? Adres: _________________________ 

Hoe oud ben jij? Leeftijd:_______________________ 

In de preek gaat het over de vraag ‘Van wie ben 
jij een kind?’ Geef tijdens de preek antwoord op 
de volgende vraag:   

Ik ben een kind van ___________________________ 

Wie 

W 


