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HET GESPREK TUSSEN JEZUS EN NICODEMUS 

 

De meeste mensen slapen. Het is overal donker. Overal? Toch niet.  

Kijk, in dat huis brandt nog licht. Daar is Jezus. Hij is nog wakker.  

En kijk, daar loopt nog iemand door het donker.  

Hij loopt naar het huis van Jezus toe! Het lijkt Nikodemus wel.  

Maar wat moet Nikodemus nu bij Jezus? Hij is een farizeeër.  

Hij weet heel veel over de heilige boeken van God. Hij geeft er zelfs les over.  

De meeste farizeeën moeten niets van Jezus hebben. Nikodemus wel.  

Even aarzelt hij nog en dan stapt hij uit het donker, in het licht.  

Hij loopt het huis in en gaat het platte dak op, waar Jezus staat.  

Jezus kijkt op. ‘Ik weet dat U van God komt,’ zegt Nikodemus tegen Jezus. ‘Ik heb de wonderen 

gezien die U doet. U bent een leraar, een meester, net als ik. U leert ons nieuwe dingen over God.’ 

Jezus zegt iets terug, maar het is niet wat Nikodemus had verwacht. ‘Met de wonderen heb je iets 

van Gods nieuwe wereld gezien Nikodemus, maar het is niet genoeg. Als jij bij Gods nieuwe wereld 

wilt horen, moet je op een nieuwe manier geboren worden.’ 

 

Opnieuw geboren worden? Wat betekent dat? En hoe gebeurt dat? De dominee zal ons er 

vanochtend meer over vertellen…… 

 

ZINGEN: 

 

Psalm 43 : 3 WK   God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

Psalm 119 : 3   Komt, luister toe, gij Godgezinden, 

Psalm 116 : 1   O Here God, kom mij bevrijden, 

Psalm 66 : 8   Heer, ik hoor van rijke zegen, 

Weerklank 194 : 1  Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest, 

 
LITURGIE: 
Zet een kruisje door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest. 
  

Deze nieuwsbrief is van: 

 

………………………………………. 

 

Ik ben in de kerk met: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………….………………………………………. 

 

Het is vandaag de 1e zondag 

na: 

 

P……………………………………. 

 



BIJBEL LEZEN: 
Omcirkel de Bijbelboeken waar we vanochtend uit lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJBELGEDEELTE IN EENVOUDIGER TAAL: 
Vul de ontbrekende woorden tussen de regels in. Kies uit de woorden aan de rechterkant. 
 
Petrus zei: ‘Jullie moeten allemaal je ……………………… veranderen,    mensen 

en je laten ……………………….. in de naam van Jezus Christus.    Geest 

Dan zal de Heer, onze God, jullie ……………………. vergeven.    aarde 

En hij zal de Heilige ……………………….. aan jullie geven.     leven 

Want dat heeft hij …………………….. aan jullie en jullie     dopen 

nakomelingen. En ook aan alle andere ……………………….,     gered  

overal op ……………………… Alle mensen die God uitkiest,      zonden 

zullen worden …………………………………       beloofd 

 

THEMA VAN DE PREEK: 
Kraak de code: 
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OPNIEUW GEBOREN WORDEN: 
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WOORDZOEKER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEK DE 17 VERSCHILLEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Gebed 

Dank U wel dat we altijd bij U mogen komen. Op elk moment van de 

dag wilt U er voor ons zijn. In het verhaal gaat een man zelfs midden in 

de nacht naar Jezus toe. Hij zit vol vragen. Hij begrijpt niet alles van wat 

Jezus zegt. Jezus laat hem binnen en praat met hem. Dank U wel dat U 

onze vragen serieus neemt. En dat U ons nieuwe dingen leert over 

Uzelf. 

Nikodemus 

Nikodemus is een belangrijke man: hij is niet alleen farizeeër, maar ook 

een van de Joodse leiders. De farizeeën waren een groep 

hoogopgeleide mannen, zoals ambtenaren, leraren (zoals Nikodemus) 

en rechters. Ze vonden het heel belangrijk om zich te houden aan de 

geboden uit het Oude Testament. 



VERBIND DE CIJFERS MET ELKAAR 
Wat zie je? Dit is het teken van de …………………………. …………………………. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEURPLAAT: 

 


