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Iedere eerste maandag van de maand gaat om 12:00 een alarm af, heb je die gehoord? Dit is 

een oefening. Ze controleren of het alarm overal werkt. In de Bijbel lezen we vandaag ook 

over een soort alarm. Deze wordt niet geoefend. Als die klinkt is er echt iets aan de hand. Er 

wordt geblazen op een bazuin, wel 7 keer! Alarm! Er gaat iets gebeuren: de dag van het 

oordeel, het einde der tijden breekt aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wat fijn dat je er bent of meekijkt! 

 

Mijn naam is: ______________________________________________ 

De dominee heet:__________________________________________ 

Ik ben in de kerk/thuis met:___________________________________ 
 

God zal eens zijn _____________________ weer spreken. 

Hij heeft dan het  _____________________ woord. 

En wat nu in taal blijft _____________________  

Is straks zichtbaar, _____________________ voor _____________________ 

In het _____________________ van de _____________________ 

Staat het Lam dat is _____________________ 

Waar het  _____________________ op  _____________________ toekomt 

Redt het  _____________________ ons uit de  _____________________ 

Lied 361 

We zingen vandaag 

Psalmen: _____________________________________________________________________________ 

Liederen: _____________________________________________________________________________ 

Welk lied of Psalm vind jij het mooist? ________________________________________________ 

Muziek 

Al wat de volken ook bedenken, 

De HEER verbreekt hun aller raad. 

Maar niemand kan Gods raad ooit krenken, 

Die over alle tijden gaat. 

Zalig wie Hem eren, ’t volk voor wie de HEERE  

God der goden is; 

’t volk dat Hij tevoren / voor Zich heeft verkoren  

Als Zijn erfenis 

Psalm 33 vers 4 (WK) 

 

Streep de dikgedrukte woorden in de woordenzoeker door 



Thema 
Ontrafel de woorden en zet letters in de juiste volgorde en plaats ze in de zin: 

Versta deze ____________ van de ____________ en ____________'m ____________ 
ivgawlnad:  _________________________________________________________ 

oddo:  _________________________________________________________ 

egenre:  _________________________________________________________ 

inte:  _________________________________________________________ 

Schriftlezing 
Openbaring 5 v. 1 t/m 9 

Wat zag Johannes in de rechterhand van Hem die op de troon zat? (vers 1) 

Boekrol  Cimbaal Bijbel  Bazuin 

De boekrol was vanbinnen en van buiten beschreven.  

Kon je de boekrol openen en inzien? (vers 3) 

 Ja  Nee  

Met hoeveel zegels was de boekrol verzegeld? (vers 1) 

 4  5  6  7  

Wat betekend verzegeld?  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Is er iemand die de zegels kan verbreken en de boekrol kan inzien? (vers 2 en vers 5) 

 Ja  Nee 

 

Openbaring 8 v. 1 t/m 6 

Hoeveel dieren zag Johannes? (vers 6) 

 3  4  5  6 

 

Wie is het waard om de boekrol te openen? (vers 6 tot en met 9) 

 Het Lam  de vier dieren  de heiligen 

 

Openbaring 9 v. 13 t/m 21 

Toen Het Lam de zevende zegel opende kwam er een stilte van…? (vers 1) 

 1 minuut  1 half uur  1 uur  1 dag  

   

Wat kregen de 7 engelen? (vers 2 en 6) 

 Bazuinen  cimbalen  citers  trompetten 

 

Hoeveel is tweemaal tienduizend maal tienduizend?(vers 16) (2 x 1000 x 10.000) 

__________________________________________________________________________________ 

Er kwamen plagen voorbij, net als in Egypte. Bekeerden de mensen zich van slechte 

dingen nadat ze een plaag hadden meegemaakt? (vers 20) 

 Ja   Nee 

*hint: 



 

 

 

 

 

 

 

  

Zegels troon Gouden altaar 

gereedmaken Engelen plagen 
Boekrol bazuinen rechterhand 

bekeerden ouderlingen visioen 

Het is niet erg 

om toe te geven 

dat je wel eens fouten maakt. 

Het is erger 

om het niet toe te geven 

 

Het is niet erg 

om te zeggen 

dat het je spijt. 

Maar het is niet altijd even gemakkelijk 

om sorry te zeggen 

 

Het is niet erg 

om een keer boos te worden 

op iemand anders. 

Maar het is niet nodig 

om boos te blijven. 

 

God, goede Vader, 

wij geven toe dat wij wel  

eens dingen verkeerd doen. 

Wilt U het ons vergeven? 

 

God, goede Vader, 

hier durf ik wel sorry te zeggen 

want ik geloof dat andere  

mensen mij willen vergeven. 

 

God, goede Vader, dit is de dag 

van alles vergeten en vergeven. 

Wat gebeurd is, is gebeurd. 

Vandaag beginnen wij opnieuw.  

Wilt U mij helpen het alleen  

het goede te doen? 

Amen. 

   

Blaast de bazuin/sjofar: God komt in actie! 

In de bijbel die we in de kerk lezen wordt de sjofar vertaald als bazuin. Maar 

dit is een heel ander instrument. Wat zijn de verschillen?  

 Bazuin (sjofar) Bazuin(trompet) 

Waar is hij van gemaakt?   

Welk instrument bestaat het langst?   

Op welk instrument blazen de engelen?   

Welke van de twee plaatjes is de sjofar?   

 

 



 

 

 

 

  



  Vandaag lezen we uit het Bijbelboek Openbaring. Dit is het 

[eerste/laatste] Bijbelboek in de Bijbel. 

Het boek is geschreven door apostel Johannes. Johannes 

werd naar het eiland Patmos verbannen. Johannes hield 

veel van de Heere Jezus. Hij kon niet stoppen over Hem te 

vertellen. Helaas werden christenen in de tijd van 

Johannes vervolgd. Hij werd opgesloten op het eiland 

Patmos en mocht er niet meer weg.  

Hier krijgt Johannes een droom, een visioen. Johannes 

moet het visioen van God opschrijven. Het is dus erg 

belangrijk. Het gaat over de Apocalyps, het einde der 

tijden.  

Houd jij ook van de Heere Jezus? Geloof je in Hem? 

Vertel jij weleens aan vrienden over Jezus? Of zou je dat durven? 

Weet jij wat het woord Apocalyps betekend?  

 



Middagdienst 

Naam: 

 

Datum 

 

Dominee tijdens deze dienst 

 

Schrijf 2 liederen uit het Psalmenboekje die we 
deze dienst zingen 

 

 

 

 

 

 

 

Maak  een tekening bij de preek: 

Leest de dominee de geloofsbelijdenis voor? 

 

Noem 3 dingen waar de Dominee voor heeft 

gebeden: 

 

Uit welke Bijbelboeken lezen we vanmiddag? 

 

Ken je dit Bijbelverhaal? 

 

Welke woorden vindt je moeilijk? 

 

 

 

                              

        Ja         Nee 

Hoor jij woorden met de volgende letters? 

R…………………………………………………….... 

B……………………………………………………….... 

U……………………………………………………….... 

V……………………………………………………….... 

K……………………………………………………….... 

welkom gebed Votum en groet Geloofsbelijdenis Schriftlezing Prediking Collecte Zingen gebed Zingen Zingen gebed Zingen Zegen 

Omcirkel wat we al hebben gedaan: 


