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Vandaag luisteren we weer uit een stuk van het Bijbelboek Nehemia. Nehemia krijgt de opdracht de 
muur van Jeruzalem op te bouwen. Vorige week hoorden we dat de muur van Jeruzalem helemaal in 
puin lag. Het was nog erger dan Nehemia dacht, zelfs de vijver van de koning lag helemaal onder het 
puin.  Toch pakt Nehemia de grote klus met beide handen aan. Nehemia stelt zijn vertrouwen op God 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Wat fijn dat je er bent of meekijkt! 

 

Mijn naam is: ___________________________________________ 

De dominee heet:________________________________________ 

Ik ben in de kerk/thuis met:________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
  

  
 

 
 

tr=b p=m -p b=d   +  h=b zw=h 

     

 

 

Waarom is het bouwen van de muur noodzakelijk? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Maak een tekening van een stevige stadsmuur 



Nehemia herbouwt Jeruzalem met De Schaapspoort als centrum, kun jij De Schaapspoort op 
het kaartje terugvinden? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren.  

Krijg jij de kaart vol? 

 

Welk gereedschap hoort niet bij het bouwen van een muur? Maar waarom hoorde dit er voor 

Nehemia en de bouwers van de muur van Jeruzalem wel bij?   

Paardenpoort Oostpoort Oude Poort 

Bakoventoren deuren  herstelwerk 

Honderdtoren wapenhuis Vispoort 

Mestpoort Schaapspoort Brede muur 



 
 
Deze maand leren een aantal kinderen Psalm 121 vers 1. Ken je hem al?  
(Zet het juiste nummer bij de figuur) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We zingen vanochtend: 

Psalm ___________ :_____  

Psalm ___________ :_____ en_____  

Lied ___________ :_____ en_____  

Psalm ___________ :_____ en_____  

Lied ___________ :_____ ,_____ en_____

  

 

'k Sla d' ogen naar 't [__1.__]heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die [__2.__], [__3.__] en [__4.__] 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

Weet jij wat de dikgedrukte woorden in Psalm 143 betekenen? 

 

Dit is, dit is de poort des HEEREN;  _________________________________ 

Daar zal 't rechtvaardig volk door treên, _________________________________ 

Om hunnen God ootmoedig t' eren,  _________________________________ 

Voor 't smaken Zijner zaligheên.  _________________________________ 

Ik zal Uw naam en goedheid prijzen; _________________________________ 

Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest, _________________________________ 

Door Uw ontelb're gunstbewijzen,  _________________________________ 

Tot hulp, en heil, en vreugd geweest. _________________________________ 

Psalm 143 vers 10 

Weet je het niet? Vraag het na de dienst aan papa of mama 
 



 

 

 

 
 

 

 

  



Middagdienst 

Naam: 

 

Datum 

 

Dominee tijdens deze dienst 

 

Schrijf 2 liederen uit het Psalmenboekje die we 
deze dienst zingen 

 

 

 

 

 

 

 

Maak  een tekening bij de preek: 

Leest de dominee de geloofsbelijdenis voor? 

 

Noem 3 dingen waar de Dominee voor heeft 

gebeden: 

 

Uit welke Bijbelboeken lezen we vanmiddag? 

 

Ken je dit bijbelverhaal? 

 

Welke woorden vindt je moeilijk? 

 

 

        Ja         Nee 

Hoor jij woorden met de volgende letters? 

V…………………………………………………….... 

O……………………………………………………….... 

B……………………………………………………….... 

V……………………………………………………….... 

W………………………………………………………...

. 


