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We lezen vandaag een Psalm en een deel uit het Bijbelboek Colossenzen. Normaal gesproken, 
zonder corona, komen we altijd samen in de kerk: het huis van God. De Psalmdichter wil niets 
liever dan dicht bij God zijn, in de Tempel. Net als de mussen en de zwaluwen wonen in het 
huis van God. Kom je ook graag in de kerk? Of heb je er vandaag niet zoveel zin in. God wil 
graag weten waarmee je zit, of waar je zo blij mee bent. In de kerk kun je dit in stilte aan God 
vertellen. Maar ook door de week kun je God danken, tot God bidden en zingen. Zou je iets 
willen vertellen aan God? Weet je een mooi liedje om te zingen? Waar ben je de Heere God 
dankbaar voor deze vakantie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat fijn dat je er bent of meekijkt! 

 

Uit welke Bijbelboeken lezen we vanochtend? 
………………………………………..hoofdstuk……….……………………………………………… 

Dit staat in het oude/nieuwe testament. Ken je dit verhaal? Ja/Nee 

………………………………………..hoofdstuk……….……..vers………....t/m………………. 

Dit staat in het oude/nieuwe testament. Ken je dit verhaal? Ja/Nee 

 

We zingen vanochtend: 

Lied              _________:_____en_______ 

Psalm  _________:_______________ 

Psalm  _________:_______________ 

Psalm  _________:_______________ 

Psalm  _________:_____en________ 

Lied   _________:_____en_______ 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren. Krijg jij 

de kaart vol? 

Woningen Woorden  Zon  

Vrede  Lichaam  Lofzangen  

daden Legermachten  Wijsheid  

Wonen  Harten  Kracht  

Hart  Schild  Dank  
 

 

 

 

 

  

Hoe lief'lijk, hoe vol ________________________, 

O HEER, der legerscharen God, 

Zijn mij Uw ______________ en tempelzangen! 

Hoe ___________________ mijn genegenheên, 

Om 's HEEREN voorhof in te treên! 

Mijn ___________ bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn _____________ roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ________________ het leven geeft. 

 

Psalm 84 vers 1 

 

In Psalm 84 lezen we dat de Psalmdichter zich het meest thuis voelt 

dicht bij God, in de Tempel. Waar ben jij het liefst? Hoe kun jij dicht 

bij God zijn? Bedenk 3 antwoorden: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 



 

Je komt elke zondag in de kerk, maar wat weet 

je eigenlijk van ons kerkgebouw? Misschien 

ben je hier op vakantie en ben je nog nooit in 

deze kerk geweest. Weet jij de vragen te 

beantwoorden?  

1. Wanneer is onze kerk gebouwd?   

[ 14e eeuw / 17e eeuw / 19e eeuw ] 

2. Volgens een legende is de kerk gebouwd 

door: 

[ 4 zussen / 3 zussen / 3 broers ] 

3. Het onderste deel van de kerk heeft dikke 

muren, hoe dik? 

 [ 0,5 meter / 1 meter / 1,5 meter / 2 

meter]  

4. Hoe vaak is de klok uit de kerk gestolen? 

[1 keer / 2 keer / 3 keer]  

5. Heb je de kerkklok vandaag horen luiden? 

[ ja / nee ]  
 

In de woordzoeker zitten allemaal woorden verstopt over Het Huis van God. Kun jij 

ze allemaal vinden? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. 14
e
 eeuw; 2. 3 zussen; 3. 1,5 meter dik; 4. 2 keer(1812 Fransen en in de 2

e
 wereldoorlog);  



Wat nu als jij een preek zou mogen geven in de kerk, waar zou je het dan over willen 
hebben? Wat vind je belangrijk? Vul in de onderstaande stukjes de open delen in met een 
verhaaltje of een kleurplaat. 
 
 
 

Het onderwerp van de preek is: 

 

 

 

Waarom is dit zo belangrijk? 

 

 

Denk je dat God dit ook zo belangrijk vindt?  

We bidden en danken voor de andere mensen: 

 

 



Middagdienst 

Naam: 

 

Datum 

 

Dominee tijdens deze dienst 

 

Schrijf 2 liederen uit Weerklank die we deze 
dienst zingen 

 

 

Maak  een tekening bij de preek: 

Leest de dominee de geloofsbelijdenis voor? 

 

Noem 3 dingen waar de Dominee voor heeft 

gebeden: 

 

Uit welke Bijbelboeken lezen we vanmiddag? 

 

Ken je dit bijbelverhaal? 

 

Welke woorden vindt je moeilijk? 

 

 

        Ja         Nee 

Hoor jij woorden met de volgende letters? 

V……………………………………………………….... 

E……………………………………………………….... 

Z……………………………………………………….... 

B……………………………………………………….... 

G……………………………………………………….... 


