
Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 90 

Ochtenddienst, zondag 25 juli 2021 
 

 

 

 

We lezen vandaag een stukje van een brief die Paulus schreef aan de gemeente Korinthe. Een 
gemeente net zoals die van ons: mensen die zondag, en doordeweeks, samenkomen om te 
luisteren naar Gods woord. Maar ook samenkomen om te bidden en voor elkaar te zorgen. 
Het is niet een gemeente van 2000 jaar oud, maar een helemaal nieuwe gemeente. En alle 
regels en gebruiken die wij kennen, zijn de mensen in Korinthe nog niet helemaal gewend.  
Paulus wil de gemeente helpen. Dit doet hij niet uit zichzelf, maar door Gods liefde en vanuit 
Gods kracht. Hij schrijft dat de Heilige Geest ons helpt. De Heilige Geest helpt ons om samen 
een gemeente te zijn. De Heilige Geest helpt ons ook de juiste dingen te doen en zeggen en 
de verkeerde dingen te laten. De dominee verteld vanochtend hoe jijzelf kunt leven en 
geloven, samen met de Heilige Geest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat fijn dat je er bent of meekijkt! 

Geniet je van het heerlijke weer? Wat vind je het leukst om te doen in de vakantie? 

We zingen vanochtend: 

Psalm  _________:_____en_______ 

Psalm  _________:_______________ 

Psalm  _________:_______________ 

Psalm  _________:_______________ 

Lied  _________:_____en________ 

Lied   _________:_____en_______ 

 

Uit welke Bijbelboeken lezen we vanochtend? 
………………………………………..hoofdstuk……….……..vers………....t/m………………. 

Dit staat in het oude/nieuwe testament. Ken je dit verhaal? Ja/Nee 

 

'k Hef mijn __________________, o God der goden, 

Tot U op, Gij zijt mijn God; 

'k Heb op U vertrouwd in __________________; 

Weer van mij toch schaamt' en __________________; 

Dat mijn vijand nooit van vreugd 

Om mij opspring'; Die U wachten, 

Dekt __________________ schaamt'; maar die de deugd, 

Zonder oorzaak, __________________ verachten. 

Psalm 25 vers 1 
 



 

 

Als je tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren. Krijg jij 

de kaart vol? 

Geopenbaard  geest Heerlijkheid  

Kracht  Liefde Onderrichten  

Oor  Wijsheid  Woorden 
prediking Oog  Voortreffelijkheid  

mensen spreken Dingen  
Welk woord ken je niet? Misschien weet papa, mama of een broer of zus wat het betekend. 

 

 

 

 

 

 

  

Het leven is niet altijd even makkelijk. Zoek je 

weg door dit doolhof van de wieg tot de hemel. 

En zorg ervoor dat je langs de bijbel komt. 



 

 

 

 

 

 

 

(Verbind de plaatjes naar de juiste plekken in de tekst)   1 Korinthe 2:9 

Maar het is zoals geschreven staat:  

Wat geen _______ heeft gezien en geen _______ heeft gehoord en in geen 

_____________is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 

liefhebben.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

We luisteren vandaag in de schriftlezing naar een brief aan de gemeente Korinthe.  

Streep de foute antwoorden door (let op! Meerdere antwoorden kunnen goed zijn!). 

 

Paulus schrijft een brief aan een [dorp / gemeente / school].  

Hij schrijft over de [liefde / kracht / wijsheid] van God. 

De gemeente in Korinthe bestaat [al heel erg lang / is er nog maar net]. 
 



 


