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We lezen vandaag in 3 Bijbelboeken. Eén onderwerp komt in ieder Bijbelboek terug: Het 

Paradijs. Niet een paradijs, maar Hét Paradijs. In de preek zul je erover horen, luister maar 

goed. De Heere Jezus vertelt over het paradijs als hij aan het kruis hangt:  

‘Vandaag nog, zal je met Mij in Hét Paradijs zijn’. 

 

Wat leer je vandaag over Het Paradijs? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We leven toe naar Pasen. 
 
Welke ‘dag’ is het vandaag? 
Zet een kruisje voor de juiste dag. 
 

 1e lijdenszondag 

 2e lijdenszondag 

 3e lijdenszondag 

 4e lijdenszondag 

 5e lijdenszondag 

 Palmzondag 

Ik ben thuis/in de kerk met:     En ook met: 

Papa Broer(s) Broertje(s) Opa ______________ ______________ 

Mama Zus(sen) Zusje(s) Oma ______________ ______________ 

 

 Wat fijn dat je er bent en meeluistert!  

 

 

Uit welke Bijbelboeken lezen we vanochtend? 
………………………………………..hoofdstuk……….……..vers………....t/m…………………………………. 

Dit staat in het oude/nieuwe testament. Ken je dit verhaal? Ja/Nee 

………………………………………..hoofdstuk……….……..vers………....en……….... t/m………………… 

Dit staat in het oude/nieuwe testament. Ken je dit verhaal? Ja/Nee 

………………………………………..hoofdstuk……….……..vers………....t/m…………………………………. 

Dit staat in het oude/nieuwe testament. Ken je dit verhaal? Ja/Nee 

We zingen vanochtend: 

Psalm  ____________:_____en_____ 

Psalm  ____________:____________ 

Psalm  ____________:____________ 

Lied   ____________:_____en_____ 

Lied  _________________________ 

Psalm  _________________________ 

 

 



  

  

1 Jezus, op wie ik vertrouw, 
Hij, mijn Heiland, is het leven. 
Zekerheid waar ik op bouw, 

vrede die mij is gegeven, 
hoezeer het mij huiv'ren doet, 
dat ik eenmaal sterven moet. 

 
2 Jezus, mijn Verlosser, leeft, 

eenmaal zal ik bij Hem wezen. 
Daar Hij eeuwig leven geeft, 

waarvoor zou ik dan nog vrezen? 
Hij is 't Hoofd dat aan mij denkt, 

dat Zijn leden bij Zich brengt. 
 

Lied 221 vers 1 en 2 

Wat een moeilijke woorden! Weet jij wat de dikgedrukte woorden betekenen? 

Verbind de woorden met lijntjes naar hun betekenis. 

Ooit mag ik bij Jezus zijn 

 

Hij brengt zijn mensen bij zich 

 

Hij geeft mij een eeuwig leven 

 

Waarvoor zou ik dan nog bang zijn? 

 

Mijn redder, verlosser 

 

Hoe bang ik misschien ook ben 

 

Streep de onderstaande woorden 

weg en vind het overgebleven woord: 

_ _ _ _ _ _ 

Oplossing woordzoeker: Genade 



Als je tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje kleuren. Krijg jij de kaart 

vol? 

Aardbodem Schedel Vonnis 

Eden Levensadem Levend wezen 

Misdadigers Paradijs Rivier  

Vruchten  Heden Bomen 

Vervloeking  Rechtvaardig Verlicht  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Middagdienst 

 

         
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Naam: 

 

 
Datum: 

 

 
Dominee tijdens deze dienst: 

 

 
Schrijf 2 psalmen op die we deze dienst 

zingen: 

 

 

We luisteren naar de wet of geloofsbelijdenis: 

…………………………………………………………………………………………… 

Noem 3 dingen waar de dominee voor bidt: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

We lezen uit de bijbel: Nieuwe Testament/Oude Testament 

…………………………………………………………………………………………… 

Woorden uit de schriftlezing: 

 

 

 

 

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze 

letters? (Hoor je ook lange woorden?) 

E. ………………………………………………………………… 

G. ………………………………………………………………… 

H. ………………………………………………………………… 

K. ………………………………………………………………… 

P. ………………………………………………………………… 

R. ………………………………………………………………… 

S. ………………………………………………………………… 

T. ………………………………………………………………… 

W. ………………………………………………………………… 

 

Maak een tekening die bij de preek past 



 

 

 

 

 


